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Müslüman toplumun en belirgin özelliğinden biri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma erdeminin ön plana çıkmış olmasıdır. 

Çünkü İslam dini, ekonomik dengesizliğin yol açabileceği muhtemel olumsuz sonuçların azaltılabilmesi için zekât, sadaka, infak ve muhtaçlara borç vermeyi dini bir görev saymış, hatta karz-ı haseni Allah'a borç verme olarak nitelemiştir. Çünkü zekât, sadaka, infak ve karz-ı hasen, toplumsal huzurun sigortasıdır. 


Yurt içinde Diyanet yayınları satiş yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





ZEKAT İLMİHALI 





pA YASAR YİĞİT 
-q MEHMET KERUM e 
Dğr DR Swali KARAIG 


© | pip 





| a, |) İÇİNDEKİLER 
DIYAN ET AYLIK DERGI AGUSTOS 2011 SAYI: 248 


GÜNDEM 
Ramazan ikliminde farkındalık bilinci ve komşuluk........... 
Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz 


Sünnet-i seniyye ve hadis-i şeriflerden kültürümüze yansıyan komşuluk öğretileri.................................. 
Prof. Dr. Raşit Küçük 


Camdan cama değil, kalpten kalbe komşuluk................. 
Doç. Dr. Ahmet Ögke 


Zon zamanda KORU anem oadama icl s 
Lamia Levent 


Buram buramrahmetrayihası.................................. 
Ayşe Tübâ Bâkiler 


Çocukların topunu kesen kötükomşular......................... 
Ahmet Turan Alkan 


KOM U AŞ İM A Ke DAR e ee 
Senai Demirci 


SÖYLEŞİ 

Prof. Dr. Orhan Okayilesöyleşi..................................... 
Kâmil Büyüker 

DİN-DÜŞÜNCE YORUM 

İman-amel ilişkisibağlamındaahlak................................ 
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın 


Toprak, tevazu veyücelmek.................................. 
Doç. Dr. Halil Altuntaş 


DİN VE SOSYAL HAYAT Arnmavekorunmaayı:Ramazan................................ 
Prof. Dr. Ali Erbaş 

Namazı cemaatle kılmanın faydaları................................ 
Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler 

AİLE 

Kur'an-ı Kerim'denaileörnekleri.............................. 
Dr. Ülfet Görgülü 

Aile içi iletişimde temel değerler Il: Saygı......................... 
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman 

BİR KONU BİR AYET 

Kur'an'ın anlam dünyasıilebuluşmak............................. 
Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 

BİR HADİS BİR YORUM 

Nezaket Else aeimakinden ima bra dei dir iedenei dilendi Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal 

DÜNDEN BUGÜNE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İbrahim Bedrettin Elmalı (1903-1994).............................. 
Dr. Mehmet Bulut 

DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN 

Huzurlu birevdüşlemesi......................................... 
Dr. Serpil Başar 

KÜLTÜR - SANAT 

Orucu anlamanın anlamı .....0.0s4s1eeeseeaa rr Kâmil Büyüker 

SÖZÜN ÖZÜ - BERCESTE BEYİTLER 

Hikmetler NÜSRASI sisi benn iri sd ila edir ede ss delil Vedat Ali Tok 

EDEBİYAT 

Edebiyatımızda ve İslam Sanatında Hilyeler..................... 
Dr. Reşide Gürses 


Ramazan ikliminde farkındalık bilinci ve komsuluk 


İman-amel iliskisi bağlamında ahlak 


Namazı cemaatle kılmanın faydaları 


Aile içi iletişimde temel değerler Il: 
Saygı 


02 


Edebiyatımızda ve 
Islam Sanatında 
Hilyeler 





40111177, 
S Nr 


SNOEI, 


N 
TR 


> © 
İSLERİ SN 


Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 

Dr. Yüksel Salman 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Dr. Faruk Görgülü 

Mali İşler ve Dağıtım Sorumlusu 
Mustafa Bayraktar (Dön. Ser. Işl. Müd.) 
Yayın Koordinatörleri 

Mustafa Bektaşoğlu mbektasoglucomynet.com 

Elif Arslan 

elifarslan4(ogmail.com 

Kâmil Büyüker 

kamilbuyukerg©gmail.com 

Tashih 

Sait Şan 

Arşiv 

Ali Duran Demircioğlu 

Dizgi 

Latif Köse 

Yönetim Merkezi 

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA 
Tel: (0312) 295 73 06 Fax: (0312) 284 72 88 


Abone İşleri 

Tel: (0312) 295 71 96-97 
Fax : (0312) 285 1854 
e-mail : dosimgdiyanet.gov.tr 


Abone Şartları 

Yurt içi yıllık: 24.00 TL. 

Yurt dışı yılık: ABD, 30 ABD Dolan 
AB Ülkeleri, 30 Euro 

Avustralya, 50 Avustralya Doları 
İsveç ve Danimarka, 250 Kron 
İsviçre, 45 Frank 


Abone kaydı için, ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Ankara - Akay şubesindeki İBAN: TR 84000100076005994308-5001 no'lu 


hesabına yatırılması ve makbuzun fotokopisi ile 


abonenin hangi sayıdan başlayacağını bildirir 


bir dilekçe, mektup, yazı, faks veya e-postanın 


Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Işletme Müdürlüğü Universiteler M ahallesi 


Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ 


ANKARA adresine gönderilmesi gerekir. 


Yayın Türü: Aylık, Yerel, Süreli Yayın Diyanet Aylık Dergi (Türkçe) 


Temsilcilikler 

Yurt içi: İl Müftülükleri, İlçe Müftülükleri Yurt dışı: Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Din Hizmetleri Ataşelikleri 


web: www.diyanet. gov.tr 

e-mail: diniyayinlar@diyanet.gov.tr sureliyayinlar@diyanet.gov.tr aylikhaber@diyanet. gov.tr 


Yayınlanacak yazılarda düzeltme ve çıkartmalar yapılabilir. 

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. 


Tasarım - Baskı Cilt 
İhlas Gazetecilik A.Ş. 

29 Ekim Caddesi 34197 
Yenibosna-İSTANBUL 
Tel: (0.212) 454 30 00 
Fax: (0.212)454 3100 


Basım Yeri: İSTANBUL 
Basım Tarihi: 08.08.2011 


ISSN - 1300 - 8471 


D Editörden 


Her anı nihayetsiz feyiz, rahmet ve bereket yüklü ramazan-ı şerife ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu rahmet ikliminde oruç ile iradeler güçlenir, iftar ile cömertlik, ikram ve paylaşma öğrenilir. Teravih ile ibadetin neşe ve coşkusu gönüllere, sokaklara yayılır. Sahur ile hanelere hayır ve bin bir bereket taşınır. Okunan hatim ve mukabeleler manevi hayatımıza canlılık ve dirilik katar. Bir elin verdiğini öbürü görmeyecek bir nezaket ve mahfiyette infak terbiyesi içinde verilen zekât ve fitreler açların, yoksulların, kimsesizlerin, yetimlerin, evsizlerin ve borçluların dünyasına taşınır. 


Ramazanın mağfiret iklimi paylaşılınca güzelliği ayrı bir heyecan, neşe ve canlılık olarak ortaya çıkar. Paylaşmaya en çok hakkı olanlar da en yakınlarımızdan olan eşimiz, çocuğumuz, anne ve babamız, akrabamız, komşumuzdur. Asırlardır komşusu açken tok yatamayacağının idraki içinde coğrafyamızda ramazanın getirdiği maddi ve manevi bereket paylaşılmış, sevgi, dostluk, kardeşlik, komşuluk ve misafirperverliğin en güzel örnekleri sergilenmiştir. 


Ramazanda yaşadığımız bu güzel değerler, toplumsal huzurumuzun yapı taşlarıdır. Bu değerlerin güçlü olduğu dönemler hayatımız daha huzurlu ve güvenli olmuş, zayıf olduğu dönemlerde ise hayat sıkıcı, adeta yaşanılmaz olmuştur. Bu sebeple ramazanda yaşanılan güzel hasletlerimizin daima canlı tutulması, yaşatılması, bireysel ve toplumsal huzurumuz için vazgeçilmezdir. Günümüzde hızlı kentleşme, göç, nüfus yoğunluğunun artması, dünyevileşme, bireysellik, bencillik, hazcılık, nemelazımcılık gibi olumsuzluklar hayatımızı kuşatmaya başlamış ve yanı başımızda süren hayatlarla iletişimimiz azalmıştır. Yanı başımızdakilere olan duyarlılığımızın azalması, bizlerin her geçen gün yalnızlığını artırmış, iyi günün mutluluğu da kötü günün acısı da tek başına yaşanır hale gelmiştir. Oysaki aynı çatı altında güne başlayıp, aynı duvara yaslanarak günü sonlandırdığımız komşularımız, hayat telaşı içinde unutulmayacak kadar bizler için değerlidir. Komşusunu korumak ve kollamak, onun özel hayatına saygı gösterip sırlarını ifşa etmemek, izzet ve ikramda bulunmak, alım ve satımda komşusuna öncelik tanımak, zor zamanlarında destek, güzel günlerinde ortak olarak onun hayatını kolaylaştırmak en önemlisi de komşusunun canına, malına ve ırzına Zarar vermemek iyi komşu olmanın bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına; komşuların en hayırlısı da komşularına iyilik yapandır.” (Buhâri,iman, 31; Tirmizi, Birr, 28.) buyurmuştur. Ayrıca komşuya iyi davranmanın imanla ilintili ve ilahi bir emir olduğu gerçeği (Bkz. Nisa, 36.) unutulmamalıdır. 


Ramazan ayı Y üce Y aratıcımızla, insanlarla özellikle de komşularımızla iletişimimizi sorgulama; yaptığımız ibadetlerin ilahi rahmete vesile olup olamayacağını tefekkür, örselenmiş ya da yitirilmiş değerlerimizi yeniden kazanmak için altın bir fırsattır. Ozellikle fert ve toplum olarak merhamete, sevgi ve saygıya ve birbirimizi anlamaya muhtaç olduğumuz günümüzde, Ramazan ayı bizlerin yalnız kendi dünyalarında, kendi hanelerinde, kendi sofralarında yaşadıkları bir neşe olarak kalmamalı bu manevi huzur yakınlarımızdan başlayarak dalga bütün dünyaya yayılmalıdır. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun komşularımız açken tok yatmamanın bilincinde olarak, elimizdeki nimetleri onlarla paylaşmalı ve güçlü gönül köprüleri kurmalıyız. Ramazanın diriltici soluğunu evlerimize, sokaklara ve bütün insanlara taşımalıyız. Aramızdaki sevgi bağını, dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeli, kırgın gönülleri barıştırmalı elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. 


Diyanet İşleri Başkanlığımız üç yıldan bu yana ramazan ayında bir temayı ele almakta ve bu tema çerçevesinde toplumsal bir duyarlılık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yıl da “komşuluk” konusu tema olarak ele alınmıştır. Bizler de bu vesileyle komşuluk hukukuna ve geçmişten tevarüs ettiğimiz komşuluk medeniyetimize değinmek istedik. 
Beğeneceğinizi umduğumuz kıymetli yazarlarımızın yazılarını takdirlerine sunarken, ramazan ayının ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. 


ZA. Yüksel Salman 


D BaşyazI 


Prof. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet Işleri Başkanı 


Ramazan ve Komşuluk medeniyeti 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


Yüce dinimiz İslam'ın medeniyet mefküresi insan ilişkileri üzerine bina edilmiştir. Bizim Y aratıcımızla ilişkimizden hemen sonra o ilişkiyi en çok belirleyen, insanlarla, tabiatla varlıkla ve kâinatla olan ilişkilerimizdir. İnsanın çevresi ile olan ilişkilerinde aile, aile içerisinde anne-baba, eş ve çocuklar önceliklidir. İlişkiler açısından bakıldığında aile halkasından sonraki halkada yakın akrabalar, daha sonra yetimler, muhtaçlar, uzak ve yakın komşularımız, dost arkadaş, yolcu ve en nihayet sevgili Peygamberimizin (s.a.s.); “Hepiniz Adem'densiniz Adem ise topraktan yaratılmıştır.” ifadesiyle yaratılışta kardeş olan ve bütün insanlığı içine alan bir ilişkiler ağı önerilmektedir. İşte İslamiyet'in medeniyet mefküresi bütün bu ilişkiler ağını içine alan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Dinimiz İslam, bu ilişkiler ağını ilmek ilmek dokumuş, gergef gergef örmüştür. 

Kerim Kitabımız'da “Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa, 36.) buyurulmak suretiyle insan ilişkileriyle ilgili çok önemli esaslar ortaya konulmuştur. 
Toplumun huzur ve mutluluğu ancak bu ilişkilerde rahmet, sevgi, saygı, meveddet, şefkat vb. ilkelerin hâkim kılınmasıyla mümkündür. 


İslam literatüründe komşuluk ilişkileri, hem inanç hem hukuk hem de ahlakla ilişkilendirilmiştir. Pek çok hadiste gerçek mümin olmanın yolunun, komşularımızla ilişkilerimizi düzgün tutmaktan geçtiği belirtilir. 
Nitekim Hz. Peygamber'in ifadesiyle “Yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse (gerçek) iman etmiş olamaz.” (ibn Ebi şeybe, Musannef, İmân ve rü'yâ, 6.) “Allah'a ve âhiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun; Allah'a ve âhiret gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin, Allah'a ve âhiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.” (Buhâri, Rikâk, 23.) Cebrail (a.s.) 
tıpkı namazı öğretmek için Hz. Peygamber'e geldiği gibi, komşuluk ilişkilerini anlatmak için de ona gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz; “Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı kılacak sandım.” (Tirmizi, Birr ve Sıla, 28.) buyurur ki, bütün bu hadisler komşuluk ilişkisinin inanç, hukuk ve ahlak boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aynı çatı altında güne başlayıp, aynı duvara yaslanarak günü sonlandırdığımız komşularımız, hayat telaşı içinde unutulmayacak kadar değerlidir. 





Çağımızda, farklı yaşam biçimleri, hızlı kentleşme, göçler, nüfus yoğunluğunun artması gibi unsurlarla, ölçüsüz maddileşme eğilimleri, dünyevileşme, bireysellik, bencillik, insanların tutkularına esir olması, nemelazımcılık gibi olumsuzluklar, insan ilişkilerinin bütün boyutlarını olumsuz yönde etkilediği gibi, komşuluk ilişkilerinde de derin sarsıntılara yol açmıştır. Oyle ki artık aynı evin içersinde yaşayan insanlar dahi farklı odalara kapanarak birbirlerine komşu olmaya başladılar. 


Günümüzde teknolojik imkânlar mesafeleri ortadan kaldırdığı için uzak komşularımız bize yakın olmuş, yine büyük kentlerde yatay komşuluk dikey komşuluğa dönüşmüş ve komşuluk kavramını değiştirmiştir. 
Buna bağlı olarak da bize yeni sorumluluklar yüklemiştir. Bu nedenle modern zamanların yeni bir komşuluk konseptine ihtiyacı var. Dolayısıyla da çağa, modern metropollere, megapollere yeni bir komşuluk aşısı gerekmektedir. 


İşte onbir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı, bu aşının yapılmasında, özümüzde var olan iyilik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı yeniden canlandırarak komşuluk ilişkilerimizin yeniden inşasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu mübarek ay, aslında müminler arasında pek çok alanda beraberlikler ortaya çıkarmaktadır. Her şeyden önce hangi ırk ve renkten olursa olsun fakiriyle zenginiyle oruç tutarak açlığı ve susuzluğu birlikte yaşıyor, iftar sevincini/coşkusunu beraber tadıyor, sahura kalkarak bereketli zamanları birlikte paylaşıyoruz. Bu sebeple, Ramazanın bize kazandırdığı manevi iklimi taçlandırmak için, komşuluk ilişkilerimizi yeniden canlandırarak hep birlikte yeni bir fiili seferberlik başlatmamız gerekir. 


Komşuluk ilişkilerinin yeniden canlanmasında milletimizin manevi hayatına hizmet eden din görevlilerimize de çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle din gönüllüleri olarak, öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri gözden geçirmeliyiz. Bu çerçevede her bir din görevlimiz, önce kendi komşusuyla ve din görevlisi arkadaşıyla komşuluk ilişkilerine bir göz atmalı, yaşayarak bunu insanlara anlatmalıdır. Her bir din görevlimizin, Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri, literatürüumüzü ve kültürel mirasımızı dikkate alarak komşulukla ilgili başlatmış olduğumuz bu uygulamalı seferberliğe öncülük yaparak büyük katkılar sağlamasını bekliyorum. 
İnanıyorum ki, bu husustaki çabalarımız, örselenen komşuluk ilişkilerimizin tamir edilmesinde ve yeniden canlandırılmasında çok hayırlı kapılar açacak ve toplumumuzda bir farkındalık oluşturacaktır. 


D Gündem 


Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 





Ramazan ikliminde 








farkındalık bilinci ve 





komşuluk 


İnsanoğlu bu âlemde sahip olduğu mal ve mülkü kendisinin sanır. 
Bu duygu infak ve paylaşmanın önündeki en büyük engeldir. 





amazan iklimi hem Kur'an ve oruç, hem 

merhamet ve şefkat, hem de af ve gufran 

ayıdır. Ramazan, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı, İslam'ın beş temel esasından orucun farz kılındığı, merhamet duygularının zirveleştiği, Hz. 
Peygamber ile Cebrail'in Kur'an'ı mukabele ettiği, ümmetin de tekrarladığı ibadet-yoğun bir mevsimdir. Ramazan'ın manevi bir iklim olmasını sağlayan, Kur'an ve oruç ayı oluşudur. 


Ramazan iklimindeki oruç, insana başkalarının farkında olabilmek gibi bir duyarlılık ve farkındalık kazandırır. Oruçla insan imsaki; yani ağzından gireni kontrol etmeyi ve açların hâlini kavrama empatisini elde eder. Çünkü aç olan insan, açlığın ne olduğunu anlar. Tok ise herkesi tok zanneder. 


Farkında olmamız gerekenler ilk olarak aile fertlerimiz, akrabalarımız, yetimler ve komşularımız, sonra ülkemizin insanları ve topyekün insanlıktır. 
Çünkü “dünyanın gidişatından Müslüman sorumludur.” İslam, beşeri münasebetleri yakından uzağa doğru tanzim etmiştir. Bu itibarla yakın olanların uzak olanlara göre daha fazla hakkı vardır. 
Nebevi ifadesiyle insan tabiatının icabı da budur. 
(Bkz. Buhâri, şüf`a, 3, Hibe, 16, Edeb, 32.) Allah Teala da 


ayette şöyle buyurur: “Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın...” (Nisâ, 36.) 


Ayette ifade edilen yakın komşuya iyilik, hem evi yakın olan komşu, hem de Müslüman kardeşleri- ne güzel muamelede bulunmak ve onlara yardım etmek demektir. Uzak komşuya iyilik ise, evi uzak olan yahut Müslüman olmayan kimselere yardım demektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) haklar açısından komşuları üçe ayırmaktadır: 


l- Gayrimüslim komşular: Bunların sadece komşuluk hakları vardır. 


2- Müslüman komşular: Bunların komşuluk ve din kardeşliği olmak üzere iki hakkı bulunmaktadır. 


3- Müslüman akraba komşular: Bunların komşuluk, din kardeşliği ve akrabalık olmak üzere üç hakları vardır. (ibn Hacer, Fethü'l-Bâri, Dâru'l-Fikr, Fuat Abdülbâki neşri, ts., X, 456.) 


Peygamber Efendimiz, infakta gözetilmesi gereken sırayı şöyle tesbit etmiştir: “Harcamaya nefsinden başla. Artanı çoluk-çocuğuna sarf eyle. 
Ailenden bir şey artarsa, bunu da yakınlarına harca. Bunlardan arta kalanı da sağındaki solundaki komşulara ver!” (Bkz. Nesâi, Zekât, 60, Büyü, 84; Müslim, Zekât, 41.) 


Samimi Müslümanın ahlakı, civardaki komşuların farkında olmaktır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) 
bu konuda bizler için şöyle bir hayat kılavuzu ortaya koymaktadır: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hâkim, Il, 15; Heysemi, VIII, 167.) 


Modern hayat tarzının insanlara kaybettirdiği en önemli değerlerden birisi komşuluk münasebetleridir. Günümüz insanları, çevresinin farkında olmayan merhametten mahrum bencil ferdler hâline geldi. Her koyunun kendi bacağından asılacağı düşüncesiyle insanlar çevreye duyarsızlaştı. 


Komşuluk ilişkilerinin nirengi noktası, komşuların da insan olduğu duygusuna ermektir. Sadece “kendi” merkezli yaşamak, “ben” merkezli düşünmek ve karşısındakileri hiçe sayıp görmezden gelmek komşuluk münasebetlerinin zaaf noktasıdır. 


Komşularını görmezden gelen ben merkezli tavrın önüne geçecek anlayış, kendini başkasının yerine koymaktır. Kişisel gelişimle ilgilenenler diyorlar ki: İnsani ilişkilerin temel noktası “empati” denilen kendisini karşısındakinin yerine koyma pren- 


sibidir. Empati duygusuna ermiş bir mümin, dünya imtihanını başarıyla tamamlayacak bir yüreğe sahip demektir. 


Kıyamet günü alışverişi olmayan bir gündür. 
Alışverişi olmayan, dükkânların kapalı olduğu bir günde nasıl alıp satarak eksiklikler tamamlanamazsa, kıyamette ibadet ve infaka ait eksik ve gedik tamamlanamaz. Bu itibarla ramazan ayını fırsat bilip yakın çevremizdeki ihtiyaç sahibi komşularımızın farkına varmak, alışverişi olmayan o günden emin olmanın bir yoludur. 


Komşuların, yakınların, ihtiyaç sahiplerinin dertlerini hisseden kişiler, tarlasına tohum eken çiftçiye benzerler. Nasıl çiftçi araziden en iyi şekilde mahsul elde etmek için ziraata gereken ehemmiyeti verir ve tohumun en iyisini ekerse, komşularına ve çevresindekilere infakta bulunan kişiler de malın iyisinden bolca verirler. Çünkü Allah Teala onları en güzel şekilde mükdfatlandıracaktır. infak edenler bu gerçeğe inanırlar. Nitekim Kur'an'da: “İyiliğin mükâfatı iyilik değil midir?” (Rahmân, 60.) 
buyrulur. 

insanoğlu bu âlemde sahip olduğu mal ve mülkü kendisinin sanır. Bu duygu infak ve paylaşmanın önündeki en büyük engeldir. İnsan mal üzerindeki süreli tasarruf hakkını mülkiyet ve sahiplik zanneder. Dünya malının devre mülk olduğunu unutur. Gerçek malın bu dünyada infak edip kendi adına kaydettirdiği mal olduğunu düşünemez. 


Merhamet, Allah'ın insanların gönüllerine ve vicdanlarına Rahman isminin tecellisi olarak lüt ettiği sevgi ve paylaşmanın temel dinamiğidir. 
Merhameti geliştirmenin yolu vermek ve paylaşmaktan geçer. Bugün Batı toplumlarında sosyal devlet anlayışının, insanların merhamet duygularını dumura uğrattığı kabul edilmektedir. Çünkü insanlar şefkat ve merhamete muhtaç; yoksul, yetim, yaşlı ve düşkünlere “nasıl olsa devlet bakar” ya da “baksın” diye el uzatmamakta, bu duygularını geliştirecek ortamlardan uzak durmaktadır. Bu ise yardımlaşma duygularını heder etmektedir. 


Stres ve sıkıntıların temelinde insanın sahip olduğu nimetlerin farkında olmaması ve sürekli daha fazlasını isteyerek ruhi sıkıntıya girmesi yatmaktadır. Cömertlik duygusu ve paylaşma heyecanı bu stresi ortadan kaldırabilecek güce sahiptir. Çünkü cömert insanın gönlü de, kapısı da açık ve geniştir. 
Bu yüzden komşu olunacak kişilerin cömert olması tavsiye edilir. Nitekim Bişr Hdfi'nin bu konudaki şu şiiri dikkat çekicidir: 
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Komşu olacaksan birine eğer 


yanan bir mum yüzlerce, binlerce mum yakmakla enerjisinden bir şey kaybetmezse insanoğlu ıstırap çeken komşularının acılarına merhem olmakla bir şey kaybetmez. Aksine yüreğinde duyduğu aşk ve heyecanı başkalarıyla paylaşarak büyütebilir. Ulaşılan her bir, bir değil bin olur. Nitekim Mevlana'nın “bir birle olunca on bir olur” sözü bu manayadır. 


Sadece kendi gücümüzü ve yapabileceklerimizi değil, eşimiz, dostumuz, ailemiz, akrabalarımız, komşularımız ve topyekun toplumumuzla birlikte neler yapabileceğimizi düşünmemiz icap eder. Tek başımıza olmaktan ziyade, bir bütün olarak neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Bu duygular uzakları yakın edecek, mesafeleri kısaltacaktır. 


İslam'ın en önemli özellik- 


Cömerd kişiler komşuluğa değer 
Biriyle istişâre edeceksen eğer 


Müşavir hakim olmalıymış meğer, 


Komşuluk münasebetlerinde cömert ve isar ehli olmanın asrısaadette çok güzel misalleri bulun- 


Aynı safta omuz omuza cemaat olan komşuların biri aç öbürü tok ise yüreklerinin kenetlenmiş binalar gibi olması mümkün mü? Amelsiz sadece 

kuru telkin ve boş laflar 


lerinden birisi, hayatı heyecan ve coşku ile paylaşarak dolu dolu yaşamayı telkin ediyor olmasıdır. Nitekim 
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. 


maktadır. Nitekim İbn Ömer'in anlattığına göre, ashaptan birisi- ne bir koyun kellesi hediye edilir. O da: “Herhalde komşumun benden daha çok ihtiyacı olmalı” diye düşünerek onu komşusuna gönderir. Herkesin aynı duygularla geleni komşusuna vermesi sonucu koyun kellesi yedi ev dolaştıktan sonra ilk sahibine geri döner. 
Bu olay üzerine şu ayet-i kerime iner: “Kendileri zaruret içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler.” (Haşr, 9.) 


gereklidir. 


Evet, kendileri zaruret içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler sırrına mazhar olmak, dert sahibi olmaktan, “komşum acaba hangi sıkıntı içerisindedir” derdini hissetmekten geçmektedir. 


Dert sahibi olmak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmek komşuluk münasebetlerinin temel esasıdır. Dertli insan Üşüyen komşusu Varsa ısınamaz, aç Varsa tok yatamaz, ayağına diken batan varsa onu kurtarmadan rahat edemez. “Bir tek ben ne yapabilirim? Benim gücüm neye yeter” şeklindeki bir algı sorumluluktan kaçıştır. Nasıl 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paylaşım için yetmez, fiiliyat 


işlediğiniz takdirde birbirinizi sevmeye vesile olacak bir amel göstereyim mi? 
Aranızda selamı yayınız.” 
(Müslim, İmân, 93; Ebü Dâvud, Edeb, 131; Tirmizi, Sıfatü'lkıydme, 54.) 


Bu hadis bütün sarahati ile inanan insanların yüreklerinin bir ve beraber atmasını, paylaşmalarını emrediyor. Aynı safta omuz omuza cemaat olan komşuların biri aç öbürü tok ise yüreklerinin kenetlenmiş binalar gibi olması mümkün mu? 
Amelsiz sadece kuru telkin ve boş laflar paylaşım için yetmez, fiiliyat gereklidir. Çünkü düğün geçince nasıl kına lazım değilse, sıkıntı geçince de infakın; paylaşmanın ve komşuluk gösterisinin bir anlamı kalmaz. Gerçek dost ve komşu kara günde belli olur. Meziyet herkesin iltifat ettiği ikbal günlerini yaşayanları değil, sıkıntıya düşmüş dost ve komşuları aramaktır. 


Mevlana içinde samimi duygular taşımayan, sadece hasta komşusunu gösteriş için ziyaret etmek isteyen, kulağı ağırlaşmış bir komşunun ib- 





retlik durumunu ne güzel anlatır: Anlayışlı, hal hatır bilen birisi az duyan arkadaşına: “Komşun hastalanmış, haberin yok mu” der. Az duyan kendi kendine: “Az duyan kulağımla, o hastanın ne dediğini ben nasıl anlarım?insan hasta olunca sesi de zayıf çıkar. Bu durumda onun sözlerini hiç anlayamam. Ama komşum olduğu için mutlaka gitmem lazım” diye düşünür. Sonra: “Onun dudaklarının kımıldadığını görünce, ne dediğini tahmin yolu ile anlarım.” Önce: “Nasılsın komşum” derim, o da karşılık olarak: “İyiyim” der. Ben: “Allah'a şükürler olsun” derim. Sonra: “Ne yemek yedin?” diye sorarım, o da: “Süt ya da çorba içtim” der. Ben de: “Afiyetler olsun” derim. “Peki, tedavi için kim geliyor?” diye sorarım. O da: “Filan hekim geliyor” diye cevap verir. Ben: “O hekimin ayağı çok uğurludur. İyi ki onu çağırmışsınız, o gelince işler yoluna girer. Siz, o hekimin ayağının uğrunu deneyin, o hangi hastaya gitmişse, hasta sağlığına kavuşmuştur” derim. 


Samimi olmayan duygularla “komşumu görmem lâzım” diye düşünerek yola çıkan kulağı az duyan bu adam, soru ve cevapları kafasında tasarladıktan sonra kalkar ve hasta komşusunu ziyarete gider. 


“Nasılsın?” diye sorar. Hasta: “Çok fenayım, ölüyorum” deyince, sağır komşu: “Allah'a şükürler olsun” der. Hasta bu söze incinir ve fena hâlde canı sıkılırak: “Bu ne biçim şükür? şükrün sırası mı? Demek ki bu komşu, bizim ölmemizi istiyor” diye düşünür. Sonra hastaya: “Ne yiyorsun?” 
diye sorar. Hasta: “Zehir, zıkkım” der. 
Sağır: “Afiyetler olsun” deyince, hastanın kahrı ve üzüntüsü büsbütün artar. Daha sonra: “Derdine çare bulmak ve seni tedavi etmek için hangi hekim geliyor?” diye sorar. Hasta: “Azrail geliyor, Azrail” diye söylenir. Sağır da: “Onun ayağı çok uğurludur, o geldiği için sevin, neşelen” diye cevap verir. 


Kulağı az duyan samimiyetsiz komşu sevinerek evden çıkar ve: “Şükürler olsun! Böyle rahatsız bir zamanında komşumun halini hatırını sordum, gönlünü aldım” der. Hasta ise: “Meğer bu adam benim can düşmanımmış, onun ne cefa kaynağı olduğunu bilmiyormuşum” diye düşünür. (Mesnevi, I, b. 3359-3390.) 


Hikâyede geçen sağır adam iyilik ettim sanıyordu ama, işler tersine gidiyordu. O bir hastayı ziyaret ettim, komşu hakkını yerine getirdim 





Empati duygusuna ermiş bir mümin, dünya imtihanını başarıyla tamamlayacak 

bir yüreğe sahip demektir. 
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diye seviniyordu. Hâlbuki o farkına varmadan “komşumun gönlünü yapayım” derken gönül kırmıştı. Tahmin ve uydurmaca sözlerle komşusunun kalbine ateşler düşürmüştü. Gösteriş için, samimiyetsiz komşu hakkı yerine getrmeye kalkarak günaha girmişti. Amel ve davranışlarımızda ihlas ve samimiyet çok önemli. O olmayınca en değerli ameller boşa çıkıveriyor. 


şimdi öyleyse gelin şu ramazan ikliminde hep beraber samimi derdler kuşanalım. 


Gelin bir iftarı mahallemizdeki kimsesiz bir komşumuza ayıralım. 


Gelin yaşlı bir komşumuzu ziyaret edelim. 


Gelin ihtiyaç sahibi komşumuza bir iftar paketi sunalım. 


Gelin bir yetim komşunun bayram kıyafetini alalim. 


Gelin “bir” olalım, “beraber” olalım, “kul” olalım!.. 
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D Gündem 


Prof. Dr. Raşit Küçük 
Marmara Üniv. İlahiyat Fak. 





Sünnet-i seniyye ve hadis-i şeriflerden kültürümüze yansıyan 


komşuluk öğretileri 


Kur'an ve sünnetin etkisi ve yön göstericiliğinde Müslüman toplumlarda oluşan kültür, almayı değil vermeyi, biriktirmeyi değil paylaşmayı öğütleyen bir yapı arz eder. 


üslüman toplumların yüzlerce yıllık tarihleri boyunca kültürlerinin şekillenmesinde, hayat tarzlarında, sanat ve edebiyatlarında, beşeri ilişkiler düzeninin her alanında en önemli etki ve katkıyı Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinin, hadislerinin yaptığı inkâr edilemez bir gerçektir. 
Yeryüzünün her ülkesi, her bölgesi ve her coğrafyasında yaşayan Müslümanlar inanç, ibadet, temel ahlak kuralları ve günlük hayatın birçok alanında sayılamayacak kadar çok müştereklere sahiptir. Bu müştereklerinin itikat, ibadet ve ahlaktaki inanç prensiplerini Kur'an-ı Kerim oluştururken, bu alanların her birinin hayat tarzı ve davranış biçimi haline dönüşmesi müşterekinin temel referansını da Rasul-i Ekrem Efendimiz'in sünnet ve hadislerinin teşkil ettiği gün gibi aşikârdır. Çünkü sünnet dediğimiz olgu, Allah elçisi Efendimiz'in her bir Müslüman için örnek alınması istenilen hayat tarzını ifade eder. Peygamber Efendimiz'in ümmeti için örnek teşkil eden hayat tarzının, Kur'an'ın onun hayatına yansımış hali olduğu gerçeğini sahabe-i kiram çok açık bir biçimde ifade etmişler, sünneti bu hassasiyetle hayatlarına uygulayıp muhafaza etmişler, kendilerinden sonra gelecek nesillere onu en sahih şekilde nakletmeyi de üzerlerine bir vecibe saymışlardır. Müminlerin annesi Hz. Âişe, kendisine Peygamberimiz'in ahlakını, yani yaşayış ve davranış tarzını soranlara “Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti.” cevabını vermek suretiyle 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bize onun sünnetine nasıl yaklaşmamız gerektiği- nin en kısa ve öz cevabını vermiştir. 


Biz ele alacağımız komşuluk konusunu bu Ölçüler içinde değerlendirecek ve Müslüman Türk toplumunun komşuluk ilişkileri ile ilgili olarak kültürüne, yaşayış ve davranışlarına, sözlerine sünnet ve hadislerden yansıyan gerçeklere temas etmeye çalışacağız. Hiç şüphesiz günümüzde özellikle şehirleşme ve modern hayat tarzı komşuluk ilişkilerimizi derinden etkilemiş, zayıflatmış, ben merkezli hayat tarzı başkasını düşünmeyi, yardımlaşma duygusunu, paylaşımı ve 





Her türlü olumsuzluktan en önemli çıkış 

yolumuz, bizi biz yapan dini, manevi, milli ve kültürel değerlere hiçbir komplekse kapılmaksızın bir kere daha dönüp bakmak ve öncelikle neleri kaybettiğimizin farkına varmaktır. 


en yakınlarıyla bile dayanışma ahlakını zedelemiştir. Büyük aile geleneğimizin, büyük coğrafyamızın küçülmesine paralel bir şekilde ortadan kalkışı, taşranın şehre taşınması veya şehirleşmesiyle komşulukların yok oluşu daha da hız kazanmış, aileden sonra en yakın ilişkilerin kurulduğu ve arada dostlukların oluştuğu komşuluk düzeni de kaybolunca bireysel bunalımlar sosyal bunalım haline dönüşmeye başlamıştır. 
Her turlü olumsuzluktan, buhran ve bunalımdan çıkış yolu aranması gerektiği gibi, bu önemli alanda da ciddi arayışlar içine girmemiz kaçınılmazdır. Burada en önemli çıkış yolumuz, geçmişte bizi biz yapan dini, manevi, milli ve kültürel değerlere hiçbir komplekse kapılmaksızın bir kere daha dönüp bakmak ve öncelikle neleri kaybettiğimizin farkına varmaktır. Bu bir geri gidiş veya geçmişi özleyiş değil, eskimeyen ve fakat kaybedilen degeri arayıştır. 


Kur'an-ı Kerim, kendilerine iyilik yapılacakları, ana-baba, akraba, öksüzler, yoksullar, yakın komşu ve uzak komşu... diye sayar. (Nisâ, 36.) İslam alimleri yakın ve uzak komşu kavramlarına; evleri en yakında bulunan evleri daha uzakta olan, akrabalık bağı olan akraba olmayan, Müslüman olan Müslüman olmayan gibi yorumlar getirmek suretiyle komşuluk dairesini daraltmayı değil, genişletmeyi hedeflemişlerdir. Ayet-i kerimede geçen ve iyilik diye tercüme ettiğimiz “ihsan” kelimesinin komşuların sevincini acısını paylaşmayı, onlarla iyi geçim içinde olmayı, eli ve dili ile komşularına eza cefa vermemeyi, komşularının hak ve hukukunu korumayı ihtiva ettiği kabul edilir, Dilimizde atasözü olarak kullanılan “Komşu hakkı Tanrı hakkı” bu ayeti kerimenin kültürümüze yansımasının özetidir diyebiliriz. On sekizinci asır şairlerinden Zarifi Ahmed Baba da bir beytinde şöyle demiştir: 


“Lokmer-i tahir olar kim yediler, 
Komşu hakkı Tanrı hakkı dediler.” 


Peygamber Efendimiz komşulukla ilgili, en sahih meşhurlar arasında yer alan hadislerinden birinde şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi durmaksızın tavsiye edip durdu. Öyle 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ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.” (Buhâri, Edeb 
28; Müslim, Birr 140,141.) Bu hadis-i şerif komşuluğun ve komşuluk hukukunun önemini ve önceliğini apaçık ortaya koymaktadır. Komşularımız kendi ev halkımızdan sonra yüzlerini en çok gördüğümüz ve bize en yakın olan insanlardır. Fiziki anlamda uzakta olan akrabalarımızdan bile daha yakın ve önceliklidirler. Onların iyi insanlar olmaları arzu edilir. Fakat onları seçmek elimizde olmadığı için kötü huylu olmaları veya gayrimüslim komşularımız olmaları da mümkündür. Hangi çeşit olursa olsun, durumun böyle olması bize komşuluk haklarına riayet etmeme fırsat ve imkânı sağlamaz. Onlara karşı da örnek davranışlar içinde olmamız ve ilişkilerimizi insani ve ahlaki ölçüler içinde sürdürmemiz, hatta onların ıslahı açısından belki daha çok gayret gösterip daha sabırlı olmamız icap eder. Çünkü aynen hastalıklar gibi huyların, iyilikler ve kötülüklerin de bulaşıcı olduğu ifa- 


gerekir. 
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Bir şey değer olarak kabul ediliyorsa 

onu kaybetmemek, eskitmemek, yaşaması için özen ve itina göstermek, elden çıkmışsa arayıp bulmak, gitmişse geri getirmek 


de edilir. Bizlerin iyi oluşumuz umulur ki başkalarını da etkiler. 
“Komşu komşudan huy kapar, ayranına su katar” atasözümüz bu gerçeğin en güzel ifadelerinden biridir. 


Komşular sanki yakın akraba imiş gibi birbirlerini çok sık gördükleri ve her an yüz yüze baktıkları için karşılaştıklarında karşılıklı güler yüz göstermeleri, selamlaşmaları, hediyeleşmeleri, birbirlerinin yardımına koşmaları, bıktırıcı olmaksızın ziyaretleşmeleri, canları ve mallarının birbirinden zarar görmemesi için özen göstermeleri komşuluk hukuku ve ahlakının gerekleridir. Rasul-i Kibriya Efendimiz'in “Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin.” 
(Buhari, Edeb 31; Rikâk 23; Müslim, 
İman 74, 75.) ve “Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin.” (Müslim, iman 
77.) anlamındaki hadis-i şerifleri bu hukuk ve ahlakın Müslüman milletimizin fertlerinde yerleşik hal almasının temelini oluşturmuş ve “komşuluk kardeşlikten ileri”, “komşuyu komşudan sorarlar” gibi hikmetli atasözlerimizle bu yöndeki anlayış, kavrayış ve davranış ölçülerimiz, kurallarımız şekillenip topluma yön ve istikamet tayin etmiştir. 
Müslüman Türkler yakın zamana kadar her ırk, her renk, her din, her mezhep, her meşrep ve her sosyal sınıftan komşularıyla çok iyi ilişkiler kurmuş ve gıpta edilen örnekler sergilemişlerdir. 
Bu gerçek, Osmanlı coğrafyasını dolaşan yabancı seyyahların bile dikkatini çekmiş ve takdirini toplamış, onların birçoğu yazdıkları hatıralarda bu hakikati dile getirmiştir. 


Kur'an ve sünnetin etkisi ve yön göstericiliğinde Müslüman toplumlarda oluşan kültür, almayı degil vermeyi, biriktirmeyi değil paylaşmayı öğütleyen bir yapı arz eder. Kur'an'ın infakı emreden 


birçok ayetinin yanında Peygamberimiz'in teşvik edici pek çok hadisleri, daha da önemlisi bizatihi kendi uygulamaları bize örnek teşkil ettiği gibi istikamet de tayin eder. “Ey Müslüman hanımlar! 
Alıp verdikleri bir koyun paçası olsa bile, komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin.” (Buhari, Hibe 1; Edeb 30; Müslim, Zekât 90.) gibi hadisler en yakınımızdan başlamak üzere bizde- ki verme kültürünü geliştirmiş ve “komşuda pişer bize de düşer”, “komşu ekmeği komşuya borçtur”, “komşu komşunun külüne muhtaçtır” gibi atasözlerimiz âdeta bir toplumun zihin dünyasının inşa edicisi telakki edilmiştir. Ben şahsen kendi doğdugum ve ilk çocukluk yıllarımı geçirdiğim köyüm- de, yoksulluklar içinde yaşayan insanların olduğu bir ortamda, komşular arasındaki yardımlaşmaların, paylaşmaların, hediyeleşmelerin ne kadar cömertçe olduğunu yakinen müşahede etmiş ve bunun engin sevincini, kıvancını yaşamış biri olarak, bugün dünyalık mal mülk açısından daha çok zenginleşmiş insanımızın manevi dünyasından uzaklaştıkça ne ölçüde cimrileştiğini görmenin hüznünü yaşamaktayım. Uzun kış gecelerinde, henüz elektrik ışığının olmadığı, gaz lambası veya lüks ile aydınlanmanın bile şans sayıldığı bir zaman diliminde, her gün bir başka komşuya yapılan misafirlikler bize “komşu kapısı”, “komşu gezmesi” “komşu kapısına çevirmek” gibi deyimleri hem öğretir hem yaşatırdı. Bu yüzden, günümüzde fertler arasındaki sevgisizliğin, saygı noksanlığının, kardeşlik ve dostluktan çok kin ve nefretin ortaya çıkmasının sebeplerini, kaybettiğimiz değerlerde aramamız gerektiğine gönülden inanmaktayım. 
Bir şey değer olarak kabul ediliyorsa onu kaybetmemek, eskitmemek, yaşaması için özen ve itina göstermek, elden çıkmışsa arayıp bulmak, gitmişse geri getirmek gerekir. Bunları bir kere değil bin kere düşünsek ve söylesek yeridir. 


Peygamberimiz'in bize talim ettiği ve uymamızı istediği ölçü, “Allah katında komşuların en hayırlısı komşularına en çok iyilik eden kimsedir.” (Tirmizi, Birr 28.) düsturudur. Hayır kavramı, dinimizce iyilik olarak kabul edilen her şeyi, her türlü güzelliği ve yararlı davranışı kapsamına alır. Komşuya yapılacak iyilik ve hayrın neler olduğu Peygamberimiz'in bazı hadislerinde etraflıca belirilmiştir. Bunlar arasında şu davranışları sıralayabiliriz: 


Komşusu borç veya ödünç bir şey isteyince vermek, 


Yardım isteyince yardımına koşmak, Hastalanınca ziyaret etmek, 


Maddi sıkıntılar içine girince onu kollayıp gözetmek, 


Mutlu günlerinde sevincine, kederli günlerinde üzüntüsüne ortak olmak, 


Ölünce cenazesini teşyi edip, kabre götürüp defnetmek, 


izni olmaksızın evinin bitişiğine rüzgârını kesecek şekilde bina yapmamak, 


Kokusu komşunun evine gidecek bir yemek yapınca ona da bir miktar göndermek, 


Meyve alınca komşuya da hediye etmek, hediye etmeyecekse onu komşuya göstermemek, çocugunun da o meyveyi dışarıda yiyerek komşu çocuğuna göstermesine izin vermemek. (bkz. Kandemir ve ark., Riyâzü's-Sâlihin “Peygamberimizden Hayat Ölçüleri”, I1, 403-404.) 


Bu önemli kurallar yakın zamana kadar en küçük köy birimlerinde bile uygulanmakta idi. Böylece görüp, tanıyıp alıştıkları, uyguladıkları ve belki asırlar boyu sürdürdükleri yaşayış tarzı onların hem bireysel hem toplumsal hayatlarının mihenk taşı mesabesindeydi. Bu onlar için çok önemli bir değer ölçüsü teşkil etmekte ve mutluluğu böylece yakalamakta idiler. Belki yaşadıkları bu hayatın ölçülerinin Kur'an ve sünnet kaynaklı olduğunu bilenler de çok değildi. Fakat herkes bunların birer erdemlilik, ahlak sahibi olmak, bencillikten uzak bir diğerkâmlık, merhametlilik kısaca insanlık onurunun gereği olduğunun farkında idi. 


Sahabe-i kiramdan Ebu Hüreyre hazretlerinin rivayet ettiği şu hadis-i şerif söylenebilecek çok şeyin bir özeti mahiyetindedir. 


Ebu Hüreyre diyor ki: Nebiyy-i Ekrem Efendimiz: “Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz.” buyurdu. 


“Kim iman etmiş olmaz ya Rasulellah?” diye sordular. 


“Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse.” buyurdu. (Buhari, Edeb 29; Müslim, iman 73.) 


Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz: “Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez.” 
buyurmuşlardır. (Müslim, iman 73.) 
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Camdan cama değil, kalpten kalbe komşuluk 


“Artık sen, 'önce komşu gerek, sonra ev' de ve gönlün varsa eğer, yürü, gönül sahibi bir dost ara!” (wevlânâ, Mesnevi, c. 1, b.no: 3010.) 





ağırın biri, hasta komşusunu ziyaret edip 

Ahal hatır soracak olmuş. Ziyaret edecek ama ona ne söyleyecek, ondan ne cevap gelecek? Kulakları duymadığı için, hasta komşusunun söylediklerini nasıl anlayacak? Konuşma sırasında gelişebilecek muhtemel soru ve cevapları kendi zihninde tasarlamış. Şöyle düşünmüş: “O, dudaklarını oynattıkça ben anlamış gibi yaparak başımı sallar, uygun bir karşılık veririm. Mesela, ben ona: “Nasılsın? İyi misin?” derim, o: “Allah'a şükür, iyiyim” der. Başka ne diyebilir ki! Ben de “Allah arttırsın!” derim. Sonra ne yiyip-içtiğini sorarım. O, ya mercimek çorbası yediğini ya da şerbet içtiğini söyler; ben de “Afiyet olsun!” derim. 
Sonra ona, hangi hekime muayene olduğunu sorarım; o da “Filanca hekime” diye cevap verir. 
Ben: “Onun ayağı pek uğurludur; o nereye ayak basarsa orada bütün dilekler gerçekleşir, derim.” 
Sağır adam, böylece bütün konuşmayı kendi zihninde kurgulayarak komşusunu ziyarete gider ve onun hâlini-hatırını sorar: 


- Komşum, nasılsın, hâlin-keyfin nasıl? 
- Hiç sorma komşu, ölü gibiyim. 


- Oh oh, ne hoş, Allah'a çok şükür! Allah arttırsın! 





Komşusundan bu cevabı alan hastanın suratı asılır. İçinden: “Bu nasıl teselli?! Demek ki komşum benim kötülüğümü istiyormuş.” diye düşünür. 
Bu kızgınlıkla: “Ne yiyip-içiyorsun?” diye soran komşuya: 

- Yılan zehiri! diye karşılık verir. 
Sağır, yine gülerek: 

- Ne güzel, ne güzel! Afiyet şifa olsun, cevabını verir. Hastanın morali iyice bozulur ve hiddetlenir. 
Sağır adam yine: 

- Tedavi için hangi hekim geliyor? 
diye sorunca hasta: 

- Azrail geliyor! Var git işine be adam! Beni kötü kötü konuştur- 


E p -= | -=e m ti m 


- O ne iyi hekimdir, sevinsene! O, işini çok iyi yapar! karşılığını verir. 


Hasta komşu, içinden: “Meğer bu komşum benim dostum değil, duşmanımmış, ölümümü istemekteymiş, gerçek yüzünü şimdi gösterdi” diye düşünürken; sağır ise, hasta komşusunun hâlini hatırını sormanın huzuru içinde: “Bugün ne iyi bir iş yaptım, ne büyük sevaba girdim!” diye sevinerek evinin yolunu tutar. (Mesnevi, c. 1, b.no: 3360-3383.) 


Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de anlattığı bu hikâye, aslında bizim komşuluk ilişkilerimizin içler acısı 


Öyle komşu vardır ki, ekmek gibi, su gibidir. Sen ona 

her zaman ihtiyaç duyarsın, onsuz yapamazsın; bir başka deyişle o, her zaman komşusunun mal diyerek iyice kızar. Sağır yine. yardımına koşar. 


durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya seren ibret verici bir öyküdür. Bu, bizim hikâyemizdir. Kendi kendimize soralım: Hemen hepimiz, komşularımıza karşı buna benzer sağırlıklar ve körlükler yapmıyor muyuz? Kulaklarımız var; ama duymuyoruz komşumuzun feryadını! Gözlerimiz var; ama görmüyoruz komşumuzun hâlini! 
İçinde bulunduğumuz alabildiğine dünyevileşmiş modern çağda çoğumuz, komşularımızın dertlerinden, sıkıntılarından, tasalarından habersiz, kendi hayatımızı yaşayıp gitmiyor muyuz? Mânevi dinamikleri gündelik yaşamdan uzaklaştırılarak ruhsuzlaştırılmış devasa kentlerde, bizi alabildiğine sıkıştıran, daraltan ve bunaltan günümüzün apartman hayatında kaçımız, komşusunun kederine veya sevincine ortak oluyor; onun üzüntüsünü ya da sevincini paylaşıyor? Komşusunun kötü gününde yanında olan, yarasına merhem olabilen, yüreği- ne su serpebilen kaç kişi vardır? Ya da iyi gününde onun sevinç ve mutluluğuna ortak olabilen kaç kişi?.. Bunları başarabilenlerin sayısı azdır. 
Komşuluk ilişkilerinden o kadar uzaklaşmışız ki, durumu düzeltmeye çalışırken bile, hikâyede anlatılan sağır adam gibi, komşumuzu kırar dökeriz çoğu zaman. Çünkü komşumuzun dünyasına o kadar uzağızdır ki, onun hâlini anlamak ve durumunu düzeltmek bir yana, kaş yapayım derken göz çıkarırız hep. 


Zira dostluğumuz en iyi ihtimalle camdan camadır; candan cana değil! E&er gerçekten kendimizi komşumuzun yerine koysak, empati yapabilsek, o zaman canıgönülden onun hâliyle halleşir, derdiyle dertleşirdik. Onun acısını yürekten hissedebilir, maddi yardımın ötesinde psikolojik ve manevi olarak da ona destek olur, en azından bir güler yüz gösterir, gönülden dualar ederdik. O zaman kalpten kalbe giden sayısız gizli yollar aracılığıyla komşuluklar pekişir, ilişkiler sağlamlaşır, kederler azalır, sevinçler çoğalırdı. Unutmayalım ki, başkaları bizim komşumuzsa, aynı şekilde biz de başkalarının komşusuyuz. Şimdi kendimize yine soralım: Acaba biz, şu üç türlü komşudan hangisiyiz: Öyle komşu vardır ki, ekmek gibi, su gibidir. Sen ona her zaman ihtiyaç duyarsın, onsuz yapamazsın; bir başka deyişle o, her zaman komşusunun yardımına koşar. İkinci tip bir komşu vardır ki, o da ilaç gibidir. Her zaman lazım olmaz, arada sırada hastalanınca te- Üzerinde çeden ilçeye, ilden ile ve ülkeden davi için lazım olur. O da kendi- y ülkeye de olabilir. Geleneğimizde sine başvurulduğu zaman hemen yaşadığımız komşuluk, bu fiziki sınırdaşlığın ve komşusunun ihtiyacını karşılamaya topraklar, komşuluk yakınlığın yanı sıra paylaşma, yarkoşar, ona faydalı olur. Üçüncü tip ilişkilerinin en dımlaşma, dayanışma, ortak değer- 


bir komşu da var ki, dert gibi, bela gibi, illet gibidir. Ondan uzak kalmak gerekir. Yaklaşırsan sana da dert ve bela bulaştırır, ondan hastalık kaparsın. Evet, şimdi soruyu tekrarlıyorum: “Biz ne tür bir komşuyuz” 


Ne hazin bir durumdur ki, günümüzde hızla yaşanan kentleşmeyle birlikte kat kat apartmanlarda Ust üste, yan yana oturan insanlar, birbirlerinden bir selamı bile esirgemekte, hatta alt ya da üstkomşusunun veya yan komşusunun kim olduğunu dahi bilmemektedirler, Yani çoğu yerde bırakın kalpten kalbe komşuluğu, camdan cama komşuluk bile kalmamıştır, artık. Yoğunlaşan iş hayatının yanı sıra, son hızla gelişen iletişim ve haberleşme araçlarının birbirinden koparıp yalnızlaştırdığı günümüz insanı, komşuluk hukukuna yakışmayan onca olayı da kanıksar olmuştur. Kendi evini temizlerken komşunun evinin kirlenmesine aldırış edilmemesi, komşunun namahremine göz atmalar, sesi sonuna kadar açılmış müzik, üst katta bitmek tükenmek bilmeyen yoğun bir gürültü, patırtı ve bağırtılar... Saymakla bitmeyecek pek çok örnek. 
Komşuluk ilişkilerinin zayıflamasıyla birlikte, birbirimize göstermemiz gereken inceliğin de aynı oranda azaldığını görüyoruz, maalesef. 


Halbuki dinimizin yüce değerleriyle yaşantısı- na yön vermiş insanımız, komşuluğun ne demek olduğunu çok iyi bilir esasında. Birlikte ağlama- nın ve birlikte gülmenin hazzını tatmış ve tattırmıştır her vesileyle. Çünkü üzerinde yaşadığımız topraklar, komşuluk ilişkilerinin en güzel hâliyle ve en üst düzeyde yaşandığı yüksek irfani değerlerle mayalanmıştır. Her şeyden önce dilimizdeki “komşu” kelimesi, “konuşmak, birlikte yakın yerlere konmak, yan yana yerleşmek” gibi anlamlara gelmektedir. Bir zamanlar çok revaçta olan şu terimi hatırlayalım: “Konuşlanmak.” 
Yani “yer-leş-mek.” Müşareket, yâni ortaklık manası ifâde eder. İşte, “evleri ve arazileri birbirine sınır ya da yakın” anlamındaki “komşu” kelimesi, öz Türkçemizdeki telafftuzuyla “konşu” ya da “konşı”dan gelmektedir. Dolayısıyla komşuluk, evden eve, tarladan tarlaya olabildiği gibi, il- 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güzel hâliyle ve en üst düzeyde yaşandığı yüksek irfani değerlerle mayalanmıştır. 


ler etrafında birleşme ve gönül yakınlığı gibi yüce değerleri de ifade etmektedir. 


Bizim kültür ve geleneğimiz, komşulukla ilgili ayet ve hadislerin hakkıyla yaşanmasıyla yoğrularak oluşmuştur. Atasözlerimiz, şiirlerimiz, hikayelerimiz, hatta masallarımız bile hep ya bir ayetin, ya da bir hadisin anlamını içermektedir. Mesela, Anadolu'da bir söz vardır: “Hısımın kim? Yakın komşun” der halkımız. Aslında bu ifade, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in şu kutlu sözünden ilham alınarak söylenmiştir: “Cebrâil (a.s.), komşuya iyilik yapmayı bana o kadar tavsiye etti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.” (Buhâri, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140.) Yine Yunus Emre'nin şu dizeleri, aşağıdaki hadis-i şerifin Türkçesi değildir de nedir: “Eğer konşı hak'ı boynundayısa / Cehennemde yarın baki kalasın” (Yunus Emre Divânı, Haz.: Mustafa Tatcı, 279/12.) Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)'e: “Ey Allah'ın Rasulü! Falanca kadın gündüz oruç tutuyor, gece namaz kılıyor; ama diliyle komşusuna eziyet ediyor, onlara musallat oluyor.” denilince, Efendimiz (s.a.5.): “Onda hiçbir hayır yoktur; o cehennemdedir” buyurmuştu. (Hâkim, el-Müstedrek, IV/,126.) Bir başka hadis de şöyledir: “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez.” 
(Müslim, İmân, 73.) 


Bu bilinçle yetişmiş incelik timsali arif bir zat, bir- gün dostlarına, evini farelerin istila ettiğinden söz eder. Arkadaşlarından biri, evine kedi almasını tavsiye edince şöyle der: “Bunu yapamam; çünkü kedinin varlığını hisseden farelerin benim evimi terk edip komşunun evine gitmesinden korkarım. Kendim için hoşlanmadığım bir durumun, komşumun başına gelmesini istemem.” 


Allah'ın arif kulları, diğer İslam âlimlerinden farklı olarak komşuluğun bambaşka boyutlarına da dikkat çekmişlerdir. Mesela, komşuluk ilişkileriyle ölüm arasında ilginç bir bağlantı kuran Hz. 
Mevlana, “Komşumun ölümü, bana vaaz edici (vaiz) olarak yeter!” der ve sözlerini şöyle sürdürür: Bu öğüt (komşumun ölümü), benim bütün kazancımı, dükkânımı yıktı, mahvetti. Madem ki öldükten sonra bu dünyadan ayrılıp tek başıma 





kabre konacağım, öyleyse Allah ile beraberliği, O'nunla komşuluğu seçeyim, O'nunla dost olayım. Madem ki ben ölünce çenemi bağlayacaklar, öyleyse şimdi az çene çalayım da boş ve anlamsız sözler söyleyip durmayayım. 
Madem ki topraktan gelen bedenimiz yine toprağa dönecek, öyleyse hayattayken ölümü düşünelim de bize vefası olmayan şeylere kalplerimizi bağlayıp anlamsız yere sevgi beslemeyelim. (Mesnevi, c. VI, b.no: 440-447.) Her geçen gün görüyorsun ki, sağındaki solundaki komşuların, yaşlı, genç, çocuk, erkek, kadın demeden birer birer ölüp durmaktalar. Öyleyse günün birinde ölümün sana da gelivereceğini düşün de Allah'a kulluğa sımsıkı sarıl! 
Komşunun ölümünden ibretal, ders çıkar! (Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c. VI, s. 513.) Aynı mana, Yunus Emre'nin 


Bizim kültür ve geleneğimiz, 





evlerimizi komşu eyleyelim de nefsin ve şeytanın hile ve tuzaklarından uzak kalabilelim. (Mesnevi, c. IV, b.no.: 


dilinden ise şöyle dökülür: “Günde bi- ko mşulukla 1777-1793; Konuk, a.g.e., c. VII, ss. 523-525.) 

rin gide-durur, konsun sefer ide-durur . ... e , N 

/ Ecel bir bir yuta-durur, bu dünyaya ilgili ayet ve ipi a ga e 
4 ED ii rini yazımızın başlığıyla Irubatlandı- 

H a hadislerin ralım: Camdan cama değil, kalpten 

Yine komşuluk ile Allah dostlarıyla hakkıyla kalbe komşuluk. Yani, hem fiziki 


beraber olmak arasında da ilgi çekici bir bağlantı kuran Mevlana, “Artık sen, önce komşu gerek, sonra ev’ de ve gönlün varsa eğer, yürü, gönül sahibi bir dost ara!” tavsiyesinde bulunur. 
Yani iyi kimselere komşu ol! Kâmil / olgun insanlarla beraber ol! “Önce komşu, sonra ev; önce arkadaş, sonra yol” bul da yoldan kalma! (Mesnevi, c. I, b.no: 3010-3013; Konuk, a.g.e., c. XII, ss. 348-350.) 


Hz. Mevlana'nın komşuluk kavramından çıkardığı en zirve mana ise, “Gönül evi ve onun gizli komşuları” benzetmesidir. O der ki: Gönül, büyük bir ev gibidir; gönül evinin gizli komşuları vardır. O komşular, pencere ve duvarların aralığından çeşitli sırlara vakıf olurlar. Yani kalp penceresinin ve duvarlarının aralığından, o gizli komşular birçok sırları öğrenirler. Âriflerin kalpleri, gizli komşulardır. Olgun insanın bir bakışı, asla vehme gelmeyecek olan aralıklardan, kalplerin en derin köşelerine kadar nüfuz edip durumunu bilir. Olgun insan, nefsin içgüdüsel duygularıyla dolu sahte gönül ile yalnız Allah aşkıyla dolu olan hakiki gönlü birbirinden rahatlıkla ayırt edebilir. Öyleyse gönül sahibi Allah dostlarıyla gönül 


yaşanmasıyla yoğrularak oluşmuştur. 


anlamda birlikte yaşadığımız komşularımızla komşuluk hukuku çerçevesinde güzel geçinmek ve hem de iyi kimselerle, salihlerle beraber olmak. Hem ev ya da arâzi komşularımızdan uzak kalmamak, hem de Allah dostlarından. Hem komşularımızın halleriyle hemhâl olmak, hem de gönüllerimizi Allah dostlarının gönüllerine açmak. Hem komşularımızı gönülden / kalpten / yürekten sevmek, hem de salih kullara kalpten muhabbet beslemek, her zaman onlarla yürekten beraber olmak. 


Henüz insanların bedensel varlıkları yaratılmamışken, Elest bezminde / Kalu bela anında ruhlarımızın birbirine komşu olduklarını, dolayısıyla komşuluğumuzu yeniden hatırlamamız gerektiğini anımsatan Yunus Emre ne güzel söylemiş: “Ne oğul vardı ne kız, vahid idük anda biz / Konşıyıduk cümlemüz, nür dağın yaylar iken.” 
(Divan, 243/8.) 


Ruhlarımız / canlarımız komşuydu; geliniz, kalıplarımızla birlikte kalplerimizi de birbirine komşu eyleyelim! 
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Dİ Gündem 


Lamia Levent 


Zor zamanda komşuluk 


Dunya, iletişim sayesinde küçüldü küçülmesine ama diğer taraftan insan, kendine ve çevresine yabancılaştı. 





alnızım dostlarım! 

Yalnızlığın sessiz, karanlık ve soğuk kozasına kendini hapseden insan, neleri kaybettiğini görse, o kozayı yırtıp, bir an önce oradan çıkmak isterdi herhalde. Gelişen teknoloji sayesinde birbirimizle daha yakın iletişim içinde olmamıza rağmen hâlâ yalnızlığı derin şekilde yaşayabiliyoruz. Etrafımıza ördüğümüz kalın duvarlar öyle girift ki, âdeta bir labirenti andırıyorlar. Dünya global bir köye dönüşeli beri daha bir yalnızlaştık, tenhalaştık. 
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Her mit gibi, dünyanın global bir köye dönüştügü algısı da içerisinde bir yanılsama taşımakta. 
Dünya, iletişim sayesinde küçüldü küçülmesine ama diğer taraftan insan, kendine ve çevresine yabancılaştı. Dünyanın bilmem hangi ucundaki biriyle çok kolay iletişim kuran insan, kapı komşusundan, yanı başındaki arkadaşından ve akrabasından bihaber olabiliyor çoğu zaman. O zaman durup düşünmek gerekiyor; dünya küçülürken, bizim dünyamız da mı küçülüyor, sanal ortamda sosyalleşmek adına insan kendini sosyal çevresinden izole edip, bilgisayarların dört du- 


varları arasına mı hapsediyor, karşımızda muhatap olarak samimi ve sıcak insan yüzleri yerine artık bilgisayarların soğuk yüzü mü olacak? Ve daha bir yığın soru peşi sıra geliyor aklıma... 


Halbuki pencereyi biraz aralasak, çok tanıdık, çok sıcak çok içten ve bizden yüzler görecegiz karşımızda. Hani sadece bir resimden veya bir isimden ibaret olmayan birilerini tanıyacaöız. Belki kapısını çalmayı bekleyen komşumuz yalnızlığımızın çaresi olacaktır. Uzatılan bir Sıcak el, samimi bir selam, bir tas çorba eritecektir buzları... İnsan kelimesi, ünsiyet kurmaktan, yakın olmaktan geliyor; bu yüzdendir ki insan, ancak insanla insanlığa erebilir ve insanca yaşayabilir zannımca. 


Tebessümünü kaybetmiş dünya 


Yüzler tebessümünü yitireli, dünya da grilerini giyinip tebessümünü kaybetti sanki. 
Dostluğumuzu, arkadaşlığımızı, komşuluğumuzu, insanlığımızı esirgediğimiz komşularımızdan, tebessümümüzü de esirgedik. Daha soğuk, daha 


İnsan kelimesi, ünsiyet kurmaktan, yakın olmaktan geliyor; bu yüzdendir ki insan, ancak insanla insanlığa erebilir ve insanca yaşayabilir. 





mesafeli, daha ciddi bir dünyada kim yaşamak ister ki? Tebessümle yıkabileceğimiz duvarları, asık suratlarımızla daha da kalınlaştırıp insanlığımızı da oraya hapsediyoruz... Halbuki tanış olabilsek, yüzlerimiz gülecek ve dünyamız kaybettiği tebessüme tekrar kavuşacak. 


İnsanlardan uzaklaşıp yalnızlaşırken biraz da insanlığımızdan uzaklaşıyoruz bir bakıma. Ama sorarsanız muhatabınıza doğru mudur, diye; sanırım kabul etmeyecek ve belki de; 
daha yakınlarda bilmem hangi kıtada, kaç bin kilometre uzaklıktaki bir ada- da tsunamiden zarar görenler için düzenlenen yardım kampanyasına katıldığını veya nesli tükenen kutup ayıları için oluşturulan bloğa üye olduğunu gururla söyleyecektir. Ancak 32 
daireli apartmanında komşularından haberi yoktur çoğu zaman. Ara sıra merdivende, asansör- de karşılaşılan komşular görmezden gelinir ya da baştan savma bir selamla geçiştirilir. Komşunun varlığından haberi yoktur ki; açlığından, tokluğundan, kederinden, sevincinden haberi olsun. 
“Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.” hadis-i şerifi yalnızca bir serlevha olarak süslemektedir duvarları. 


Apartman blokları arasına sıkışmış gecekondudan yükselen ahlar duyulmaz olur. Sofrasına bir ekmek götürme savaşı veren komşular bilinmez... Kim bilir ne zorluklarla okumaya çalışan öğrenciler, yetimler, kimsesizler unutulanlar defterine yazılır. Kutuplara uzanan yardım eli yakındaki komşudan esirgenir. Birbirini duymayan, görmeyen, bilmeyen komşular sırt sırta yaşarlar ama birbirlerinin haliyle hallenmedikleri için duyarsızlık yaftasını hak ederler... 


Hasılı kelam insan, dünyayı keşfetme, bilinmeyeni öğrenme, sınırları ortadan kaldırıp her kültüre, her ülkeye yakın olma arzusunu gerçekleştirirken bir şeyi gözden kaçırdı: Uzaklara gitme arzusu, yakın olanları görmesini engelledi! 


Bizim mahallemiz... Bizim komşuluklarımız... 


Bizim çocukluğumuzda, çok da uzak olmayan zamanlarda, mahallemiz ve komşularımız vardı. 
Evlerimiz bahçeli, en fazla iki katlı olurdu. Daha apartmanlar dikilip, devasa siteler kurulmamış, komşuluklar sayılara indirgenmemişti. İnsanların hafızalarından komşuluk diye bir değer henüz silinmemişti. Komşu evlerde yaşayan komşu annelerimiz, komşu teyzelerimiz, ablalarımız vardı. Onları ailelerimizden biri gibi bilir, severdik. 


Ev almadan önce komşu alınırdı ve bu komşuluklar uzun öyle uzun sürerdi ki, başka semtlere, mahallelere taşınsalar bile, eski komşular unutulmaz, arada yoklanırdı. Yakın komşu evin halkından sayılırdı, hakkına hukukuna riayet edilirdi. 
Bazılarıyla ahiret kardeşliği gibi daha derin bağlar kurulur, bu dünyada başlayan komşuluk, ahirette de sürdürülmek istenirdi. 


Bir derdi mi var komşu teyzenin, hemen annemiz bir kahve yapar, derin sohbetlere dalınır, kahve- nin telvesinde eritilirdi cümle sıkıntılar... Şimdi olsa psikiyatrlar buna “komşu terapisi” derlerdi herhalde. Her fırsatta komşular bir araya gelir, akşamları bir manileri yoksa ailecek görüşülürdü. 


Hele komşunun başı sıkışsın, hasta olsun, cenazesi olsun, önce komşular seferber olur; yaralar sarılır, acılar paylaşılır ve elden ne geliyorsa yapılırdı. Düğünler, sünnetler, doğumlar hep beraber kutlanır, acılar kadar sevinçler, mutluluklar da paylaşılırdı. İşler imece ile yapılır, herkes birbirinin yardımına koşardı. 


Mahalleye yeni biri taşınmayıversin, hemen yardıma koşulur, yemekler hazırlanır, evlerine gönderilirdi. Üç- beş gün geçince “hoşgeldin”e gidilir, yeni komşularla tanışılıp kaynaşılırdı. Böylelikle uyum sorunları yaşanmaz, bunalımlara girilmezdi. Komşuluklar öyle eften püften değildi ki, bir üflemeyle sönsün; sabır, hoşgörü ve sevecenlikle her sorun halledilirdi. 
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Komşuda pişen mutlaka komşuya düşerdi. Bilhassa fakir fukara, garip gureba gözetilir, onlar mahalle komşularının bu dayanışması sayesinde gül gibi geçinir giderdi. Komşu hakkı, esastan tanınır, bu kadirşinaslık sebebiyle kusurlar, hatalar hoş görülür, huzur ve sukünet içerisinde yaşanırdı. 


Ramazanlar komşuluk ilişkilerinin daha bir perçinleştiği zamanlardı. Rahmetin dalga dalga yayıldığı Ramazan ayında paylaşma, kardeşlik ve dayanışma doruğa çıkardı. İftar ve sahur sofraları kurulur, konu komşu davet edilir, hep beraber coşku içerisinde yenir içilirdi. İftara yakın yemek tabakları gidip gelirdi komşu evler arasında. Çocuklar iftar topu atılıncaya kadar sokakta bekler, topun sesiyle beraber herkes evine doğru koşmaya başlardı. 


Komşu komşuya o kadar bağlı ve iç içeydi ki, bu samimiyet ve fedakârlık “komşu komşunun külüne muhtaçtır” atasözüyle çok güzel ifade edilmiş. İnsan olarak pek çok şeye sahip olabiliriz, ancak iyi ve sağlam ilişkiler, dostluklar sayesinde bu dünyada ayakta kalabilir, huzur ve barışı tesis edebiliriz. 


Yazımızı bir zamanların huzur ve sükünet dolu evlerini, güzel komşuluklarını tasvir eden şairin şu dizleriyle bitirelim: 


Bir köşende annanem, dalgın Kur'an okurdu; Ve karşısında annem, sessiz gergef dokurdu. 
Semaverde huzuru besteleyen bir şarkı; Asma saatte tk tık zamanın hazin çarkı... 
Çam kokulu tahtalar, gıcır gıcır silinmiş; Sular cömert, temizlik imandandır’ bilinmiş... 
Komşuya hatır soran sıra sıra terlikler. 

Ölçülü uzaklıkta, yakın beraberlikler... 

Seni yiyip bitiren, kırk katlı ejder oldu; Komşuluk, mana ve ruh, ne varsa heder oldu. 
N. F. Kısakürek 


D. Gündem 
Ayşe Tübâ Bakiler 


Buram buram 











rahmet rayihası 


Tıpkı kar, bora, fırtınaya rağmen arz-ı endam eden kardelen çiçeği misali ömrümüzü tazeleyen, huzur ikliminin adıdır şehr-i ramazan. 





ir peygamber tebessümü kadar saf ve 

ümit verici ferahlığıyla hayatımıza her yıl 

misafir olan rahmet ayına yeniden “merhaba.” Tıpkı kar, bora, fırtınaya rağmen arz-ı endam eden kardelen çiçeği misali ömrümüzü tazeleyen, heyula misali meselelerin altından bizi kaldırıp gerçeğin güzelliğini önümüze seren huzur ikliminin adıdır şehr-i ramazan malum aliniz.. 
Elhak bunu yâr da ağyar da kabul etmiştir. Zira kemale ermiş bütün duyguların sahnelenişi, resmigeçididir bu vakitler. Feragat, isar, vera, sehavet ve her türlü güzellikler şahikası... 


Gönül kumaşı ipekten dokunur bu ayda müminlerin. Rikkate erer, hassaslaşır, pişer ve netice- 


de kendinden geçer aşk erleri, yarenleri. “Ene”yi unutur, “Hüve”nin aynasında yok olurlar. “Allah var, keder yok” sırrının misalsiz temsilcisidirler. 
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” fermanını kendilerine hayat ölçüsü yapmışlardır. 
Sılayı rahimi kavi tutan, yetimi-gurebayı gözeten, komşusu açken tok gecelemeyi kendilerine ar sayan destan kahramanıdır her biri. Değil mi ki İslamiyet dayanışma dinidir; öyleyse kapısı kendine en yakın olandan başlayıp su üzerinde seken taş misali uçup-sıçrayarak gönül tamir eden, pare pare olmuş kalpleri gözyaşı ipliği ile diken er oğlu erdir onlar. 
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Yine, asrısaadette filizlenip Devlet-i Âliyede çınarlaşan infak medeniyetinin günümüze sürgün vermiş gani gönüllüleri onlardır ki, başta ramazan-ı şerif olmak üzere her vakit sofralarında daha fazla el gören, ne kadar çok garibe ikramda bulunursa o ölçüde mesrur olanlardır. 


“O müminler ki...” Mazideki misk kokulu, sağlam itikatlı, mukabele ve itikaf coşkulu günleri hem iştiyakla yad eder hem de bugüne taşırlar. 
Çelebi yüreklidir onlar. Öyle ki, teravih cemaati gibi omuz omuza vermiş ahşap cumbalı evlerin bahçelerini süsleyen begonyaları, akşamsafalarını aşıp sokağı saran; közde pişmiş su böreklerini, kızartmaları, hatta dumanı üstün- de tüten tarhanaları komşusuna ikramı, onlarla paylaşmayı bir marifet bilir, hatta bunun en mükemmel mimarı olan pak vicdanlı ecdadının ayak izlerinin takipçisidirler. Zihninde tüllenen bu hatıralarla, muhlis komşu muhabbetleri ziyadeleşir ve pekişir. Elan bu lezzetlerin çoğu sitayişle yâd edilse de, hâlihazırda yaşananlar dahi tarihin hafızasına nakşediliyor. Ferden ferda işin şuurunda 


taşırlar. 
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O müminler ki... 
Mazideki misk kokulu, sağlam itikatlı, mukabele ve itikaf coşkulu günleri hem iştiyakla yâd eder te zirve yapmış eşraftır. Önceki gün hem de bugüne 


olup bugünün kahramanları ordusu- na katılma gayretinde olanlar, kendi varlığı kadar tarih yazacaktır dostlar. 
“Tarih gibi insan” sözü bizler için de söylenmiş olmalı. Yani “O müminler ki...” 


Zira mihengimiz bir masal mahluku değil, ışık simalı, nezaket ve estetik- 


emredilen, dün uygulanan, bugün ise unutulmaya yüz tutan erdemlerimizi, asli vazifemizi bize hatırlatan ve aynı zamanda seçkin oldukları için “garip” olanlardır. Neticede onlar “...Ne mutlu o gariplere” hadis-i şerifi ile müjdelenenlerdir. 


Ve bugün... Gün çiçeğinin her daim güneşe bakması gibi, yüzünü hep Hakk'ın rızasına dönen, bir tanesi binlerden ağır çeken, ezeli ve ebedi aşıklar... Yelpazenin kanatlarının bir merkezde odaklanışı gibi, evinden başlayıp kırk kapı uzaktaki komşuya varıncaya kadar rahmet dolu, ferahfeza kollarını geren bugünün şefkat kahramanlarına, yüreği aşkla gerilip, vecd ile gevşeyen gönül erlerine sonsuz minnet ve muhabbetlerimle... 


D Gün d em 
Ahmet Turan Alkan 











Çocukların topunu kesen kotu komşular 


İyi komşuyla herkes geçinir, herkes iyi komşunun kadr ü kıymetini bilir; oysa ki cennetin anahtarlarından biri de kötu komşunun boynunda asılıdır. 





aa, bu kadarcık mıymış, bu kadar küçücük mü, bu kadar daracık mı, bu kadar 

minicik mi, bu kadar silik, bu kadar sönük, bu kadar önemsiz miymiş!.. 


Ne zannetinizdi kuzum; çocukluk mevsiminin bütün endazeleri mübalağalıdır böyle. Bir keresinde saatlerce bıkıp usanmadan top koşturduğumuz bir arsanın yanından geçerken, “Yahu mendil kadar yerde, öyle büyük bir iştahla nasıl da top oynamışız?”' diye hayretlere düşmüştüm. Eni iki buçuk, boyu sekiz metrelik uzunlamasına dar, zeminine dişli beton dökülmüş bir apartman giriş koridoru. Bir taraf üç metrelik duvar; nihayetinde ızgaralı demir kapı, ucu sokağa açık, peşkir kadar bir yercik... 


Geçenlerde Mecidiyeköy'den geçerken Ali Sami Yen stadyumundan arta kalan moloz yığınına şöyle bir göz attım; küçücük bir yer. Koca stadyumu oraya nasıl sığdırmışlar şaştım kaldım. 


İşte komşu deyince aklıma o “havlu” geliyor; aslında havlu filan değil, bildiğiniz avlu. Sivas ağzında havlu oluvermiş. Vâkıa arka tarafta kocaman bostan yok değil ama, oraya kadar inip kim salatalık devşirecek? El ön avlunun yarısını belleyip soğan maydanoz, dereotu bahçesi yapıvermiş komşumuzun hanımı. Orada top oynamak yasak. Aslında top oynamak, sigara, içki, uyuşturucu gibi temel yasaklar listesinde. 


Uzun yaz günlerinde veya kısa kış günlerinde, 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ne zaman ki güneş batı ufku- na doğru devrilip göz gözü gör- 


Kötü komşu hep 


gı duymak vacipti. Şimdilerde ele geçmeyen bir nimet. Ne za- 


mez hale gelince akşam ezanları hep o alelacele edayla, “Çabuk olun, vakit kısa, yetiştiniz ne ala!” tavrıyla müminleri namaza çağırmaya başlasa canımız Sıkılırdı, ebeveyn zılgıtı neyse fakat topu görememek, sokak arası futboluna ister istemez son vermek manasına gelir. Uzak mesafelerle mahalleye serpiştirilmiş cılız sokak lambalarının altında ortada sıçan çevirerek maçı 


başkalarıdır, biz nedense oldum olası iyi komşuyuzdur, kötülüğü kendimize yakıştırmaz, üzerimize kondurmayız, peki doğru mudur? 
Haydi gözden geçirelim; 
iyi komşu muyuz? İyi insan MIYIZ, iyi MİYİZ? 


man komşu çocuğunu bir nasihat, hafif tertip bir ikaz sözü ile tedip etmeye kalkışsanız, annesi veya annannesi, “Sen benim çocuğuma ne karışıyorsun bakayım; bak kendi işine” dercesi- ne hışımla görünür; pek bir şey söylemez ama siz durumdan vazife çıkarırsınız artık. 


Yıllar sonra kendimi kendi çocuklarıma, “Yerler gökler mü- 


“temdid”e taşımaya çalışsak bu 

defa yoldan geçenler, sanki her gün mühürleme merasime bizzat şahit oluyorlarmış gibi endişeli ve vahim bir yüz ifadesiyle: 


“Yerler gökler mühürlendi, hadi bakayım evlerinize, günah günah!” diyerek ekşirler ve içtimai vazifelerini ifa etmenin hazzıyla ağır adımlarla kapılarını çalarlardı. Komşu çocuğuna “saap” çıkılmış, muavenet edilmiş, terbiyesine katkıda bulunulmuştu. Önemliydi. Sadece kapı bir “Him hime” (Yani duvar duvara) komşunun değil, üç sokak ötedeki komşunun otoritesine bile sayhürlendi, hadi bakalım eve, günah!” derken yakalayınca, yerlerin ve göklerin akşam namazı saatlerinde gerçekten melekler tarafından mühürlendiğini anladım, onların göremeyecekleri bir tebessüm dolaştı yüzümde, 


Yerler gökler gerçekten mühürlenir miydi? Evet mühürlenirdi; en azından eğriyi doğrudan ayırmayı henüz geliştirememiş çocuklar için kesin bir hükümdür bu. Akşam ezanıyla birlikte “birileri” yeryüzüne iner, yerleri gökleri mühürler! 


Buna rağmen, yerler gökler mühürlenmesine 





rağmen eve girmemekte inat edenlerimiz bakımından bu hâlimizi uzaktan müşahede eden büyüklerimiz acı acı kafalarını salladıktan sonra “cık cık” yapıyor ve: 


“Ne günlere kaldık; 
hiç ahlak, namus, din, iman, haya, ar, edep kalmamış, bunlardan ne köy olur ne kasaba” 
diye iç geçirerek hayıflanıyorlardı. O günden beridir kim ki yeni neslin terbiyesizliğinden, dalgacılığından, vurdumduymazlığından, milli ve manevi meselelere karşı ilgisizliginden yakınıp avurdunu doldura doldura şikâyetlenmeye koyulsa ciddiye alasım gelmiyor ama başıma iş almamak için, “Haklısın, hakikaten yeni nesilde iş yok ama çocuktur belki ilerde düzelirler” diye bir küçük ricat kapısı aralayıp başka mevzulara çeviriveriyorum sözü. 





Koca sokağın ortasında tekmelenmekten baygınlık geçirmek üzere olan top, sanki intikam alırcasına havalanır ve gidip daracık avlusunun sokağa açılan kapısı hep duvar gibi asık yüzlü ve ketum, pencereleri hep kapalı evin bahçesine düşerdi. O zaman bir tabunun peçesini istemeden aralamışçasına korkar, hatta dehşete kapılırdık çünkü o adam eğer oradaysa topu eline alır, sokağa çıkar ve yere yatırıp koyun boğazlar gibi keserdi topu. Nasıl bir dehşet hissi anlatılmaz. Kötü bir rüya gibi. 

Belki evde hastası var, belki asabı doğuştan bozuk, belki bizim top havada hayli müddet süzüldükten sonra hep adamcağızın cacık kâsesinin içine düşüyor. Siz olsanız, müşfik komşu rolü oynayacağım diye, mahallenin veletlerine şefkat gösterisi yapar Mısınız? 


İyidir, hoştur da komşuluk aslında meşakkatli iştir. Kendi çocuğunuza gösteremediğiniz anlayış ve şefkati komşunun çocuğuna gösterme- 


niz beklenir sizden. Evde gürültü olsa diklenir, baba-anne otoritesini güm diye vaz edersiniz ama komşudan gelen gürültünün mutlaka makul, inandırıcı ve ille de hoş görülmesi gereken bir sebebi olduğuna kendinizi inandırmanız gerekir. İyi komşuluğun sırrı budur zaten. 


Belki otuz sene olmuştur. Tatil günü, apartma- nın bütün duvarlarında eşit olarak titreşerek bùtün binayı zangırdatan matkap sesiyle irkildim. 
Bir, üç, beş değil, gürültü mütemadi bir faaliyete işaret ediyor. Galiba komşulardan biri enikonu tadilatta. 


Çıkıp baktım. Oturma ruhsatı alınmaksızın teras katına korsanlamasına çıkılan çekme katın yeni “maliki” harman tuğlasıyla örülmüş duvarın birini yıktırıyor. Dur durak dinlemiyor, mal benim yıkarım havalarında. Belediyeye şikâyet ettim; zabıta geldi. Yeni komşunun annesi olacak hatun, pek de terbiyeli sayılamayacak bazı suçlayıcı kelimeler eşliğinde üzerime yürüdü, o güne kadar hiç bir kadın beni o kadar korkutmamıştı. 


Malımda gözün mü kaldı hain herif, çatla da patla, yaptıracağız işte! 


Yaptırdılar nitekim; patırtı günlerce sürdü. O günden beridir kötü komşu nedir bilirim az buçuk. 


İyi komşuyla herkes geçinir, herkes iyi komşunun kadr ù kıymetini bilir; oysa ki cennetin anahtarlarından biri de kötü komşunun boynunda asılıdır; bunu size söyleyen olmuş muydu daha önce? 


“Kötü komşu insanı hacet sahibi yapar” diye bir söz vardır, şöyle bir araştırdım. Bizim oralarda bu atasözünü “hacet” ile söylüyorlar. Kısaca “Hacat” derler ki, alet, avadanlık, ne bileyim, keser, tencere, kap-kacak gibi gündelik hayatta işe lazım olan gereçleri ihtiva eder. Başka yerlerde ise kötü komşunun insanı mal, ev, para sahibi yaptığı ileri sürülüyor ki, mübarek komşunun kötüsü bile bir noktada işe yarıyor demektir. Kötüsü böyleyse iyisi tadından yenmez vallahi... 


Gelelim kıssadan hisse faslına; kötü komşu hep başkalarıdır, biz nedense oldum olası iyi komşuyuzdur, kötülüğü kendimize yakıştırmaz, üzerimize kondurmayız, peki doğru mudur? Haydi gözden geçirelim; iyi komşu muyuz?iyi insan mıyız, iyi miyiz? 


Sor nefsine, o sana Söyler söyleyeceğini... 


SAYI:248 | AĞUSTOS 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 23 


Dİ Gündem 


Senai Demirci 


Komşu, hu... 


Ramazan bizi asıl “Komşu”nun kapısına çağırır. Bize bizden yakın olan “Komşu”nun kapısının hep açık olduğunu anlatır. 
Şahdamarımızdan yakın O Komşu'nun sofralarında ağırlanırız. 


ruç, eşya ile ilişkimizi keser. Aramıza 

şeffaf bir perde koyar. Biz eşyaya, eşya 

bize dokunmaz olur. Varlık bize fayda vaat etmez. Sureti meyvedir meyvenin ama dile gelmez, tat vermez. Süret'ten geçer, ruhuyla tanışırız meyvelerin. Kalıbı orada öylece durur ama kalbimize yâr olmaz lezzetler. Kalp lezzetleri terk eder, sahici lezzeti tadarız. Bizi “doyuran”, “suya kandıran”ı yeniden fark ederiz. 





Sahte dayanaklar çekilir sağımızdan solumuzdan. Aldatıcı doymuşluklara veda ederiz. Bir başka yaşarız. Başka türlü tatlar alırız yediğimizden. 
Apayrı bir bantta gezinmeye başlar yüreğimiz. El altında bildiklerimiz yitiverir. Hazır bulduklarımız erir. Sevdalarımızın vedasına şahit oluruz. Çaresiz kalır elimizdekiler, elimizden tutamaz, dudağımıza yetişemez olur. Boğazımızdan geçmez olur hazır bulduklarımız. 


Anlarız ki, “izinli” olduğumuz için buradayızdır; hak ettiğimiz için değil. Lütfedildiği için doyarız, bileğimizin hakkıyla değil. Varlık bize başka türlü konuşur. “Yok öyle... "ler değer kulağımıza... 
İşin aslını öğreniriz. Ramazan sessiz ve sözsüz bir nutka dönüşür, konuşur. 


Dili olsaydı orucun, sustururdu bizi. “Sana yetiyorum!” diyenleri kenara çekerdi. “Seni ben doyuruyorum” diyen ekmeğe söz vermezdi. Hoş, onlar da öyle diyor değil; biz öyle sandığımız için öyle duyar olduk. Kanmayı sudan bildik. Doymayı ekmekten... Yaşamayı havadan... Görmeyi ışıktan, gözden... Var olmayı kalıbımızdan ibaret bildik. 


İşte o sanmaların hepsine bıçak çeker oruç. 
Devirir alışkanlıklarımızı. Yerle bir eder kabullenmelerimizi. Tuz buz eder katı yargılarımızı. 
İçimizi ısıttığımızı sandığımız yakınlıkları uzaklaştırır. Kalbimizle yeniden var olmayı öğretir bize ramazan. Eylemle değil, niyetle huzurda bulunmayı hatırlatır. 


"Vu 


“komşu” “konuşur” olmaktan gelir derler ya... Konuşanları anlatır “komşu” kelimesi. Sıcacık yakınlklara unvan olur “komşu komşu, hu...” çığlığı. 


Sahiden de “komşu komşu, 


hu”dur. O'dur komşu. Allah'tır bize “konuşur” olan. 





Farkında değil miyiz? O söyler, yeriz. O konuşur, 

yemeden içmeden kesiliriz. Vaktin nabzıyla konuşur bize Y aratan ramazanda. Güneşi ufkumuza getirirken, içimizi bir ürperti alır; “yeme artık!” sözüyle elimizi çekeriz sofralardan. Kimselerin görmediği, bilmediği, görse de bilse de ayıplamadığı loş köşelerde, Ay'la konuşur, Dunya'nın dönüşünü kelam eder, ışığın dökülüşünü ufkumuza fısıltı eyler O “Komşu...” 


Gün boyu mekân ve zaman konuşur bize. O'nun adına. “Bekle...” 

“Sabret...” “Yeme...” “Seni sofraya çağıracağız sonunda...” “Seni doyuran 

ekmek değil, Biziz; Biz...” “Rızık veren Biziz; ne paran para eder, ne zenginliğin kâr eder, ne çağdaşlarının izni ve umarsızlığı işe yarar!” “Sofrayı bu akşam Biz kuracağız Sana ve sevdiklerine...” 


Öğle sıcağı sabır çağrısıdır bize “Komşu”dan: “Suyun hatırını değil, Rabbinin hatırını daha serin bil!” 


İkindi serinliği bir teselli fısıldar yüreğimize: “Dünya üzerinde aziz bir misafirsin, asıl sofrayı Rabb-i Rahim'inden bekle. Başka türlü sofralara, doymalara, kanmalara kanma!” 


Ve ufukta güneşin sessizce batışı Sıcacık bir söz olur ki Komşu'dan: Herkes can kulağı kesilir o Söze. Çocuk, yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek, fakir, zengin herkes hepimiz gözlerde parıltılı bir umutla bekleriz Komşu'nun konuşmasını... Ne bir saniye öne alabiliriz Konuşan'ın konuşmasını, ne bir saniye sonraya. Şehir kocaman kulak olur. 
Yeryüzünün her köşesi kulak kabartır o sese: “Buyurun...” Yollar O'na göre dolar boşalır. Gün O'na göre ütülenir, kırışır. 


Sözün özü: Ramazan bizi asıl “Komşu”nun kapısına çağırır. Bize bizden yakın olan “Komşu”nun kapısının hep açık olduğunu anlatır. Şahdamarımızdan yakın O Komşu'nun sofralarında ağırlanırız. 


Allah'ı komşu bulan, herkesi ve her şeyi komşu bilir. Allah'ın komşuluğunu kaçıran ise, kimseye komşu olmaz, hiçbir şeyden yakınlık alamaz. 


“Komşu, hu...” 
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D. Söyleşi O GE 


Söyleşi: Kâmil Büyüker 


Fotoğraf: Cihat Hıdır 


Prof. Dr. Orhan Okay ile 


Ramazan ve komşuluk 





Prof. Dr. Orhan 

Okay, edebiyatçı, akademisyen ve yazar kimliğinin yanı Sıra ömrünün 80 yılını geride bırakmış, istanbul'un en önemli zaman dilimine şahitlik etmiş bir isimdir. “Bir 
Başka İstanbul” kitabı onun bu şahitliğinin en güzel meyvelerinden birisidir. Biz de ramazan ayı vesilesi ile 
Orhan Okay Hoca'nın hayatıyla tanıklık 

ettiği eski İstanbul ramazanlarına ve eski 
İstanbul ramazanlarında komşuluklara bir sefer yapalım dedik. 


uzerine 


(4 Bugün oruç tutmayanın, 


tutanlara karşı saygı borcu, tutanların da tutmayanlara karşı müsamahası azaldı. PJ 


Hocam eski ramazanları gören/yaşayan birisi olarak, eski ramazanlar ile yeni ramazanları birbirinden ayıran en önemli hususiyetler sizce nelerdir? 


Mekân büyüdükçe ve değiştikçe hayat da ona bağlı olarak değişiyor. 
Tabii ramazanlar da farklılaşıyor. İstanbul her zaman kalabalık bir şehirdi. Osmanlı'nın en parlak yüzyıllarından başlayarak bundan 50-60 yıl öncesine kadar hemen hep yarım milyonun üzerinde bir nüfusu vardı. Benim çocukluğumda 800.000 civarındaydı. Bugünlerle kıyas edersek o yılların büyük şehirlerini küçük bir kasaba saymak lazım. Eski ramazanlar da, okuduklarımıza göre, buna göre düzenlenmiş bir hayatın içindeydi. Mütevazı çarşılar, pazarlar, ev alışverişleri, cami avlularında açılan baharatçı, yemenici, takkeci, tespihçi, İmparatorluğun uzak coğrafyalarından kumaş, baharat, kahve, çay satmak üzere gelmiş Araplar, Arnavutlar, Türkistanlılar, Maltalılar... Gündüzleri namaz aralarında camileri dolduran ve mukabele, aşır, vaaz dinleyen kadın, erkek, çocuklar... Sarayda, yatılı okullarda, kışlalarda daha özel programlar tertp ediliyor. Sabahtan öğleye kadar hemen bütün şehirde bir sessizlik. 
Çünkü halk ve esnaf gibi devlet daireleri de ancak öğleden iftara yakın saatlere kadar çalışmakta. Buna mukabil teravihten sahura kadar 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esnaf, kahvehaneler; yalılarda, konaklarda musiki ve şiir meclisleri canlılığını sürdürüyor. Bu anlattıklarım okuduklarıma göre tabi ki. Çünkü ben bunlara yetişemedim. Çocukluk yıllarımda bu hayatın çoğu gücünü kaybetmişti. Konak ve yalıların eski sahipleri çoktan göçmüşlerdi. Devlet büyüklerinin, radyo ve basının ramazanla ilgileri yoktu. Bu yüzden ramazan toplum hayatı olmaktan çıkmış, ferdi bir ibadet ayı olarak kalmışt. Bugün ise ramazanın daha zengin olarak yaşandığını görüyorum. Vakıflar, dernekler, belediyeler halka iftar veriyor, sohbetler, açık oturumlar tertip ediliyor. Ama Osmanlı ramazanı ile bugünkünü kıyaslamak, yarım milyonluk bir şehir ile atlı araba yerine milyonlarca motorlu aracın, ev yerine apartmanların ve kulelerin, küçük esnaf yerine marketlerin, televizyonun, bilgisayarların doldurduğu on beş milyonluk bir şehri kıyaslamak demektir. 


Ramazan deyince evvela yakın komşuların birbiriyle olan samimi diyalogları ve yardımlaşmaları hatıra geliyor. Sizin eski ramazanlara dair komşuluk ilişkilerinde gözlemlediginiz güzellikler nelerdir? 


Bu da, önceki sorunun muhtevası içinde. Zaten fakir bir mahalledeydik. Çoğu küçük esnaf ve küçük memurdu. Buna ilaveten bir de çocukluğum, fiilen girmediğimiz İkinci Dünya Savaşı yılların- da geçti. Ekmeğin, şekerin, gazın, kömürün bile kıtlaştığı yıllardı. Ama halleri vakitleri daha iyice olanların da evlerinde iftar verdiklerini hatırlamıyorum. Yalnız zaman zaman iftarlarda çok yakın akrabalarımızla bir araya geldiğimiz oluyordu. 
Diyeceğim ramazana özel ev hazırlıkları ve faaliyetleri vardı. Genel olarak komşuluk ilişkilerimiz de iyiydi. Fakat ramazanın komşuluk ilişkilerine getirdiği bir değişiklik yoktu. 


Her şeyin fiziki değişiklikle (apartmansite hayatı vs.) yok olduğunu düşünmek ve faturayı sadece bu sebeplere kesmek ne ka dar doğru sizce? Komşularla aramızdaki bu kopuşun sebebi nedir? 


Başka sebepler varsa da bence ilk ve önemli sebep budur. Ben bunu biraz da sokak kavramı- na bağlamak istiyorum. Şimdi adı sokak da olsa, daracık da olsa, sokak dediğimiz şey kalmadı. 
Altı-yedi katlı apartmanların bulunduğu ve içinden her gün yüzlerce arabanın geçtiği yer sokak mıdır? Yapısı, adına lâyık olmasa da cad- 





dedir. Komşuluk bir veya iki katlı ahşap yahut kâgir evlerin, bir küçük mahalle mescidinin, aralarında belki bir de bakkalın bulunduğu sokaktaydı. Pencerede oturan ihtiyarlar geçenleri görür, bazan çevirir ve çeneye dalarlardı. O zaman mahallede kimin hasta, kimin oğlu askere gidecek, kimin kızı gelin olacak haberleri olur, bazan dedikodu da yapılsa çok defa gerekli yardıma koşulur, hastaya, muhtaç olana çorbası götürülürdü. Şimdiki apartmanların pencerelerinden ne sokak görünüyor, ne tanıdık komşu görüp konuşulabiliyor. Eskiden yatay olan sokaklar şimdi dikey oldu. Yani her bir apartman bir sokak. Komşularınızın girip çıktığını görmediğiniz bir sokak. Marketler, küçük esnafla ilişkilerimizi, dostluklarımızı kopardı. Buna ailenin hemen her ferdinin çalıştığını da eklerseniz komşuluğun nasıl eridiği daha iyi anlaşılır. Gece misafiriiklerinin yerini de televizyon aldı. Bütün bunlar zamanla komşuluk duygularını körletti, artık bunun gerekliliğini aklına getirmeyen, belki bir süre sonra komşuluk kelimesini bile bilmeyen bir kuşak gelecek. 


Ramazanları bu durumu telafi için fırsat zamanları olarak düşünebilir miyiz? 


Keşke evet diyebilsem. Her halde yaşlılığımdan gelen bir kötümserliğim var. Bakın önceki sorularınıza verdiğim cevaplarda bugünkü ramazanların çocukluğumun ramazanlarından daha güzel geçtiğini söyledim. Ama komşuluk için aynı şeyi söyleyemiyorum. Türkiye birçok alanlar- da büyük bir ilerleme yaşıyor. Fakirlik eskisi kadar değil. Orta sınıf, yüksek sınıf daha da yükseldi. Fakat buna karşılık bazı meziyetlerin kaybolması belki de bunun bedelidir. Ben sosyolog değilim. Sadece kendi gözlemlerime dayanıyorum. 
Komşuluğun geri dönmesi hayaldir. Olsa olsa bugünkü toplum yapısı içinde belki kurumlaşmış bir komşuluk düşünülebilir. Yani mahallelerde vakıfların, derneklerin, belediyelerin, köylerde- ki köy odası gibi, kadın, erkek ve çocukların sık sık toplanabilecekleri bir mahal. Böyle bir yerde ramazanlarda da farklı programları, gündemleri olan toplantılar olabilir. 


Neden “eski”yen her şey bir anda nostaljiye veya farklı bir vecheye bürünüyor? Eski ramazanlar gibi, eskiyen her şey böyle hasretle anılıp yâd edilecek mi? 


Eski her zaman o kadar da güzel değildir. Bize onu güzel gösteren biraz da çocukluğumuzdan gelen bir nostaljidir. Yani eski tabirle daüssıla. 
Arapçası da, Fransızcası da bir hastalık ifadesidir. Çocukluğumuzun her şeyi bize güzel gelir. 
Halbuki o ahşap evler sık sık bakıma muhtaçtır. 
Damları akar. Evlerin birçoğunda su yoktur, çeşmeden taşınır veya kuyudan çekilir. Evde suyu olanların da sadece mutfakta vardır. Elektrik de böyle. Bütün bunlara rağmen çocuk sorumsuzluğu bize o hayatı güzel olarak hatırlatır. Ben de birkaç hatıra yazısı ve kitapları kaleme aldığım için bu yanılmayı hep dikkate aldım. Yalnız son otuz kırk yıldan beri hatıraların bollaşması, kırkelli yaşlarında olanların bile “ah o eski yıllar, o eski ramazanlar” diye geçmişi araması şu yaşadığımız hayatta birtakım değerlerimizi kaybettiğimizi gösterir. Türk halkı, insani ilişkilere hâlâ da çok önem veren bir millettir. Bu duygunun kaybolmaması ve onu yeniden yaşatabilmemiz için çağımızın şartlarına uygun, geleneğimize de uygun bir hayat düzeni oluşturmamız gerekir. 


Müslüman olmayan veya oruç tutmayan komşularımızla ramazandaki ilişkilerimiz nasıl olmalı? 


Bugün toplumumuzda en eksik olan şey pek çok insanmızın birbirine saygısı ve müsamahasıdır. 
Benim çocukluğumda, bulunduğumuz semtte çok sayıda Rum, Ermeni ve Yahudi aileler vardı. 
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Farklı dinden komşuların birbirlerinin bayramlarını tebrik ettiklerini hatta mesela Ermeniler'in Eyüp Sultan'ı ziyaret edip dua ettiklerini bilirim. 
Kandil akşamları Rum meyhanecilerin kepenk indirdiklerini de, çarşının tek sinemasının kapandığını da hatırlıyorum. Hatta bir Yahudi eczanesinin tezgahının üzerindeki bir cam levhada sülüs yazıyla “Li-külli dâin devâün” hadisi yazılı dururdu. Ramazanlarda oruç tutan tutmayan belli olmaz tabii. Yalnız bizim semtte de, şehrin başka yerlerinde de sokakta aleni yiyip içme görülmezdi. Lokantaların kapanıp kapanmadığını hatırlamıyorum. Bugün oruç tutmayanın, tutanlara karşı saygı borcu, tutanların da tutmayanlara karşı MUsamahası azaldı. Burada asıl önemli görev oruç tutana düşüyor. Yani tutmayana karşı olan davranışı. Farzları zorlama yerine teklif etme, asık surat gösterme yerine sevdirme, davranışlarda zarif ve hoşgörülü olma insani ilişkilerde ihmal edilmemelidir. Hele oruç tiryakiliğini baha- ne ederek etrafındakileri kırma, agresif tavır takınma Müslümanlığa değil insanlığa bile yakışmaz. Mehmed Akif “Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile” mısraını bu gibiler için boşuna söylememiştir. 


Ülke olarak bize komşu olan ve zor durumda olan kardeşlerimiz için ramazanda neler yapabiliriz? 


Bugünkü dünyanın en önemli meselelerinden biri hem millet hem fert olarak çatışmalar ve terör hareketleridir. Dünyanın hemen her yerinde binlerce, on binlerce insanın canına kıyılıyor. Çoğu da İslam ülkelerinde ve Müslümanlar arasında. Sebep, tahrik, kaynak ne olursa olsun bütün dinlerin emrettiği aklıselim ve merhamet böyle bir durumu tasvip edemez. Dünyanın ikinci önemli meselesi ise açlıktır. Dünyanın bir kısmında lüks ve israf alabildiğine devam ederken bir başka kısmında açlığın doğurduğu ölümler ve hastalıklar var. Müslüman ülkelerde ve son yıllarda memleketimizde de israf yayılmaya, ekonomik canlılık denilen şey buna dayanmaya başladı. Bunun yanı sıra ramazanlarda lüks otellerde, olağanüstü harcamalara yol açan iftar programları da İslam'ın ruhu ile telif edilemez. Oruç nefsin açlıkla terbiyesidir. Oruçtan çıkan Müslümanın iftarda bu terbiyeyi hatırlayacak kadar yiyecekle yetinmesi gerekir. Ramazanlar, hem kendi milletmizin hem komşu milletlerin açlarına yardım vesilesi olmalıdır. 





D. Din-düşünceyorum 


Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


İman-amel ilişkisi bağlamında ahlak 


Allah'a inanma ve bunun uzantısı olarak ahirete, ahirette hesaba çekilmeye inanmakla bütünleşen iman, bireyin hayatını yönlendiren en güçlü etmen olmakta, tutum ve davranışlar olarak açığa çıkmaktadır. 





lardan biri de amel-iman ilişkisidir. Ne var ki, bu 

ilişki, âdeta külliyet-cüziyyet boyutuna indirgenmiştir. Temel soru şudur: “Amel imandan bir cüz müdür, değil midir?” O günkü konjonktür, böyle sınırlı açıdan meseleye bakmaya bir bakıma zorlamıştır. Çünkü asıl mesele, siyasi mücadeleler içinde gündeme getirilen büyük günah meselesidir. Büyük günah işleyen kişi, dinden çıkar mı çıkmaz mı? “Büyük günah işleyen dinden çıkar” görüşüne ehlisünnet karşı çıkmış ve büyük günah işleyen kişinin, fasık/günahkâr olmakla birlikte dinden çıkmayacağını söylemiştir. 


K elam kitaplarımızda mutlaka yer verilen ana konu- 





























Bu iki anlayıştan birinciler görüşlerini “amel imandan bir cüzdür” kabulüyle temellendirirken ikinciler, tam aksine amelin imandan bir cüz olmadığı görüşüne dayandırmışlardır. “Amel imandan bir cüz değildir.” 
yargısının altında şöyle bir açıklama yer almaktadır: Amel ayrı, iman ayrıdır. Bunlar arasında, külliyet-cüziyyet ilişkisi yoktur. Biri diğerinin cüz'ü değildir. Dolayısıyla, inandığı halde imanın öngördüğü amelleri yapmayanın imanında bir eksilme olmaz. Y eter ki, işlediği günahın, günah olduğunu inkâr etmesin. 
Söz gelimi, alkollü içki içmenin haram olduğuna inanmakla birlikte içki içen kimse, günahkâr bir mümindir. İman, bir bütündür; onda eksilme-artma olmaz. Kur'an'ın bir 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ayetini inkâr etmekle bütününü inkâr etme arasında fark yoktur. 


“Amel, imandan bir cüz değildir.” görüşü, sağlam delillere dayanmaktadır: Kısaca, pek çok ayette yer alan “İman eden ve salih amel işleyenler” ifadesinde (Bakara, 277; Yunus, 9; Hud, 23.) imana amelin “ve” bağlacıyla bağlanması, başka ayet ve hadisler (Bk. Muslim, iman, 13.; Malik, Husnu'l-Huluk, 8.) imanın amelden ayrı bir şey olduğunu ortaya koymaktadır. Yine, Kur'an'da bireyin amelinin geçerli olmasının imana bağlanmış olması; (Taha, 112; Maide, 5; A'râf, 147; En'am, 88; Bakara, 217; Kehf, 105.) büyük günahın imanla birlikte bir kişide bulunabileceğinin dile getirilmesi (Hucurat, 9. Ayrıca bk. Bakara, 178; Tahrim, 8.) amelin imandan bir cüz olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 


Bu konuda asıl altını çizmek istediğim nokta şudur: Kelam literatüründe iman-amel ilişkisi, genelde cüz'iyyet-külliyet bağlamında ele alınıp bu ilişkiye öylesine odaklanılmıştır ki, iman-amel ilişkisinin diğer boyutlarıyla ele alınması âdeta gölgede kalmıştır. Bu yaklaşım, on beş asırlık gelenek içinde varlığını sürdürerek günümüze kadar gelmiştir. Son derece önem arz eden bu meselenin, böylesine indirgemeci bir dille ele alınması, hakikatin bir boyutunu ifade ederken, diğer 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boyutlarının en azından yeterince fark edilmemesine kapı aralamıştır. 


“iman başka, amel başka şeydir.” sözü, hiç alakası olmasa da kimilerinin zihninde, âdeta “imanla amel arasında bir ilişki yoktur” anlamını ima edecek şekilde anlaşılabilmektedir. “Benim kalbim temiz”, “Sen kalbime bak” gibi sözlerle, amelsiz imanın yeterliliğinin altını çizme, amelsizliği tolere etme, ameli “olmasa da olur” noktasına çekme çabası görülmektedir. Bu perspektiften ahlak meselesine bakınca, onun da imanla bağı koparılacaktır. Dolayısıyla, müminin güzel ahlaki tutum ve davranışlara sahip olmaması, sorun olarak görülmeyecektir. Elbette bu anlayışı Kur'an'a ve sünnete onaylatmak mümkün değildir ve bu noktada sormak gerekir: O halde iman ne işe yaramaktadır? 


Amelin imandan bir cüz olmaması gerçeğinin, bunlar arasında başka tür ilişkinin olmadığı şeklinde anlamlandırılması, iman algısının yanlışlığı- na işaret etmektedir. Bu algıya göre iman, bireyin içinde kalan, dışarıdan görülebilir tezahürleri bulunmayan pasif bir kabullenişten ibarettir. İmanı böyle anlamlandırma, imanı olduğu kadar, bireyin davranışlarının nasıl oluştuğu gerçeğini de tanımamak demektir. 


Söyle ki, bireyin tutum ve davranışlarıyla, onun iç dünyası, yani duygu ve düşünceleri arasında organik bağ vardır. Bireyin isteyerek gerçekleştirdiği tutum ve davranışlarının ar- 


Müslüman birey, ahlaki ilkelerini kutsal metnin otoritesi altında, 


altında, vahyin anlam dünyasından beslenerek şekillendirme durumundadır. Tabii ki, o bunu kendi özgür iradesiyle, müktesebatının elverdiği kadar ve içinde olduğu şartlara göre 


kasında, onun beyninin verdiği ko- gerçekleştirebilmektedir. Sonuçta bu mutlar yatmaktadır. Beyin ise, sahip vahyin anlam ilkeler, mümin bireyin içtenlikle be- olduğu bilgi, duygu ve düşünceleri JUnyasından nimseyerek inanıp bağlandığı değerkullanarak bireyin biyolojik ve ruh- beslenerek lerdir. Bu inanılan değerler, artık müsal taleplerini, dürtülerinden ve dış şekillendirme minin varoluş sürecini, hayatını ve 


dünyasından gelen etkileri değerlendirip kararlarını oluşturur. Bu karar verme süreci oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir; zıt güçlerin acımasız çatışması/ savaşı Söz konusudur. Özellikle bilgi ve düşünce düzeyi gelişmiş bireylerde her bir kararın arkasında çok önemli girift işlemler yatmaktadır. 
Bütün bu işlemlerde ve kararın oluşmasında bireyin duygu ve düşünce dünyası, başat ve baskın role sahiptir. “Dervişin fikri neyse zikri odur”, “Küp, içindekini sızdırır.” öz deyişlerimiz de bu gerçekliği dile getirmektedir. 


Gazzali gibi İslam bilgin ve düşünürlerinin ahlak tanımları da, insanın duygu ve düşünce dünyasıyla davranışları arasındaki bu organik bağa işaret etmektedir. Onların tanımına göre gerçekte ahlak, bireyin dışarıdan müşahede edilen tutum ve davranışları değil de, onların kaynağı, etmeni olan iç dünyasındaki yetenek haline gelmiş kanaatleridir, oluşturduğu değerleridir. Bütün ahlaki tutum ve davranışlar, bireyin iç dünyasında oluşturduğu ve özümseyip benimsediği, içselleştirip kendi varlığının unsuru haline dönüştürdüğü bu değerlerin dışa yansımalarıdır. Şayet güzel ahlak sayılacak bir tutum ve davranış, bireyin bu iç dünyasının yansıması değil de dürtülerinin veya dış etmenlerin eseri ise, o güzel ahlaktan sayılmamakta, bir değeri bulunmamaktadır. “Ameller niyetlere göredir.” (Buhari, Bed'u'l-Vahy, 1.), “Müminin niyeti, amelinden daha hayırlıdır.” (Kenzu'ı-Ummal, c. 3., s. 419, H.7236, 7237.) ve benzeri hadisler ile birçok ayet, bu gerçeği dile getirmektedir. 


Bireyin kafa ve kalp dünyasındaki bu kanaatler/ değerler, fizik ötesiyle irtibatlı, vahiyle destekli olunca, tutum ve davranışlarını belirleme, yönetme/denetleme gücü daha da katmerlenmektedir. 
Zira söz konusu bu kanaatler, sıradan kararlar olmaktan çıkıp imana dönüşmektedir. Müslüman birey, ahlaki ilkelerini kutsal metnin otoritesi 


durumundadır. 


doğal olarak bu arada ahlaki tutum ve davranışlarını yönlendiren, belirleyen unsurlar olmaktadır. Bu yüzden İslam'da iman ile ahlaki amel, farklı şeyler olsalar da, aralarında çok sıkı bir ilişki ve karşılıklı etkileşim söz konusudur. 


Kur'an'a göre iman, insanın tüm varlığını çok yakından ilgilendiren ve onun varoluşunu belirleyecek olan asli bir hadisedir. İman, her şeyden önce bireye bir ‘bakış açısı'/'perspektif” kazandırmaktadır. İmanla bir “görme biçimi” kazanan Müslüman birey, bir “hakikati” tasdik ile sorumluluk yüklenmiş olmaktadır. Zira İslam'da iman, Allah ile doğru bir söze dayalı olarak ahit yapmaktır. (A'raf, 172; Ahzab, 7-8, 23-24; Fetih, 10.) Herhangi bir zorlamaya maruz kalmaksızın gerçekleşen bu antlaşma (Bakara, 256; şüra, 8; Kafirun, 6.) Sayesinde mümin birey, sorumluluk üstlenmektedir. Yapıp ettiklerine göre muamele göreceğine inanmaktadır. (Tevbe, 94; Yasin, 54; Mümin, 17; Kaf, 29.) Allah'a inanma ve bunun uzantısı olarak ahirete, ahirette hesaba çekilmeye inanmakla bütünleşen iman, bireyin hayatını yönlendiren en güçlü etmen olmakta, tutum ve davranışlar olarak açığa çıkmaktadır. 


Bu yüzden, Müslüman bireyin, imanın sağladığı perspektiften kendi dünya görüşünü, hayat anlayışını üretmesi ve bu çerçevede kendi ahlaki değerlerini oluşturması beklenir. Bu değerler, o bireyin ahlaki tutum ve davranışlarını belirleyen, yönlendiren, yöneten ilkeler konumundadır. Sonuçta imanın gerçek statüsü eylemlerle açığa çıkmaktadır. Hz. Aişe'nin Hz. Peygamber'in ahlakının Kur'an olduğuna dair meşhur sözü, (Müslim, “Müsafirin”, 139.) imanın perspektifinden hareketle bireyin tutum ve davranışlarının, bu arada ahlakının şekillenebildiğini açıkça göstermektedir. Kur'an'ın genelde imanla salih ameli bir arada zikretmesi de, bunlar arasındaki sıkı ilişkiye; ilke olarak birincisi bulununca diğerinin de bulunacağına işaret etmektedir. 


Bütün bunlar, imanın etkin dinamik gücünü ortaya koymaktadır. 
Bu dinamizmin düzeyi, imanın gücüyle paralellik arz etmektedir. 
Onun için İslam, imana 
“anlamadan gerçekleşen bir kör kabulleniş” 
olarak yaklaşmamaktadır. Taklidi iman zarureten caiz görülmekle birlikte İslam, naklive akli delillerle temellendirilerek iyice içselleştirilmiş tahkiki imanı ön görmektedir. İslam'a göre aslolan, her zaman imanın bilgiyle, “anlama” yeteneği ve faaliyetiyle gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu sayede oluşan iman, zaman içinde farklı boyutlar ve derinlikler (ilme'I-yakin, ayne'l-yakin, hakka'lyakin), kazanmaktadır. İman güçlendikçe, bireyin tutum ve davranışlarını belirleme/yönlen- dirme/yönetme gücü de artmaktadır. Birilerinin empozesi veya sıradan bir alışkanlık şeklinde ortaya çıkmış bir imanın etkinliği ise, çok zayıf kalmaktadır. Ahlaken yetkinlik, imani yetkinliğin sonucudur. Nitekim, Efendimiz, ahlakça insanların en güzeliydi. (Müslim, Mesacid, 267; Ebü Davud, Edeb, 1.) “Sizin en iyiniz, ahlakı en güzel olanınızdır.” 
(Buhari, Edeb, 39; Tirmizi, Birr, 47. Ayrıca bk. Ebü Davud, Sünnet, 14. Tirmizi, Radâ, 11.) 


İslam, nakli ve akli delillerle 

temellendirilerek iyice içselleştirilmiş tahkiki imanı ön görmektedir. 


Evet, imanın muhtevasında artma ve eksilme olmaz. Bu yönüyle iman bir bütündür parçalanamaz. “Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz” tavrını Kur'an asla onaylamamaktadır (Nisa, 150.) Ayetlerde dile getirilen artma ve eksilme, (Bk. Enfal, 2; Fetih, 4.) imanın gücüyle ilgilidir. İlgili bilgi artıp tefekkürde derinleşme ilerledikçe iman farklı boyutlar kazanır, gücü artar. İman güçlendikçe, müminin hayatını/tutum ve davranışlarını etkileyici, yönlendirici ve yönetici gücü artar. 
işlevsellik düzeyi artan iman, etkin gücünü daha da artırmış olur. Bu daire, böyle çevrilip durur. 
Bunun aksi de söz konusudur: İman zayıf kaldıkça, etkileme gücü zayıflar. Müminin hayatında 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imanın etkili olamadığı durumlarda, onun dürtüleri, dış faktörler etkin konuma geçerler; bunlar müminin hayatını/tutum ve davranışlarını, ahlakını yönlendirir ve yönetirler. İman edilgen duruma itildikçe git gide zayıflar, zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. 


Kimse doğruluğuna kani olmadığı bir şeyi kolay kolay yap(a) 
maz. Çünkü nefsani eğilimleri- nin ve dış faktörlerin baskıları sonucunda bireyin imanının onaylamadığı ameli yapması, kişinin kendi varlığına karşı çıkması demektir. Böyle bir davranış, kişinin kendi varlık bütünlüğünün parçalanmasına, dengenin bozulmasına; dolayısıyla çelişkiyi bünyesinde taşımasına yol açar. Hiç kimse, bu iç çelişkiye, varoluşsal bütünlüğün parçalanmasına tahammül edemez; vicdanen müthiş rahatsız olur. Mümin birey, kalp ve kafa dünyasıyla eylemleri arasında oluşan çelişkinin/ varlık bölünmesinin neden olduğu bu tahammül edilemez varoluşsal rahatsızlığı hemen giderip dengeye kavuşturmak (tevbe) ve bu suretle rahatlamak için çabalar. Amelini imanına uygun hale getirme kararı alarak kısa bir süreliğine maruz kaldığı çelişkiyi giderip yeniden denge haline kavuşur (Bk. Aydın, Kasım, 2010.) 


imanıyla çelişen amel karşısında vicdani rahatsızlık duymasını sağlayacak kadar imanı güçlü değilse o mümin, bu yanlış ameli devam ettirebilir. Başlangıçta yaptığı şeyin doğru olmadığını düşünse bile, bu mümin birey onu yapmaya devam ettiğinde -yaşadığı gibi inanmanın kaçınılmaz sonucu olarak- “kabul ettikleri"nin değil de artık “yaptıkları"nın doğru olduğunu söylemeye, kabul etmeye başlar ki bu süreç, imanı değiştirmekle/kaybetmekle de sonuçlanabilir. Demek ki, iman bireyin tutum ve davranışlarını belirleyip yönlendiren bir kaynak olmakla birlikte onlarla gelişip güçlenmektedir de. Meselenin bu boyutunu da ayrıca ele almak gerekir. 


Kaynak: 
Aydın, M. Şevki, “Biliyor Ama Yapmıyor mu”, Diyanet Aylık Dergi, Kasım, 2010. 
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eşv-ü nema bulamaz düşmeyicek hâke nebât/ Mütevazı olanı rahmet-i Rahman büyütür.” 


“Arıların, böceklerin birinden öbürüne koşuştuğu sonsuz güzellikte, bin bir çeşidi ve rengârenk görüntüleri ile gözleri ve gönülleri mest eden bitkiler...” Sıradan bir gözün çiçek denilen harika- = ya biçeceği değer ölçüsü budur. Yaratılış hikme- M=. — tini kavramış olan göz ise çiçekler de dahil bütün bitkilere sonsuz ilahi kudretin birer vitrini olarak = am bakar. Üstelik o çiçeklerdeki renk cümbüşünete- .  »—— —— kılıp kalmaz; yaprağa ve gövdeye de aynı dikkat — ve bilinçle yönelir. Orada da kalmaz, daha aşa- ss== ğıya; köklere iner ve toprak denilen hayat ortamı ile buluşur. Sebebi sonucun yerine koyarak toprak için “hayat ortamı” nitelemesini yaptım. 
insan dahil hangi canlının-toprağa borcu yoktur ki: Başka hangi iki şey arasındaki bağ toprakla olan bağımız kadar kuvvetlidir. Rızıklar ve geçimlikler son noktada-her yönü ile toprak kökenlidir. Bunun için toprağa bağlıyız. Ancak gizliden gizliye ondan korkarız-da. Çünkü mezar.denilen çukur da toprağa açılıyor. 


Toprak; cansız bedenleri yutan dipsiz birkuyu-olmaktan, vahyin-hayata anlam veren solüğu'ile çıkar; Vakti geldiğinde aldıklarını geri verecek olan güvenilir bir emanetçiye dönüşür. Bu sebeple, toprağa. bağlılığımızı, dünya-severliğimiz-kadar emanet duygusuna atlfettiğimiz değerle de açıklasak yanılmış olmayız. Emanet duygusu önemlidir, toprak da emin. O halde toprak değerlidir. 









ri m T 





Toprakla aramızdaki bu bağ beşer ruhunun derinliklerinde potansiyel halde var. Benim sadık yarim kara topraktır” (Âşık Veysel) mısraına bakınız. 
Kolay ve sade görünen ama yeniden söylenmesi zor olan bu beş kelimelik cümle insanlık macerası- nın toprakla olan kopmaz bağını hatırlatıyor. 


Toprakla ilişkimizi gerçek mecrasına oturtan başka ifadeler de var şüphesiz, “Toprak post, Allah dost” gibi. Necip Fazıl merhumun “Kafiyeler” isimli şiiri bu iki mısra ile biter. Bizim kültürümüzde post, alnı secdeye koymak için temiz bir mekân sağlamanın pratik bir aracıdır. Aslında yeryüzü temiz ve secde etmeye müsaittir. Bu sebeple Kâinatın Efendisi “Yeryüzü benim için secde mahalli ve temiz/temiz- leyici kılındı” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I1, 222.) buyurur. Ama biz yaşadığımız ortamı tahrip etmekle yetünmez, bir de kirletiriz. Kirletüğimiz yerlerde namaz kılmak durumunda olduğumuzda posta, seccadeye ihtiyaç duyarız. Demek ki yeryüzü asli hüviyeti ile post yani Allah'a secde edilebilecek niteliktedir. Şairin demesi o ki, toprak yani yeryüzü post olursa Allah dost olur. Bunun için de nerede olursak olalım, hayatın bütününü namaz/ ibadet bilinci içinde geçirmek, Allah'ı hatırdan çıkarmamak gerek. “Unuttuğun zaman Rabbini hatırla.” (Kehf, 24.) ayeti de bize bunu söylüyor. 


Hep çiğnenip hep ezilmek, buna karşılık hep vaz geçilmez olmak nasıl bir şeydir? İnsan için, onun varlığı ile eş değer olup yine de tevazuun sembolü olmak, toprak olmak nasıl bir şey? Seyyid Nizamoğlu “Çiğnet beni yol olayım” derken neyi kastediyor? Topraktan mı isteyelim cevabını bu sorunun? O hal dili ile konuşur durur, ama dilinden 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anlayan pek azdır. İşimize gelmez de ondan mdır? Fırsat buldukça gurura kapılmak, başkalarını küçümsemek işimize gelir; birilerini küçük görürken büyüyoruz sanırız, ondan mıdır? Belki de hepsi. Ama bütün bunların temelinde ruhumuza üflenen rahmet nefesini yitirmiş olmamız yatıyor sanki. Oysa “İnsanlar Âdem'in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. İnsan ya yanlışlardan korunan bir mümin, ya da mutsuz bir günahkârdır.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 120.) Birini ötekinden üstün kılacak nihai bir ayrıcalık yok. Ayrıcalığı oluşturacak olan kişinin kendisidir. İmanının gereği olan davranışları sergiliyorsa bir kimse soylu olmasa da üstündür. 
Sözü ile hali çelişki içinde ise değersizdir; soylu oluşu onu yüceltmez. 

Bir ömür boyu bedenin yükünü taşımalarına rağmen ayakları beden ikliminin en düşük konumu- na layık görmüşüzdür. Buna karşılık bedenin en üst bölgesinde yer alan ve daima “yükseklerde” olan baş ve onun da en itibarlı bölgesi olan alın için biçtiğimiz değer ise en üst düzeyde. Bu sebeple değerlerin alt üst olduğu durumlarda “ayaklar baş olmuş” deriz. Toprakta gezinmesi gerekenler layık olmadıkları yerde bulunuyor, demek isteriz. Gerçekten aşağıda olmak; yer ile, toprak ile hemhal olmak değersizlik sebebi midir? Öyle olsaydı bırakınız yerde olmayı, yerin altında uyuyan defineler maceracı hayalleri süsler durur muydu? 
Fakat yine de algı dünyamızın bir tarafında yere yakın olmayı, yerde olmayı küçümseyen bir damar bulunur. 


Toprağı çiğner, kazır, atar, deler, didik didik ederiz. 
O yine mütevazı ve itaatkardır. Bu niteliği hoşumuza gider, işimize gelir. Ancak bu memnun oluş temelde bir hizmetkâra karşı duyduğumuz memnuniyete çok benzer. Hizmetkâr iyidir, ama hizmetkâr olarak. “Hizmetkâr hizmetkârdır, efendi de efendidir. Efendi hizmetkârın yanına, yerine inemez” tavrındayız. Düşmek, biraz da yeri, toprağı çağrıştırdığı için kötü bir şeydir. “Düşersen yere düşersin, toprakla bir olursun” diye fısıldanır benliğimize. 
İşte tam bu noktada toplumsal irfanımız devreye girer ve “Altın yere düşmekle kıymetinden bir şey kaybetmez” diye bizi uyarır. Demesi o ki atasözümüzün, düşmek değer kaybettirmez. Cevher gerdanlıkta da olsa, yerde de olsa, yerin altında da olsa yine cevherdir. Problem toprağa inmekte değil, deger kaybı değil söz konusu olan. Problem düşenin zaten değersiz oluşundadır. 


Yanılgılar dünyasında ürettiğimiz bu dik başlı hal- 


den bizi kurtaracak yegâne şey secde ve onun temsil ettiği bilinç ve tevazu halidir. Secde, Allah'ı ta- 


nıyıp O'nun sonsuz kudretine teslim oluşun en güçlü ifadesi. İnsan bedeni- nin en şerefli cüzü olan alnın, her gün ayağı ile çiğneyip durduğu toprakla buluşturulmasıdır. Secde, içimizde taşıdığımız kudret vehminin ve her türlü beşeri zaafın bize yüklediği enaniyet geriliminin toprağa boşaltıldığı tevazu ve teslimiyet halidir. Toprak, bu teslimiyet ve tevazunun sembol unsurudur. Ne var ki benliğine yenik düşmüş ruh bu gerçeğe yabancıdır. Mevlana, “Tevazuda toprak gibi ol”diye böyle ruhlara seslenir. 


Toprak, cansız bedenleri yutan dipsiz bir kuyu olmaktan, vahyin hayata anlam veren soluğu 

ile çıkar; vakti geldiğinde aldıklarını geri verecek olan 


oldukları için. Gün gelecek Kâinatın Efendisi bu temelsiz tutum hakkında nihai hükmü getirecekti: “Allah sizden cahiliye dönemi kibrini ve atalarla övünme hastalığını gidermiştir.” (Ebü Davud, Edeb, 120.) 


insandaki sahip olmak tutkusunun en güçlü biçimde yöneldiği şey topraktır. 
Toprak sahibi olmak, tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de başlıca güç göstergesidir. Askeri, siyasal ya da bireysel nice cinayetler toprak sahibi olma tutkusu yüzünden işlendi, işleniyor. Bu tutkunun altında 


Allah'ın Rasulü, Necm suresini oku- güvenilir bir garip bir çelişki var. İnsan, ait oldumuş ve surede geçen secde ayetinden emanetçiye ğu toprağı kendine ait kılmaya çalışıdolayı secde etmişti. Yanındakiler de dönüşür yor. Onu yağmalıyor, tahrip ediyor, onunla birlikte secde ettiler. Ancak i öldürüyor ve kendi sonunu hazırlıyor. 


yaşlı bir müşrik, Ümeyye b. Halef secde etmek yerine bir avuç toprak alıp alnına götürür ve der: 


-Bu bana yeter. (Müslim, Mesacid, Sücüdü't-Tilave, 105.) 


Kur'an'ın harika üslubu karşısında hayran kalan fakat yine de iman etmediği için beraberindekiler gibi yapıp secdeye varmayı gururuna yediremeyen kibir heykelinin ürettiği çözüm “durumu idare etmek”ten ibaret. 


Hammaddemiz toprak bizim. Atamız Hz. Âdem topraktan yaratıldı. Bütün semavi dinlerin ortak öğretisi olan bu olgu insan zihninin bazı sorular üretmesine sebep olagelmiştir. Bu sorularının kaynağı toprağın “kupkuru”luğu ile canlı insan bedeni arasındaki zahiri zıtlıktır. Toprak heykel olacak, heykel bir şekilde canlanacak, eti, kemiği, canı kanı olacak. Sebep sonuç ilişkilerinin esiri olan düz akıl buna “evet” demekte zorlanır. İnanan akıl bile tüm teslimiyetine rağmen derinlerde bir yerde bu açmazı yaşayabilir. İşin zorluğu, toprağın doğrudan insan-canlıya dönüşmesinin varlık dünyasında sadece bir kere gerçekleşmiş olmasından ileri geliyor. Hz. Âdem örneğinin dışında bir daha gerçekleşmeyen bir olay... Bundan sonra insan soyunun sürmesi biyolojik yapı Üzerinden devam ilkesi- ne bağlanmıştır. İşte ne oldu ise bu aşamada oldu. 
“Adem'in çocukları” çoğalıp farklı topluluklar halinde yaşamaya başlayınca, babalarının Âdem olduğunu belki unutmadılar ama o babanın çocuklarının kendilerinden ibaret olmadığını, aslında hemcinslerinin aynı zamanda kardeşleri olduğunu ve asıl önemlisi toprak kökenli olduklarını unuttular. 
Boyların, soyların “birkaç adım geride” toprak paydasında birleştiğini dikkate almadan herkes kendi geçmişi ile övünmeğe başladı; sırf o geçmişe ait 


Oysa Amerikan liderinin kendilerine toprak satmasını teklif ettiği Kızılderili reisi Seattle'ın cevabında dediği gibi “Toprak insana değil, insan toprağa aitür... Toprak beyaz adamın dostu değil, düşmanıdır! Beyaz adam topraktan istediğini alınca, başka serüvenlere atılır. Beyaz adam, annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar.” 


Aslında Reis, “beyaz insan” söylemi ile insanın içindeki büyüklenme, sahip olma, istekleri uğruna yıkıp tahrip etme şeklinde kendini gösteren “soysuz” ve kuytu bir köşeyi meydana çıkarmış oluyor. Kaf dağlarında gezip dev aynalarına bakacağı yerde “insan, neden yaratıldığına bir baksın”; (Tarık, 5.) göreceği şey bir damla tiksinti verici meni suyu olacaktır. Yükselen “büyüdüm, oldum” sanır. Bu yüzden yükselmek değil, yücelmek gerek. 
Yücelmek için de bir tohum gibi olmalı, öyle davranmalıdır. Tohum hayat gibi bir sırrı içinde saklayan harikadır. Ancak bunu gösterebilmek için aşağıya, yere inmek, toprakla buluşmak, toprağa karışmak, tevazu göstermek zorunda. Kim olduğunu hatırlamadığım hikmet yüklü bir kalem şöyle yazmış: “Neşv-ü nema bulamaz düşmeyicek hâke nebât / Mütevazı olanı rahmet-i Rahman büyütür.” 
Yani tohum toprağa düşmedikçe, bitki gelişip büyüyemez. İşte, aynı şekilde, insan da yücelmek için toprağa atılan tohum misali mütevazı olmalı. Zira mütevazı olanı Allah'ın rahmeti büyütür. Şairin ilhamını Hz. Peygamber'in şu hadisinden aldığı ne kadar da açık: 


“Bir kimse tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.” 
(Tirmizi, Birr, 83.) 
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Arınma ve korunma ayı: 


Ramazan 


Ramazan ayının ayırıcı özelliği, içinde Kur'an'ın indirilmiş olması ve oruç gibi muhteşem bir ibadetin bulunmasıdır. Ustelik Kadir Gecesi gibi bin aydan hayırlı bir gece de bu ay içerisinde bulunmasıdır. 





E tarihine baktığımız zaman dinin de 


kendisi kadar eski olduğunu görürüz. ilk insan 

Hz. Âdem aynı zamanda peygamber olarak görevlendirilmiştir. Yani aklıyla baş başa bırakılmamıştır. Bu sebeple İslam âlimleri din terimini “akıl sahiplerini peygamberin getirdiklerini kabul etmeye davet eden ilahi bir kanundur.” diye tanımlamışlardır. Yani insana verilen akıl, peygamber ve vahiy ile desteklenmektedir. Dolayısıyla İslam'a göre dinin kaynağı vahiydir. Bunun için yeryüzünde hiçbir zaman inançsız bir toplum olmamıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle her topluma muhakkak bir peygamber gönderilmiştir. 


Peygamberler gönderildikleri topluma Allah Teala'dan aldıkları mesajları bazen yazılı ve bazen 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de sözlü olarak ulaştırmışlardır. Y azılı olarak ulaştıranlardan kimine Kitap, kimine ise suhuf verilmişür. Gerek yazılı ve gerekse sözlü mesajlarla peygamberler insanları Yaratıcı'nın yoluna davet etmişlerdir. Bu yola Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstekim demektedir. Yani dosdoğru yol, Allah'ın ni'met verdiği kimselerin yolu. Bunlar da peygamberler ve peygamberlerin varisleri âlimler, Allah dostları olarak anlaşılmaktadır. Gazaba uğramışların ve azıp sapmışların yollarından uzak olmaları emredilmiş, ancak toplumlar zaman zaman Yaratıcı'nın yolundan saparak yanlış yollara da gitmişlerdir. 
Azıp sapanları yeniden sırat-ı müstakim çizgisine çekmek için yeni peygamberler gönderilmiş, bu süreç içerisinde Hz. Muhammed (s.a.s)'e kadar binlerce peygamber bu zincirin halkaları içeri- 





sinde yer almıştır. Sonuçta 
Hz. Muhammed (s.a.s.) 
hatemü'l-enbiya sıfatıyla peygamberlerin mührü ya da peygamberlik kapısının kapayıcısı olmuştur. Artık kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar onun getirdiği Kur'an'ın nuru ile aydınlanacaklardır. 


Bütün peygamberler getrmiş oldukları mesajlarda toplumlarının manevi dünyalarını diri tutmak, onları kötülüklerden uzaklaştırmak, yaratılışlarındaki güzelliği muhafaza etmek, im- 


tihan dünyasında oldukla- Teravih namazlarıyla, Kur'an tilavetine verilen önemle, camilerde bülbüller gibi şakıyan hafızların 


rını hatırlatmak ve benzeri amaçlarla gece gündüz çalışmışlardır. İnsanların bu ve benzeri noktalara ulaşabilmeleri için bazı vesilelere yani kendisini ayakta tu- 





ilkbaharıyla, yazıyla, sonbaharıyla, kışıyla periyodik bir yenilenmeye tabi tutulması gibi Müslümanlar da kutsal gün ve gecelerle ve özellikle de yılda bir kere gelen oruç ayı ramazanla ruhen yenilenmekte, tazelenmektedir. Kur'an-ı Kerim onu şöyle tanıtmaktadır: 


“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık deilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. 
Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” 


tacak payandalara, destek kuvvetlere ihtiyacı bulunmaktadır. Vesiletü'n-necat gerekmektedir. Yani kurtulus vesilelerine sarılmak insanoğlunu ayakta tutacak, sırat-ı müstakim çizgisinde sabit kadem kılacaktır. 


işte İslami literatürde bu 


mukabeleleriyle onbir ayın sultanı ismini hak eden ramazan ayı İslam'ın ve Müslümanların aynı zamanda en önemli alamet-i farikalarındandır. 


(Bakara, 185.) 


Görüldüğü gibi ramazan ayının ayırıcı özelliği, içinde Kur'an'ın indirilmiş olması ve oruç gibi muhteşem bir ibadetin bulunmasıdır. Üstelik Kadir Gecesi gibi bin aydan hayırlı bir gece- nin de bu ay içerisinde bulunmasıdır. Yaşayan hiçbir inançta 


kurtuluş vesilelerinin genel adına “ibadet” denmektedir. Bunlar bütün inançlarda şu veya bu şekilde vardır. Toplumların kutsal zaman ve kutsal mekan anlayışları bu bağlamda değerlendirilmektedir. 
Yüce İslam Dini'nde de kutsal zaman ve mekân anlayışı son derece önemlidir ve ramazan ayı da kutsal zaman deyince ilk akla gelenlerden birisidir. Bu ayın tamamının oruç tutularak geçirilmesi ve bunun insanın ömründe bir kere değil, yaşadığı müddetçe her ramazan ayında tekrarlanması, yukarıda bahsetmiş olduğumuz periyodik ruhi yenilenmeyi, her türlü kötülükten uzak kalabilmek için nefsi arzulara ket vurup ahsen-i takvim mertebesinde insanı muhafaza etmenin en güzel yollarından birisi olduğunu vurgulamamız gerekir. 


Müslümanların hayatında ramazan ayının oldukça önemli bir yeri vardır. Yeryüzünün her yıl 


ramazan ayı gibi diğer aylardan 

bu derece ayrı ve üstün özellikleri olan bir ay anlayışı bulunmamaktadır. Teravih namazlarıyla, Kur'an tilavetine verilen önemle, camilerde bülbüller gibi şakıyan hafızların mukabeleleriyle onbir ayın sultanı ismini hak eden ramazan ayı İslam'ın ve Müslümanların aynı zamanda en önemli alameti farikalarındandır. Müminler, ilahi bir ihsan olarak bu günleri birer güzel fırsat bilerek değerlendirirler. Rablerine olan kulluk derecelerini gösterir, O'na muhatap olabilme gayreti içine girerek, tam bir ihlas ve şuurla ibadet ve taate koşarlar. 


Allah Rasulü efendimiz bu ay ile ilgili şunları söylemiştir: 


“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açıır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.” (Buhari, Savm 5.) 
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Hz. Enes anlatıyor: “Rasulullah (s.a.5.)'a “Ramazanın dışında hangi oruç efdaldir?” diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Ramazanı tazim için 
Saban ayı”. Tekrar soruldu: “Hangi sadaka efdaldir?” “Ramazanda verilen.” cevabını verdi.” (Tirmizi, Zekat 28.) 


Ramazan ayının dini olduğu kadar toplumsal bir yönü de vardır ki, bu da din sosyolojisi açısından incelenmeye değer bir husustur. Modernleşme sürecin- de sürekli bireysel hayatın öne çıktığı, insanların yalnızlığa itildiği, özellikle Batı toplumlarında gün geçtikçe yalnız yaşayan ve evlerinde yalnız olarak ölüp günlerce sonra dışarıya sızan koku vasıtasıyla öldüğü fark edilen bir dünyada ramazan ayı Müslüman toplumlar için bir ilaç, bir sosyolojik kurtuluş aracı vazifesi de görmektedir. Zekâtın bu ayda verilmesinin teamül haline getirilmesi, fitre uygulaması, iftar sofralarında bereketin, kardeşligin, sıcaklığın, dostluğun, kaynaşmanın kendisini göstermesi ve her ramazanda çiçek açar gibi yeniden açması muhteşem bir zenginliktir. Minareler arasında parlayan mahyalar işte bütün bunlardan dolayı “Onbir ayın sultanı ya şehr-i ramazan” diye haykırmaktadır. 


Allah'ın Rasulü Hz. Muhammed (s.a.s.) ashabını çeşitli vesilelerle aydınlatıyor, Cahiliyye dönemi- nin karanlıklarını birer birer silmeye çalışıyor ve bunun için her türlü vesile ve imkânlardan istifade ediyordu. Çok önemli bulduğu hususları zaman zaman hutbeden dile geiriyordu. Bir defasında yine çok önemli konulardan birisi olan ramazan ile ilgili bilgilendirici konuşma yapmak istemiş ve bunu hutbeden dile getirmişti. Selman-ı Farisi konuyu şöyle rivayet etmektedir: 


Allah'ın Rasulü Şaban'ın son gününde bize bir hutbe irad ederek dedi ki: “Ey insanlar! Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır. Sizin kapınıza dayanmaktadır. Öyle bir aydır ki, onda bir gece vardır, bin aydan daha üstündür. Allah bu ayın orucunu farz, gece ibadetini nafile kılmıştır. Kim ki hayırdan bir hasletle bu ayda Allah'a yaklaşırsa, tıpkı başka aylarda farz vazifesini yerine getiren bir kimse gibi olur. Kim ki bu ramazan ayında bir farzı yerine getirirse başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren bir kimse gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşmanın, hal hatır sormanın ayıdır. Bu öyle bir aydır ki, müminin rızkı bu ayda artar. Kim ki bu ayda oruçlu bir kimseye iftar 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Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. 


yemeği verirse, onun günahları- na mağfiret olur. Onun boynunun ateşten azat edilmesine vesile olur ve onun ecri gibi iftara gelene de ecir verilir, onun ecrinden de hiçbir şey eksilmez.” 


Sahabeden bazıları, “Ey Allah'ın 
Rasulü! Herbirimizin yanında birisine iftar yemeği yedirecek güç yoktur.” dediler. 


Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Allah bu sevabı bir hurma ile iftar ettirene, bir bardak su içirene, bir yudum süt içirene de verir. Ramazan ayının başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten azat edilmektir. Bu ayda kölelerin vazifesini hafifleten bir kimseyi Allah affeder, ateşten azat eder. O halde bu ayda dört hasleti çok yapınız; bunlardan ikisiyle Allah'ı razı edersiniz. Diğer ikisine de muhtaçsınız. Allah'ı razı edecek iki şey Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve Allah'tan af talebinde bulunmanızdır. Son ikisi ise, Allah'tan cenneti ve cehennem azabından korunmayı istemenizdir. Kim ki oruçlu bir kimseye su içirirse, Allan benim havuzumdan ona öyle bir su içirir ki, artk o cennete girinceye kadar susamaz.” buyurdu. (Terğib 218.) 


Oruç insana tahammülü öğretir. Ağustos sıcağın- da sırf Rabbimiz'in rızası için 16 saat onun yasaklarına uyarak oruç tutmak, en ileri tahammül eğitimlerinden birisidir. En küçük bir tartışmada dahi birbirine tahammül edemeyip kaba kuvvete başvuran insanların mevcut olduğu bir toplumda yaşamaktayız. Böyle bir ortamın oluşmasına âdeta seddü'z-zerâi (kötülüğe sebep olacak yolları tutmak) kabilinden engel olan oldukça mühim bir ibadettir. 


İnsanlık tarihinde her zaman sevgiye, barışa, hoşgörüye ve tahammüle ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için İslam'ın ibadetleri evrenseldir. Nitekim oruçla ilgili ayette de bu husus dile getirilmektedir: “Ey iman edenler! Sizden önceki (ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki, korunursunuz.” (Bakara 183.) 


Dikkat ederseniz sonu “korunursunuz” kelimesi yle bitti. O zaman barış, huzur, kardeşlik, tahammül, özetle adam gibi adam olabilmek için “inni sdim” (ben oruçluyum) diyelim ve ramazanda kazandığımız bu terbiyeyi diğer on bir ay boyunca sürdürelim. 












Din ve sosyal hayat 


vrd Bi Dr. Aynur Uraler 
Marmi iv. ilahiyat Fak. 


Namazı cemaatle 4^ kılmanın 

faydaları 


ur'an-ı Kerim'de ve hadislerde, namazın 

imanla ilgisinin bulunduğunu belirten 

ifadeler bulunmakta, Müslümanlar'ın namaza devam özellikleri olduğu bildirilmektedir. “Mescitlere gelmeyi itiyat haline getirmiş bir adamı gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna şahitlik ediniz. Çünkü “Allah Teala, “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, imar ederler.” buyurmuştur.” hadisinde ise Hz. Peygamber, cemaatle namaz ile imanın ilişkisine Kur'an'dan delil getirmiştir. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), farz namazları cemaatle kılar ve ashabından da bu şekilde davranmalarını isterdi. O'nun (s.a.s.), nama- 


z 


zı cemaatle kılmaya ne kadar önem verdiğini gösteren pek çok hadis nakledilmiştir. Bu yazıda, Hz. Peygamber'in hassasiyetinin sebeplerini tahlile yardımcı olmak için tespit edebildigimiz kadarıyla namazı cemaatle kılmanın bazı faydalarına işaret edeceğiz. 


Manevi faydaları 


Namaz kılmanın insan ruhuna sağladığı faydaların yanında, namazı cemaatle kılmak da ruha pek çok faydalar sağlamaktadır. 


* Cemaatle namaz kılmaya devam etmek, diğer insanlarla aynı mekânda aynı işi yapmak demektir. Bu birlik ve beraberlik, hayata anlam katan, amaç kazandıran etkenlerden biridir. 
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* Cemaate devam, kişinin diğer insanlarla ilişkilerini düzene sokar. Çünkü cemaate devam etmekle toplum içinde nasıl davranılacağı, yani edep öğrenilmiş olur. Bu suretle fert olarak uyumlu bir kimse haline gelir ve neticede toplumsal uzlaşmaya katkı sağlanır. Sürekli cemaate katılmak, bireyin aynı inancı taşıyan kimselerle kaynaşması için önemli bir nedendir. Devamında başkalarına güven duygusu artar ve bu duygular huzurlu bir hayat yaşamasına etki eder, 


* Camide cemaate sürekli katılmanın en önemli faydalarından biri de değerlere bağlanmayı Öğretmesidir. 


* Beş vakit camiye giden kimse, kendini bir cemaatin mensubu olarak hissettiğinden yalnız değildir ve yalnızlığın verdiği vesvese, ruhi çöküntü içinde olmak gibi olumsuz duygulara kolayca yenilmez. “Cemaat olunuz (cemaate devam ediniz), bölünmekten kaçının, şeytan tek başına olanlarla beraberdir. Şeytan, iki kişi de olsa cemaat halinde olanlardan uzaktır.” hadisinde de belirtildiği üzere şeytan tek başına olan kimselerde daha etkili olur. Ayrıca birbiriyle ilgili olan insanlar, gerektiğinde yardımlaşırlar, bir dayanışma içindedirler, bu da yalnız olmadığını bilmenin mutluluğu için bir sebeptir. 


* Camide bulunmak, orada okunan Kur'an-ı Kerim'den ve verilen vaazdan manevi haz alıp rahatlamaya imkân sağlar. Camiye gidip gelmek, ibadeti daha canlı bir şekilde yapmaya vesile olur. 


* Birlik içinde bulunmak, aynı şeyleri paylaşmak, feyz ve berekete yol açar. Hadislerde övülen “gönlü mescitlere bağlı olan kimselerin” bu bağlılıkları, şüphesiz cemaatle namazdan elde ettikleri feyz sonucu oluşmuştur. Ayrıca mescitlere olan sevgi, cemaate devam eden kişi ile mekân arasında bir ilişkinin varlığını göstermektedir. 
Camilerin “Allah'ın evi” olarak isimlendirilmiş olması o mekânların diğer yerlerden farklı olduğunu gösterir ve Müslümanın gönlünün camilere meyletmesine sebep olur. 


* Cemaatle namaz, vakti kullanmasını öğretir, kişiye tertip, disiplin, atiklik, canlılık sağlar ve tembelliği önler. “Allah'ın hataları silip dereceleri yükselttiği şey, güçlüklere rağmen abdesti güzelce almak, uzak yerlerden mescitlere gelmek, namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemektür. İşte bu ribattır (gerçek bağlılıktır)” ve “ribatın en hayırlısı bir namazdan sonra diğer namazı beklemektir.” hadislerinde zor şartlara dayanan Müslümanlar övülmektedir. Hadiste namazı beklemek için mescitte durmak için kullanılan “ribat” kelimesinin, sınırda nöbet tutmak manası da vardır. Askerin sınırda beklediği gibi bu kimseler, bir namazdan sonra diğer namazı gözlemektedirler. 
Böyle disiplinli bir hayat yaşadıklarından gerektiğinde savaşmakta zorluk çekmezler, 








* Sürekli cemaatle namaz kı- 


lan kimse düzenli olmayı öğrenir. Görünüşteki düzenin, kişinin iç âlemiyle ilgisi vardır. Hz. 
Peygamber, safları düzgün tutmakla ilgili olarak “Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi başka başka tarafa çevirir, safları düzgün tutunuz, yoksa kalpleriniz ihtilaf eder.” bu- HE yurmuştur. biridir. 
* Namazı cemaatle kılmak, namaza özen göstermeyi sağlar. Hz. Peygamber, münafıkların namazı vaktin son anlarına kadar bıraktıklarını anlatır. Anlaşıldığına göre namaz konusunda tembellik münafıkların özelliklerindendir. 


Sosyal faydaları 


islam Dini'nde başta ibadetler olmak üzere pek- çok Sosyal faaliyete, ortak teşebbüse önem verilir. İbadetlerin bir kısmında hem zaman hem de mekânda birlik bulunmaktadır. Farz olan bir aylk oruç, herkesin istediği bir zamanda değil de dinde belirlenmiş olan aynı ayda tutulur, bir bölgede oruç tutanların iftarı beraberce yapmaları ile mekânda da birlik sağlanır. Hac da sene içinde herhangi bir yerde veya dönemde değil, aynı yerde ve aynı günlerde yapılır. Böylece ibadetler- de maksadın sadece oruç tutmak veya Kâbe'yi zi- 


Cemaatle kılınan namaz, İslam toplumunun unsurlarının oluşmasına katkı sağlamakta önde gelen etkenlerden 


yaret etmek olmadığı, bunların bir arada yapılmasının istendiğini göstermektedir. Beş vakit namazı birlikte kılmak da Müslümanları aynı zaman ve mekânda birleştirmektedir. 


Hz. Peygamber'in namazı cemaatle kılmayı 1srarla belirtmesi, namazın topluma kazandıracağı pek çok fayda sebebiyledir. Cemaatle kılınan namaz, İslam toplumunun unsurlarının oluşmasına katkı sağlamakta önde gelen etkenlerden biridir. Rasulullah (s.a.s.)'ın, namazı başka yerde kılp da mescide gelen bir kimsenin, mescitte bütün cemaatin o namazı kıldıklarını görürse cemaate katılmasını emretmesi, sosyal birliği muhafaza etmeye yönelik bir tedbirdir. Aynı şekilde bayram namazına kadın ve çocukların da çağrılması, toplumun her ferdinin namazda birleşmesini sağlamak içindir. Nitekim cemaatin sayısının fazla olmasının sevabın artmasına sebep olduğu bildirilmiştir. Allah Teala, cemaatin kalabalık olmasından memnun olmaktadır. 


* Toplumda olması istenen pek- çok özellik namaz sayesinde oluşur. 
Müslümanın ilk toplum terbiyesi cemaatle namaz kılmakla başlar. Cemaatle namaz, özellikle çocuklar ve gençler için dini öğrenmeye vesiledir. Bu yolla, islam idrak edilmektedir. 


* Namaz ile sosyalleşme arasında apaçık bir ilgi vardır. Cemaatle kılınan namaz şekilsiz kitlenin, insan toplulugu haline dönüşmesi için fayda sağlar. Çünkü insanlar, aynı amaç etrafında toplanır. 
Cemaatle namaz kılan kimse, bir lidere iktida etmeyi de öğrenir. Cemaatle namaz kılmak, toplum bilincinin oluşması için bir başlangıçtır. Aksi ise toplum bilincinin kaybına sebep olur. 


* Her namazın belli bir vaktinin olması ve günde beş vakit buna dikkat edilmesi, toplumsal dùzeni ve disiplini sağlamakta önemli bir etkendir. 
Namazlara özen gösterenler, diğer işlerde de titiz davranırlar. 


* Cemaat olmak, camide bir araya gelmek toplumdaki farklılıkları giderir. Bu sebeple birliğe ulaşmada en etkili vasıta namazdır. Günde beş vakit camide bir araya gelen kimselerin renk, dil, mevki, ekonomik ve siyasi görüş farkı kendiliğinden silinecektir. 


* Cemaatle namaz ile oluşan birlik, diğer Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyi de peşinden getirir. Cemaatin birbirinden haberdar olması ile meseleler çözülür. Dinin emri olan yardımlaşma, uygulanmış olur. 


“Cemaat 


* Cemaat olmak; uyumlu, birlik halinde bir toplum oluşturmaya büyük katkı sağlar. Birlik ve beraberlik duygusunu oluşturan ve kuvvetlendiren işlerden en önemlisi cemaatle kılınan namazdır. Çünkü aynı davranışı gösterenlerin kalpleri birleşir, güven duyguları gelişir. Hz. Peygamber, cemaatin bu yönüne çeşitli kereler işaret etmiştir: “Köyde veya kırda üç kişi bir arada olur da namazı cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara galip gelir. Cemaate sarıl. Kurt, sürüden ayrılan koyunu kapar.” hadisi sadece şehir içinde değil, yolculukta da cemaatle namaz kılarak birlik olmak gerektiğini göstermektedir. Buna göre şeytan cemaatten uzaklaşmaktadır. Eğer bir kimse cemaatten ayrılırsa ona şeytan musallat olur, cemaati ayırmaya, bozmaya çalışır. Hz. Peygamber'in parmaklarını birbirine geçirerek “Mümin, mümine karşı bina gibidir. Birbirlerini sımsıkı tutarlar.” buyurması da aynı doğrultudadır. Bu birlik ve içiçelik ancak namaz ile mümkündür. Birliği bozmamak için bir yerde bir mescit varken cemaatle namaz orada kılınmalıdır. Böylece cemaatin bölünmesi engellenmiş olmaktadır. Hz. Peygamber devrinde müminlerin arasına ayrılık sokmak için münafıkların baş- 


42 DİYANET AYLIK DERGİ | AĞUSTOS2011 | SAYI: 248 


olmak rahmettir, fırkalaşmak/ bölünmek azaptır” 
hadisinde de belirtildiği gibi cemaat olmakla toplumda rahmet ve bereket oluşur. 


ka mescit yaptırmaları, mescidin ne önemli işlevi olduğunu göstermektedir. 


* Hz. Peygamber ve ashabı, özel hayatlarında ne kadar sade iseler toplumda da o kadar hareketli idiler. Buna göre Müslüman sürekli hareket halinde olmalıdır. İslam'da hangi konuda olursa olsun olumsuz bir durum karşısında oturup bir kenarda beklemek hiçbir şeye müdahale etmeden pasif olarak durmak yoktur. Cemaatle namaz; toplumsal uyuşukluğu, tembelliği engellemekte önemli bir etkendir. 


* İslam toplumunda temel eylem cemaatle namaz kılmaktır. Cemaate gelmeyenler, orada bulunmayanlar, cemaat olmayı gerektiren başka eylemlere de katılmazlar. Cemaatle namaz, cemaat olarak yapılması gereken şeyler için bir alıştırmadır. 
“Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever.” ayetinde de beiirtildiği gibi ancak birlik içindeki insanlar Allah yolunda birlikte savaşır. 


* Öte yandan İslam'da mescit, sadece namaza tahsis edilmemiş, eğitim ve öğretim başta olmak üzere önemli işlevlere sahip olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mescidi eğitim ve öğretim yeri olarak kullanmıştır. Mescitte, dinin emir ve yasakları duyurularak toplum bilgilendirilmiştir. Diğer yandan esirler veya borçlu ile ilgili işlerden, hasta için çadır kurulmasına kadar pek çok işin mescitte yapılması, mescitlerin sadece namaz ibadeti için kullanılmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler alanı olduğunu göstermektedir. Bu durum, daha sonraki dönemlerde külliyelerin oluşmasını sağlamıştır. 


* “Cemaat olmak rahmettir, fırkalaşmak/bölün- mek azaptır.” hadisinde de belirtildiği gibi cemaat olmakla toplumda rahmet ve bereket oluşur. 
Çünkü “Cemaatten yüz çevirenden Allah da yüz çevirir.” 


* Cemaatten ayrılmak, İslam dışı olan akımlara kapılmayı kolaylaştırır. Ayrılık, fitneye ve bölünmeye kapı açar. Hz. Peygamber'in, Allah Teala'nın, İslam ümmetini dalalet üzerinde birleştirmeyeceğini bildirmesi ve Allah'ın yardımının cemaat üzerinde olduğu ifadesinden anlaşıldığına göre bölünmek, toplumda sapıklığa yol açmakta, Müslümanları İslam öncesi cahiliye dönemine götürmektedir. 


DE Aile 


Dr. Ülfet Görgülü 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


mış “aile”lerden söz eder. Onlar üzerinden bizlere örnek, ibret ve dersler sunar. 


İnsanlığın ilk ailesi 


Kur'an-ı Kerim'in tanıklığıyla biliyoruz ki; insanlık serüveni iki eş/bir aile ile başlamıştır. (Hucürât, 


13.) Hz. Adem ve Hz. Havva örneğinden hareketle ailenin fitri bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. 
Yeryüzünün en köklü, insanlık tarihiyle yaşıt, eski ama eskimeyen kurumudur aile. 


Adem ve Havva bir bütünün iki eş parçasıdır. Her ikisi de yeryüzünün halifesi olma onur ve sorumluluğuna sahip kılınmışlardır. (Bakara, 30.) 





Allah nezdinde değerli olmak erkek ya da kadın olmakla ilgili değildir. 
Hepimiz için asıl mesele 
“Meryem” 
olabilmektir. 
Ve bir ders daha: Anneler çocuklarını henüz üzerlerinde taşırken sunabiliyorsa 
Rablerine, 

ne mutlu bu annelere! 


Hatayı birlikte işlemiş, pişmanlığı birlikte yaşamış ve beraberce tövbe etmişlerdir. İnsan olma ve insanlığın anne ve babası olma sorumluluğunu hatasıyla, sevabıyla birlikte taşımışlardır. Oğullarının arasında yaşanan ve birinin ölümüyle sonuçlanan müessif olayın acısına beraberce yanmışlardır. 
Evlatla imtihan olunmanın ağır yükünü taşırken, arkalarından gelecek tüm anne babalara ibretlik bir öykü ve unutulmaz bir ders bırakmışlardır: “Aile hayatı cennette başlasa bile hep cennetteki gibi devam etmez. İnişli yokuşlu bu yolda engelleri birliğin ve sevginin gücüyle aşmalıdır.” 


İmran ailesi 


Kur'an bize İmran ailesinden bahseder, Al-i İmran suresinde. İyilerden bir kimse olan İmran ve iffetli bir kadın Hanne... (Meryem, 28.) Genç yaşta dul kalan, yıllarca özlemini çektikten sonra sahip olduğu tek varlığı, karnındaki yavrusunu Allah'a adayan bir anne... (Al-i imran, 35.) Erkek beklenirken dünyaya sürpriz bir kız çocuğu olarak gelen Meryem... Annesinin samimi adağını Rabbinin en güzel şekilde kabul buyurduğu, bir peygamberin elinde narin bir bitki gibi yetiştirdiği, katından özel rızıklarla beslediği Meryem... (Al-i imran, 37.) Büyük bir mucizeye tanıklık edecek, genç yaşta omuzlarına ağır bir yük yüklenecek ve babasız bir çocuk dünyaya getirecek olan Meryem... Yerleşik geleneğin kadın konusundaki tüm inanç ve algıları yerle bir edildi mabette büyüyen Meryem ile. “Erkek, kız gibi değildir.” tabusu yıkıldı Meryem ile. 


Bu ailenin Kur'an'daki hikâyesinden alınacak pek çok önemli mesaj olmakla birlikte belki de en çarpıcı olanı bu idi bizler için. Allah nezdinde değerli olmak erkek ya da kadın olmakla ilgili değildir. Hepimiz için asıl mesele “Meryem” olabilmektir. Ve bir ders daha: Anneler çocuklarını henüz üzerlerinde taşırken sunabiliyorsa Rablerine, ne mutlu bu annelere! 
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İbrahim ailesi 


ibrahim ailesiyle de tanışırız Kur'an-ı Kerim'de: Putperest bir baba, 
Nemrut'un zulmünden yavrusunu koruyabilmek için hamileliğini gizli tutan ve dağ başında doğum yapan fedakâr anne, üç büyük dinin atası, ulü'İ-azm peygamber olan oğul. 


Uzun yıllar evlat hasretiyle tutuşan Hz. Sare. Kucağında yeni doğmuş yavrusuyla bir bilinmeze doğru yola çıkan Hacer anne, Kâinatın Efendisinin babaannesi. Babanın samimi duası ve meleklerin muştusuyla dünyaya gelen iki salih evlat; ismail ve İshak. 


Hz. İbrahim ve eşlerinin çile, sabır, iman, teslimiyet dolu hayatlarının yediveren gülleriydi bu yavrular. Öyle bir soy ki; baba, evlat, torun, torunun çocuğu cümlesi peygamber! Her namazımızda salatuselamlarla andığımız bu aile bize ölümsüz dersler bırakmıştır: “İman sadakat ister.” “Sabrın sonu selametiir.” 
“Evlat, anne babanın hem duası hem aynasıdır.” “Güzel yaşayanlar güzel izler bırakırlar arkalarında. Zamanın yok edemediği, tarihin eskitemedigi izler.” “Bir aileyi kalıcı kılan mad- de, makam, servet değil, sevgi, sadakat ve ülfettir.” 


Yakup ailesi 


Bir aileyle daha tanıştırır Kur'an bizi Yusuf suresinde: Yakup ailesiyle. Kardeşler arasında baş gösteren bir kıskançlık öyküsü daha çıkar karşımıza, bu surede. Kur'an âdeta: “Kardeşler arasında olur böyle şeyler” der, biz ebeveynleri teselli eder. 
Acı bir ayrılık hikâyesiyle başlayan sure güzel bir kavuşmayla sona erer. 
Hikâyenin mutlu sonla bitmesinin iki önemli sebebi vardır: Yakub'un sabrı ve Yusuf'un affı... Yaşanan onca olumsuzluğu ve kardeşlerin hatasını siler, yüreklerde açılan yaraları tedavi eder. 








Musa ailesi 


Akla gelmeyenlerin bir gün başa gelebileceği gerçeğinin çarpıcı bir örneği deHz. Musa ve ailesinin yaşadıklarıdır. Kral emir verecek, doğan tum erkek çocuklar öldürülecek, Allah'tan gayrı güvencesi olmayan bir hanımefendi bebeğini bu zalimlerin katliamından koruyabilmek için çareler ararken, Rabbinin imdadı yetişecek. Böylece sorgusuz sualsiz Mevlasına teslim olacak ve yavrusunu nehrin sularına bırakacak. Nehir bebeği Firavun'un sarayına, Hz. Asiye'nin kucağına taşıyacak. İnsanlık, anne olmak için evlat dünyaya getirmenin şart olmadığını Asiye anneden öğrenecek. (Kasas, 7-13.) 


Anneli babalı olsun olmasın, nice yetimlere ve kimsesizlere koruyucu aile olmanın, şefkatle bağrına basmanın güzelliğini gösterecek bizlere Asiye anne. 


İbretlik aileler 


Bir tarafta koca, Hz. Lut ve kadın, Bağiye. Hz. Nuh ile eşi de böyle. Öte yanda koca Firavun ve hanım Asiye. (Tahrim, 10.) İşte imtihan dünyası. Aile bireylerinin birbiriyle sınavı. Bu sınavın en ağırlarından biri de evlat ile olandır kuşkusuz. Kur'an bu bağlamda bize baba-oğul hikâyelerinden bahseder: 


Hz. Nuh oğlunu ısrarla iman gemisine davet ediyor, oğul ise isyan içinde sel sularına kapılıp gidiyor. Babanın serzenişine Rabbi; “Ey Nuh o senin ailenden değildir.” diyerek cevap veriyor. (Hud, 43- 47.) Aile olabilmek için aynı soydan gelmenin ye- 


terli olmadığı, asıl önemli olanın aynı yolda yürümek, aynı inanç ve duyguyu paylaşmak olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz böylece. 


Lokman suresinde bir babanın oğluyla yaptığı sohbetin bir bölümüne tanık oluyoruz. (Lokman, 13-19.) 
Anlıyoruz ki; ebeveynin en önemli görevi önce kendini sonra evladını iyi yetiştirmek ve ateşten onları koruyabilmektir. (Tahrim, 6.) 


Kâinatın Efendisi'nin ailesi 


Âlemlere rahmet Y üce Nebi'nin ailesinden de bahseder Kur'an-ı Kerim. Hane-i saadette bir dönem yaşanan bazı olumsuz durumlara atıfta bulunur. 
Bir yandan Efendimiz'e, bu durum karşısında takınacağı tavır konusunda uyarılarda bulunurken diger yandan peygamber eşlerini, annelerimizi Allah ve Rasulüne itaat hususunda ikaz eder. (Ahzab, 28- 34.) Böylece Rasulüllah Efendimizin aile mahremiyeti üzerinden bütün ümmetine ilahi mesajlar verilmiş olur: Peygamber ailesi de dahil sorunsuz aile yoktur. Ancak sorunlarıyla baş edebilen ve çözebilen aileler mutlu ve kalıcıdır. Problemlerin çözümünde ortak akıl işletilmeli, öfke ve şiddet değil, diyalog ve sükünet esas olmalıdır. 


Sözün ÖZÜ 


Başta aile içi olmak üzere tüm ilişkilerimizde kullandığımız dil ve üslubumuz, sergilediğimiz tavır ve davranışlarımız tıpkı bumerang gibidir. Ne kadar uzağa fırlatılsa da, aradan uzun zaman geçse de mutlaka bize geri döner. 


Bir gün bir baba oğlunun elinden tutar ve birlikte ormanda yürüyüşe çıkarlar. Dağın eteklerine vardıkları sırada çocuğun ayağı bir kütüğe takılır, yere düşer ve can acısıyla derin bir “ahh” der. 
Dağlardan bir “ahh” daha işitilir. Çocuk ilk kez karşılaştığı bu durum karşısında hayretler içindedir. Ayağa kalkar ve dağa doğru seslenir: “Kim var orda, sen de kimsin?” Dağdan aynı cümleler tekrar edilir. Ne olduğunu anlamak istercesine çocuk biraz hayret biraz hiddetle babasına döner. Baba; “dinle bak” der ve dağa doğru seslenir: “Sen muhteşemsin!”, “Sen çok güzelsin!” Dağ bu çağrıya aynıyla karşılık verir. Merakı daha da artan çocuk sorar: “Baba bu da nedir” Babanın cevabı mükemmeldir: “Bak oğlum, bu bizim sesimizin dağa çarpıp bize geri dönmesidir. Buna “yankı” denir. 
Aslında bu hayatın ta kendisidir. Sen hayata nasıl seslenirsen hayat da sana öyle ses verir!” 


Ailemizdeki yankımız ne durumda? Y a hayattaki?. 


SAYI: 248 | AĞUSTOS 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 45 


D. Aile m 


Prof. Dr. Ertuğrul Y aman 
Yıldırım Beyazıt Univ. 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. 


Aile içi iletişimde temel değerler Il; 


Saygı 


Etrafımızdaki insanlara saygı göstermenin ilk adımı selamlaşmadır. 
Insanlara verecegimiz içten, güleryüzlü bir selam onlarla iletişim kurmak için önümüze altın yaldızlı, ışık dolu, çift kanatlı kapılar açacaktır. 





' 


nsanoğlunun temel ihtiyaçlarını listeleyen 21. 

yüzyıl tasarımcıları, bireyin ve toplumun asli gereksinimleri olarak genellikle maddi gıdaları ve 

lüks teknolojik araçları ilk sıralara yerleştirmektedirler. Oysa, günümüz insanının en temel ihtiyacı sağlık, huzur ve mutluluktur. Bu yoldaki en besleyici gıdalar ise, -sanıldığı gibi- maddi gıdalar değil; daha öncelikli olarak olumlu duygu, düşünce ve davranışlardır. 


İnsanın biyolojik varlığını sürdürebilmesi için, hiç şüphesiz yiyip içmesi gerekir. Ancak; sağlık, huzur, mutluluk ve hatta başarının en önemli güvencesi duygusal ve düşünsel doyumdur. Bireyin sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşayarak hayatı anlamlı kılabilmesi için, öncelikle bir yandan ruhundaki güzellikleri uyandırırken diğer yandan da ruhunu ayrık otları misali sıkıştıran o süfli, adi ve faydasız duyguları söküp ataması gerekir. Kalbin baş düşmanları olan kibir, ihtiras, açgözlülük, vurdumduymazlık, kabalık, yalancılık, sahtekârlık, cehalet, fesatlık gibi fena duygulardan kurtarılması maddi beslenmeden çok daha önemlidir. 


Bunları ruhumuzdan kovmanın ilk adımı, bizlere sonsuz nimetleri bağışlamış olan Yüce Mevla'ya şükran duygularıyla dolmak; O'nun Yüce Rasulüne gönülden bağlanmak ve “eşref-i mahlükât” olan insana ve emrine verilmiş olan bütün varlığa saygı duymak olabilir. Saygı; evvela kendimize, sonra da başkalarına değer vermek demektir.Y aratılan her varlık, Y aratan'dan ötürü değerlidir. Ana felsefe bu olmalıdır. Önce; bizi biz yapanı bilmeli sonra da kendimize saygı duymalıyız ki kendimizle barışık 


Sözlerin en güzelini, ifadelerin en güçlüsünü, sözlerin en parlağını söylemek, davranışların en sıcağını cömertçe sergilemek, iyi bir insan ve Mevla'ya yaraşır bir kul olarak en doğal vasfımız olmalıdır. 


olabilelim. Güneşin, mahlükâta faydası, her şeyden önce, “güneş” olmasındandır. O öz, cevher, ısı, enerji, yükseklik, ışık güneşte olmasaydı, neye, kime fayda sağlayabilirdi ki? 


Öyleyse kendimize saygıyı; ilkeli, kararlı, vakarlı, tutarlı bir şekle soktuktan sonra, etrafımızdaki insanlara, âdeta bir güneş gibi, bu vasıflarımızı saygıyla ortaya koymalıyız. Bu tür tutum ve davranışlar bize, beraberinde saygınlığı, güveni, itibarı getirecektir. Bunlar ise, iç huzurunun teminatıdır. 


Etrafımızdaki insanlara saygı göstermenin ilk adımı selamlaşmadır. 
İnsanlara vereceğimiz içten, güleryüzlü bir selam onlarla iletişim kurmak için önümüze altın yaldızlı, ışık dolu, çift kanatlı kapılar açacaktır. Selam, gönül ufuklarına atılan bir kulaçtır. 
Sonrası size kalmış. Gönül kapıları bir kez açıldı mı gir girebildiğince... 


Tevazu, nezaket, vakar ve samimiyetle başlayan bir diyalog, fertleri, saygı sahillerinde tadına doyulmaz bir temaşaya sevk eder. Bunun için özümüzle (beden dili) sözümüz bir olmalıdır. Riyakâr, yapmacık davranışlar ve sözler, kar taneciklerinin ateş üzerine düşmesi gibi, etkisiz ve ömürsüz kalacaktır. 


Samimi, içten, candan tavırlar, güzel sözle birleşmeli ve birtakım zararlı bitkiler gibi fena duygularla kuşatılmış gönül kalelerine güller, çiçekler atılmalıdır. Her güzel davranış ve Söz, her türlü zırhla kaplanmış gönül kalelerinin kapılarını er veya geç açacaktır. 
Bundan asla şüpheniz olmasın; yeter ki siz tutarlı ve sabırlı olunuz! 


Ağzınızdan çıkan iyi veya kötü her söz, Sahibine aittir. Muhatap bunu duyar veya duymaz; hak eder veya etmez. Bundan daha önemlisi bizim ağzımızdan çıkan sözün, bizim iç dünyamızı yansıtmasıdır. O sebeple, öncelikle iç dünyamızı pir u pak eyledikten sonra, bunu sözlerimizle de pekiştirmeliyiz. Nitekim, atalar “Kötü söz Sahibine aittir” demekle bu gerçeği vurgulamışlardır. Asla unutma- 


yalım ki ağzımızdan çıkan sözler muhatabın değerini belirlemez. Gerçekte bu sözler, konuşanın kişiliğini, kimliğini ortaya koyar. Konuşmak, kendimizi oynamaktır, benliğimizi ifşa etmektir aslında. 


Yine, ecdadımız, “Kibarın kelamı, kelamın kibarıdır” demekle muazzam ölçüyü koymuştur. Siz konuşurken kendinize olan saygıyı hiç kaybetmeyiniz. Karşınızdakine de hak etsin etmesin saygınızı esirgemeyin. Zira, sizin saygınız onu yüceltmediği gibi; saygısız tavır ve sözleriniz de onu küçültmez. 


Aile içi iletişimde de saygı, en temel değerlerimizden olmalıdır. Birbirimizi sevdiğimiz kadar birbirimize saygı duymalıyız. Eşler arasındaki saygılı ölçüler, aile saadetinin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Saygıya dayalı davranışlar, sevgiyi ve saygınlığı da beraberinde getirecektir. 
Çocuklarımızın da sevgi kadar saygıya da ihtiyaçları vardır. Çünkü; kişilik ve karakterin sağlamlığı için bu duygu temel bir değerdir. 


Eğer aile içi iletişimde sağlık, huzur ve mutluluk aranıyorsa; aile içi diyaloglarda ve davranışlarda, her halükârda saygıyı esas almak gerekir. 
Davranışlar, nezaket timsali, hanımefendice ve beyefendice olursa, aile; huzur, refah ve bereketi yakalamış olacaktır. Aile içindeki bu dengeli ve ölçülü ilişki ağı sayesinde, gelecekte daha huzurlu bireyler yetiştirmek ve aileler kurmak ve en önemlisi de sağlıklı bir toplum oluşturmak için, emin adımlar atılmış olunacaktır. 


Sonuç olarak saygı dolu her davranış ve her söz, karşımızdakileri mutlaka bir şekilde etkileyecektir. Sözlerin en güzelini, ifadelerin en güçlüsünü, sözlerin en parlağını söylemek, davranışların en sıcağını cömertçe sergilemek, iyi bir insan ve Mevla'ya yaraşır bir kul olarak en doğal vasfımız olmalıdır. Asla unutmayalım ki saygı gösterenler, saygı görürler. İki cihan saadeti bu sırda gizlidir. 
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D Bir konu bir ayet 


Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 


KUR AN 





IN ANLAM 


DÜNYASI İLE BULUŞMAK 





‘Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” 

(Sad, 29.) 





Kur'an'ın temel amacı, insanın Allah'a kulluk etmesi, ilahi buyruklar istikametinde yaşayarak dünya ve ahirette saadete ermesidir. Bahsedilen bu ana gayenin gerçekleşebilmesi için, Kur'an'ın ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde insanın bir hayat boyu ilkeli bir yaşam tarzına sahip olması gerekmektedir. Zaman zaman yanlışlara sapsa da insanın temel amacı ve hayat felsefesi Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. 


insan, hem Rabbine karşı olan kulluk görevlerinde hem de diğer insanlarla olan ilişkilerinde doğru yoldan sapmaması için Kur'an'ın irşat ve uyarıları ile daima yüz yüze bulunmalıdır. Çünkü ancak bu şekilde vahyin hedefleri doğrultusunda kendini eğitmesi ve terbiye etmesi mümkündür. 
Dolayısıyla Kur'an eğitimi hayat boyu devam eden bir süreçtir. Çünkü Kur'an'la irtibatı kopan bir aklın ve kalbin nefsani ve şeytani dürtme ve saptırmalara açık olacağı açıktır. Yine Kur'an mihverinden kopan bir aklın, toplumda yerleşik örf ve âdetleri, davranış kalıplarını zamanla din olarak kabul etmeye başlayacağı çokça rastlanan bir durumdur. 


İnsanlar, Kur'an'ı anlama ve gereklerini yerine getirme konusunda sağlıklı bir yaklaşıma sahip olmadıkları takdirde, onunla ilgili değişik ilişki biçimleri geliştirmektedirler. Bunlar, Kur'an'ın gönderiliş gayesi ile ilişkisi olmayan davranış tarzlarıdır. Mesela göz değmesini gidermek veya muhtemel bazı hastalık ve musibetlerden korunmak için değişik ayetlerin yazılı olduğu muskalar taşımak, mushafları teberrüken arabalarda veya çalışma ofislerin- de bulundurmak bunlardan bazılarıdır. Oysa bunlar, Kur'an'ın yetiştirdiği örnek bir toplum olan ashabın hayatında görmediğimiz davranış şekilleridir. Çünkü onların bütün amacı, nazil olan ayetleri anlamak ve yaşamaktı. 


Bugün toplumumuza baktığımızda Kur'an'ı anlama konusundaki çabalarımızın oldukça yetersiz olduğu görülecektir. Bir ömür geçiyor, neredeyse Kur'an'ı elimize almıyoruz. Halkımızın büyük çoğunluğu bu durumdadır. Yüzünden okuma ve ölülerimizin ruhuna göndermek üzere birkaç sureyi ezberlemeleri ile Kur'an konusunda çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi zannediyoruz. Hâlbuki birkaç sureyi manasını özümsemeden ezberlemekle Kur'an'ın aydınlık dünyasına adım atmamızın mümkün olmadığı ortadadır. 


Kur'an'ı, manasını bilmeden, tilavet etmek elbette ki sevaptır. Çünkü Yüce Allah'a yaklaşmamıza vesile olan hiçbir yöneliş karşılıksız kalmaz. Mesela yolda insanların yürümesine mani olan bir taşı kaldırmak veya tebessümle insanlara yaklaşmak da sevap fiillerdir. Dolayısıyla Kur'an tilaveti de, Yüce Allah'a bir yaklaşma, bir yöneliş olduğu için geniş manada ibadet kavramı içerisine girer. Ancak “manası anlaşılsa da anlaşılmasa da Kur'an okumak ibadettir” diyerek bu iki fiilin aynı seviyede faziletli olduklarını söylemek ne kadar doğru olur? Çünkü Kur'an'ın temel amacı getürdiği ilahi buyrukların yaşanmasıdır. Bu da anlaşılmasına bağlıdır. Kur'an'ın böyle temel bir amacı olduğuna göre, hâlâ manasını anlamadan onu tilavet etmeyi teşvik etmek doğru bir yaklaşım değildir. 


Ayetleri anlamadan tilavet etmek, geçmiş dönemlerin şartları dikkate alındığında anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü basın yayın gelişmemiştir; bugünkü manada meal ve tefsirler rahatlıkla bulunamamaktadır. Dolayısıyla insanlar da Y üce Allah'a yaklaşmaya vesile olsun düşüncesi ile Kur'an'ı tilavet etmekte idiler. Kur'an'ın muhtevası ile ilgili bazı bilgileri de va'z ve sohbetler yoluyla elde ediyorlardı. Ancak basın yayının bu kadar geliştiği, çeşitli türden meal ve tefsirin rahatlıkla temin edildiği günümüz şartlarında, halâ Kur'an'ı anlama çabası içerisinde olmamak kabul edilebilecek bir durum değildir. 


Günümüzde halkımızın belirli bir kısmının hayatında Kur'an tilavetinin önemli bir yeri vardır. Ancak çoğunlukla Kur'an'ın manası dikkate alınmadan okunmaktadır. Kur'an'a olan sevgi ve saygının bir neticesi olarak hatimler indirilmekte, ramazanlarda mukabeleler takip edilmektedir. Kur'an tilavetini hayatının bir parçası haline getiren nice Müslüman, hatimler indirmekte hatta ramazan ayında Kur'an'ı baştan sona birkaç defa tekrarlamaktadır. Bu çabalar elbette ki boşuna ve anlamsız değildir. Çünkü insanımız bunu ibadet şuuru içerisinde yapmakta ve ilahi kelamı manasını anlamasa da tilavet etmekten manevi bir haz almaktadır. 


Ancak unutmamak gerekir ki, bu tür çabalar içerisinde bulunanlar, belki de gereğini yerine getirmedikleri bir ayeti tekrarlamakta, ne var ki ibret nazarıyla onu okuma fırsatını hiçbir zaman bulamamaktadırlar. İbadet niyetiyle defalarca tekrarlanan bir ayetin pratikte ihmal edilmesi ve günah işlenmeye devam edilmesi bir çelişki değil midir? Dolayısıyla bu kimseler, okudukları ayetlerden bir iki sayfasını açıklamalı bir meal veya tefsir eşliğinde anlamaya çalışsalar ve buradaki ilahi uyarı ve irşatlarla kendi hayatlarını test etseler, dindarlıklarının gelişmesi açısından elbette ki çok daha faydalı bir iş yapmış olurlar. 


Kur'an'ın hedef kitlesi akıl sahipleridir. İnsanın akını harekete geçirmek, onun kalbine dokunmak ilâhi kelâmın temel hedefidir. Diğer bir ifadeyle insana ulaşmada Kur'an'ın en büyük silahı, onun düşünce melekelerini devreye sokmaktır. Başlıkta ve- 


rilen ayete ilave olarak şu ayetleri de bu konuda örnek olarak verebiliriz: “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.” (Yüsuf, 2.) Yine Kur'an'ın bizzat kendisi, ayetleri anlamamayı, anlama gayreti içerisinde bulunmamayı müslümanların değil; inanmayanların bir özelliği olarak şöyle ortaya koyar.“Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Y oksa kalpleri kilitli mi?” (Muhammed, 24.) Ayrıca Kamer suresinde şu ayetin dört defa tekrarlandığını görüyoruz: “Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?” (Kamer, 17.) 


Görüldüğü gibi, Kur'an kendisini anlamayı vurgulamakta; mesajlarını anlayacak akıl ve gönüllere çağrı Üstüne çağrılar yapmaktadır. Çünkü başka şekilde insanı ikna etmesi ve ona birtakım davranış kalıpları kazandırması mümkün değildir. 
Dolayısıyla anlamadan Kur'an okumak insanın akını işlevsiz hale getirmektir. Bu da, ifade yerinde ise, Kur'an'ın elini kolunu bağlamak ve onu pasif bir konuma düşürmektir. Bir başka açıdan bu durum, insanın Kur'an karşısında pasif bir direniş içerisinde bulunması ve ayette ifade edildiği şekilde onu mehcur / terk edilmiş bir durumda bırakmasıdır. (Furkan, 30.) 


Netice olarak şu söylenebilir: Kur'an'la olan ilişkimizi, şekli ve salt duygu boyutundan kurtararak, Hz. Peygamberle başlayan ve Sahabe ile devam eden dönemlerdeki gibi, bilgi boyutuna taşımamız gerekmektedir. Bu bilgi, hayatın değişik faaliyet alanlarında karşılaşacağımız durumlarla alakalı olarak ilgili ayetleri hatırlayabilecek ve yolumuzu aydınlatabilecek bir düzeyde olmalıdır. Çünkü akılda tutulmayan ve kalbe nakşedilmeyen ayetlerin bizim hayatımızda yansıması ve ışık tutması mümkün değildir. Nitekim İsrailoğulları bağlamında, vahyi aklımızdan çıkarmamamız ve sımsıkı bir şekilde ona Sarılmamız gerektiğine işaret edilir. (Bakara, 63.) 


Bu bağlamda mesela hak hukukun söz konusu olduğu bir yerde adaletli davranmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan ayeti hatırlayabilmeliyiz. (Nisa, 135.) Yine başımıza bir musibet geldiğinde, bir denemeye tabi tutulduğumuz da, sabretmemiz halinde Mevla'nın bizleri müjdelediğini ifade eden ayetlerle bir bağlantı kurabilmeliyiz. 
(Bakara, 155.) Yine kin, husumet, kibir gibi nefsani ve şeytani dürtmeleri iç dünyamızda hissettiğimizde, ilgili Kur'an ayetlerinin içerdiği uyarı ve ikazları aklımıza getirebilmeliyiz. (Haşr, 10; Lokman, 18.) Kısaca, Kur'an'ı hayatımıza taşımak ve onun aydınlığında yürümek için ayetleri akıl ve kalbimizle muhakkak buluşturmalıyız. 
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Bİ Bir hadis bir yorum 


Prof. Dr. t. Hakkı Ünal 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uyesi 





NEZAKET DERSİ 


Hz. Aişe (r.a.) bildiriyor: “Allah Rasulü (s.a.s.) ne, bir kimseyle ilgili bir şey (şikâyet) 


ulaştığında, falancaya ne oluyor da böyle söylüyor” demez, ‘bazı kimselere ne oluyor da böyle söylüyorlar' derdi.” (Ebü Davud, Edeb, 6.) 





W 


Toplumsal hayat içinde, bazen “adab-ı muaseret”, bazen 
“görgü kuralları” 
olarak bilinen nezaket ölçülerine riayet etmek aslında sevgili 
Peygamberimiz'in, dolayısıyla dinimizin tavsiye ettiği hususlardır. 


N~ 


Hz. Aişe annemizin naklettiği bu sünnet, sevgili Peygamberimiz'in insanlar arası ilişkilerde dikkat edilmesi gereken önemli bir kuralı, yani, bir kimsenin kusurunu herkesin içinde yüzüne vurmama nezaketini ifade etmektedir. Hz. Peygamber'in dini hayatla ilgili olduğu gibi, sosyal hayatla ilgili pek çok tavır, tutum ve davranışı da onu yakinen takip eden ashabı tarafından bize aktarılmıştır. Örneğin Hz. Hüseyin, babası Hz. Ali'ye, meclisinde bulunan arkadaşlarına karşı Hz. Peygamber'in nasıl davrandığını sorduğunda şu cevabı almıştır: “Allah Rasulü (s.a.s.) her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçak gönüllü idi. Asla kaba, katı kalpli, şarlatan, kötü sözlü, cedelci, kusur bulucu, değildi. Arzu etmediği şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onları isteklerinden mahrum bırakmazdı. Kendini üç şeyden uzak tutardı: Tartışma, boşbogazlık ve malaya'ni. İnsanlara karşı da şu üç şeyden sakınırdı: Hiç kimseyi kötülemez, ayıplamaz, gizliliklerine vakıf olmak istemezdi. Sadece sevabını umduğu (yararlı bulduğu) konularda konuşurdu. Hz. Peygamber konuşurken, meclisinde bulunan dinleyiciler, başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kulak kesilirlerdi. Sustuğunda ise onlar konuşur fakat huzurunda hiç çekişmezlerdi. Bir kimse konuşunca sonuna kadar hepsi onu dinlerdi. Hz. Peygamber'in yanında, onların hepsinin sözü, ilk önce konuşanın SÖZÜ gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine o da güler, onların şaşırdığı şeylere o da hayret ederdi. Yanına gelen gariplerin (bedevilerin) kaba saba konuşmaları ile pervasız sorularına/ isteklerine sabrederdi. Bir isteği olan ihtiyaç sahibini gördüğünüzde talebini karşılayın buyururdu. Sadece, yapılan iyiliğe denk düşen övgüyü kabul eder ve haddi aşmadığı sürece hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Aksi halde onu men ederek veya oradan kalkarak sözüne engel olurdu.” (Tirmizi, şemâil, s.290-291, H. No: 352, Beyrut-1412.) 


Sevgili Peygamberimiz, her konuda sergilediği bu yumuşak ve nazik tavrını yerine göre düşmanına bile göstermiştir. Bir gün yanına gelen bir Yahudi 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heyeti, selam veriyormuş gibi yaparak “es-samu aleykum” (ölüm üzerinize olsun) deyince, yanında bulunan Hz. Aişe, “ve aleykümü's-samu ve'l-la'netü” (ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun) diyerek karşılık vermiş, bunun üzerine Allah Rasülü “Y avaş ol ey Aişe! Allah her şeyde rıfkı (yumuşaklığı) sever.” diyerek müdahale etmiştir. “Dediklerini duymadın mı ya Rasulallah?” diyen Hz. Aişe'ye Allah Rasulü, “Ben de onlara, “ve aleyküm” (size de) dedim.” buyurmuştur. 
(Buhâri, Edeb, 35.) 


Toplumsal ilişkilerde saygının ve bunun kibarca ifadesi olan nezaketin ne kadar önemli olduğunu belki bilmeyenimiz yoktur. Ama iş uygulama- ya gelince ne kadar zorlandığımızı da itiraf etmek durumundayız. Her zaman karşılaştığımız, bazen yan yana bulunmak durumunda kaldığımız insanlara bir baş işaretiyle bile olsa selam verebilmek, gerektüğinde teşekkür edebilmek, iyi dileklerimizi sunmak, konuşanı sabırla dinlemek, herkesin görüsüne Saygı göstererek kavga etmeden konuşabil|- mek, kimsenin mahremiyetini ve kusurlarını merak etmeden kendi kusurumuza bakabilmek, herkesin hakkını kendi hakkımız gibi saygın görebilmek velhasıl toplumsal hayat içinde, bazen “adab-ı muaşeret”, bazen “görgü kuralları” olarak bilinen nezaket ölçülerine riayet etmek aslında sevgili Peygamberimiz'in, dolayısıyla dinimizin tavsiye ettiği hususlardır. Bunların ilk öğrenileceği yerler hiç şüphesiz aile yuvalarıdır. Örgün ve yaygın eğitim, görsel ve basılı her türlü yayın ve iletişim araçları bu kuralların gelişip yaygınlaşmasını sağlayacak kurum ve kuruluşlardır. Ancak bugün evlerimizin davetsiz misafirleri ve en etkili mürebbileri olan televizyon ve internet yoluyla nezaketimiz bir yana, dilimiz bile bozulmaya başladı. “Lan”lı, “lun”lu konuşmalar, hatta küfürler yerli dizilerimizin vazgeçilmezi haline geldi. Bunları izleyen dışarıdan birisinin, bu ülke insanlarının birbirlerine doğal hitap tarzının böyle olduğunu düşünmesi kaçınılmaz olacaktır. Bir polisiye dizide bile amir-memur, avukat, savcı, Sanık, önüne gelen herkesin birbirine “lan” diye hitap ettiğini görünce, acaba devlet kurumlarımız bu kadar laubalileşti de bizim mi haberimiz yok diye endişelenmeye başladım. Gerçek duru- 


b 74 
So 
Peygamberimiz, hayatının her safhasında sergilediği hoşgörülü, saygılı ve nazik tutumuyla bedevi bir toplumu medenileştirmiş, bu medeni toplum eliyle de İslam, kısa sürede dünyaya Işık saçan bir medeniyet kaynağı haline gelmiştir. 


AN 


mun bu kadar vahim olmadığını bildiğimize göre bu dizilerle yapılmak istenen nedir? Amaç, bunları ilgiyle izleyen gençlerimizin, çocuklarımızın dilini, birbirine saygısını, nezaketini bozmak mı? Nitekim bu yayınların olumsuz etkileri gün geçtikçe, kendi çevremizde ve toplumda daha çok hissedilir hale gelmektedir. 


islam tarihinde nezaketi örnek olarak gösterilen bir şahıstan bahsedilir. Adı Hatem olan ve miladi 9. asır- da bugünkü Afganistan'ın Belh şehrinde yaşayan bu zat devrinin ileri gelen sufilerinden biridir. Feridüddin-i Attar'ın “Tezkiretü'!-Evliya” isimli kitabında naklettiğine göre bir kadın, bir şey sormak için Hatem'in yanına geldi. Kadın derdini anlatırken birden yelleniverdi ve utancından kıpkırmızı kesildi. Hatem kadının utandığını fark edince, “kulağım ağır işitiyor, söylediklerini duymadım, yüksek sesle konuş” dedi. Hatem'in durumu fark etmediğini düşünen kadın derin bir oh çekerek rahatladı. İşitmesi normal olduğu halde, kadını o zor durumdan kurtarmak için böyle bir çare düşünen Hatem'in o günden itibaren, kadın öle- ne kadar on beş yıl sağır gibi davrandığı nakledilir. İşte bu nezaket âbidesi insan o zamandan bu yana “Hatemü'l-Esamm” (sağır Hatem) diye anılagelmiştir. Kanuni'ye nispet edilen, “Kimsenin aybını görüp kılma zinhar aşikâr / Günde yüz bin aybın örter Hazreti Perverdigar” beytinde açığa vurulmaması istenen ayıpların yanında, kadından sadır olanın ayıp bile sayılmayacağını söylemeye herhalde gerek yoktur. 


Nezaketine Kur'an'ın şahitlik ettiği (Âl-i imran, 159, Ahzab, 53.) sevgili Peygamberimiz, hayatının her safhasında sergilediği hoşgörülü, saygılı ve nazik tutumuyla bedevi bir toplumu medenileştirmiş, bu medeni toplum eliyle de islam, kısa sürede dünyaya ışık Saçan bir medeniyet kaynağı haline gelmiştir. Yorumunu yaptığımız sünnetinde Allah Rasulü, muhatabını incitmemek için, yapılan hatayı herkesin içinde yüze vurmadığı gibi, özel bir olayı üçüncü şahıslar Üzerinden genel bir uyarıya dönüştürerek, benzer hatayı işleyebileceklerin, kırmadan nasıl eğitilebileceği konusunda da bize önemli bir ders vermektedir. 
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Dönemleri ve öne çıkan hizmetleriyle Diyanet İsleri Başkanları 


İbrahim Bedrettin Elmalı (1903-1994) 


Türkiye Cumhuriyeti'nin sekizinci Diyanet İşleri 
Başkanı (Görev Yılları; 17.12.1965-25.10.1966). 


Antalya-Elmalı'da doğdu. Sekiz yaşındayken annesi Naciye Hanım'ı, on dört yaşındayken de babası Ali Bey'i kaybetti. İlk eğitimini memlekeünde aldıktan sonra, dayısı, Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirin müellifi Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın da teşvikiyle 1920 yılında İstanbul'a gelerek Darülhilafe medresesine yatılı olarak girdi. Medreseler kapanınca İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) İlahiyat Fakültesine devam etti, buradan 1928'de mezun oldu. Ayrıca, aynı Üniversitenin felsefe bölümünde iki yıl süre ile felsefe eğitimi aldı. Yüksek öğrenim yılların- da müezzinlik ve avukat kâtipliği görevlerinde bulundu. Yine İlahiyat Fakültesi öğrencisiyken, 7 Kasım 1931'de Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu Yurttaşlık Bilgisi ve Türkçe öğretmen-İiğine tayin edildi. Askerlik hizmeti- 


Elmalı'nın kısa 

süren Baskanlığı döneminde Başkanlıkta önemli gelişmeler yasanmıs, bu süreye birçok hizmet sığdırılabilmistir. 





ni yerine getirmek üzere 1934 yılında bu görevinden ayrıldı. Askerlik sonrasında sırayla İstanbul Müftülüğü Kâtipliği (1935), Vakıflar Umum Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Mümeyyizliği (1944), Çalışma Bakanlığı Birinci Sınıf Mümeyyizliği (1945), Üsküdar Müftülüğü (1953) ve İstanbul Müftülüğü (1961) görevlerinde bulundu. 38 yıllık bir hizmetten sonra, Ekim 1965'te Diyanet işleri Personel Dairesi Başkanlığına atanan İbrahim Elmalı, 17 Aralık 1965'te Diyanet işleri Başkanı oldu. Bu görevde yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra, 25 Ekim 1966 tarihinde emekliye ayrıldı. 1969-1977 yılları arasında iki dönem parlamentoda milletvekili olarak görev yaptı. Hiç evlenmemiş olan Elmalı hocamız, milletvekilliği sonrasında Finike'ye yerleşerek ðmrünün kalan kısmını burada geçirdi. 5 Aralık 1994 gecesi, kıldığı teheccüt namazının ardından evinde ruhunu Yüce Mevla'ya teslim etti. 


Başkanlığı ve döneminde Başkanlıktaki gelişmeler 


İbrahim Bedrettin Elmalı; aldığı eğitim, üstlendiği hizmetler ve başkanlık görevine getirilişi sırasındaki yaş durumu itibariyle selefi Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Hüsnü Erdem ve Mehmet Tevfik Gerçeker ile önemli benzerlikler göstermektedir. Başka bir ifade ile medrese eğitimi almış olması, memuriyet safahatında birtakım zaruretlere binaen mesleki müktesebatıyla doğrudan ilintili olmayan hizmetleri de 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icra etmesi, ileri yaşlar- da Başkanlık makamına getirilmesi ve Başkanlık süresinin çok kısa oluşu, Elmalı'da da söz konusudur. 


Reisliği, 633 sayılı kanunun yürürlüğe girişi- nin birkaç ay sonrasına rastladı. Haliyle teşkilatn hızlı bir şekilde yeniden oluşturulması, yasanın Öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerin bir an önce hazırlanması Söz konusuydu; bu da yoğun bir mesai gerektiriyordu. 
Elmalı hocamız, göreve başlaması dolayısıyla düzenlediği ve bu yeni duruma da işaret ettiği basın toplantısında şu hususların altını çizmişti: 


“Teşkilatımız mensup- 


mak gayelerimizin başında geliyor. Bu yolda elde 

edeceğim başarı, önce Allah'ın inayetine sonra da mesai arkadaşlarımın samimi çabalarına ve bu arada muhterem matbuatımızın yapıcı ve uyarıcı müzaheretine bağlıdır. Bence bir milletin saadet ve selametinde matbuatın payı çok büyüktür. Onun için basın mensuplarımızla devamlı işbirliği halinde olmak bana şevk verecektir. 


Artık bir hakikat herkesçe benimsenmiş oluyor ki, bütün millet ve memleket meselelerinde din adamlarımıza büyük işler düşmektedir. Bunun içindir ki bazı bakanlıklar ve birçok kurum Başkanlığımızla işbirliği yapmayı önemle istemektedirler. Bu da gösteriyor ki görevimiz dini olduğu kadar millidir. 


633 sayıl Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun, birçok yenilikler getirmekte, bilhassa şimdiye kadar çeşitli ihmaller yüzünden sıkıntılara uğramış din adamlarımıza maddi ve manevi imkânlar ka- 





1966'da Prof. Fuad 
Köprülü'nün “Ilk 
M utasavvıflar” adlı eseri 


basıldı, Seçme Hadisler 


ları arasında mesleki ve adlı eserin de ikinci kitabı içimal dayanışma sağla- yayınlandı 


zandırmaktadır. İnşallah büyük emeller sarfı ile meydana gelen bu kanunu ruhuna uygun olarak tatbik et meye gayret sarf edeceğiz. 
Umarım ki, yeni kanunumuzun müspet neticelerini görmek mümkün olacaktır.” 


Elmalı, basın toplantısında soruları ocevaplandırırken, teşkilatın daha rahat çalışabilmesi için öncelikle teftiş kurulunu oluşturmak için çaba Sarf edeceklerini ayrıca 
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kısa zamanda oluşturulması için hazırlıkların hızla sürdürüldüğünü ifade etmişti. 
Aynı basın toplantısında, galiba ilk ve son kez olarak bir Diyanet İşleri Başkanına 
Ayasofya konusu sorulmuştu. 
Elmalı, bu soruyu şöyle cevaplamıştı: “Fatih'in ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'nın her Müslüman vatandaş gibi ben de cami olmasını arzu ederim. Ancak bu hükümetin bilebileceği bir iştir.” Başkan, bu mabedin adının da Fatih Camii olmasını arzu ettiğini belirtmiştir. (DiB Dergisi, c. 5, sayı 1-2, Ocak-Şubat 1966, s. 6.) 


Yeni yasa ile başlayan dönemde bu yoğun mesai esasen selefi Mehmet Tevfik Gerçeker'in reisliğinin son aylarında başlamıştı. Nitekim “Meslek içi eğitim ve meslektaşlar arasında dayanışma” esprisiyle, 5-12 Ağustos 1965 tarihlerinde Ankara'da, bütün il ve ilçe müftülerinin (638 kişi) katıldığı geniş kapsamlı bir müftüler semineri düzenlenmişti. 
Kuruluşundan o tarihe kadar düzenlenmiş en büyük hizmet içi kursu olan bu seminerde oluşturulan komisyonlar, bu yeni dönemde yapılacak hizmetleri ele almıştı. 


Benzer bir müftüler semineri, aşağıda temas edeceğimiz gibi, Elmalı hocamız döneminde düzenlenecektir. 


Radyo yayınları konusunda ikaz 


İbrahim Elmalı, bir yıllık görev süresi içinde, Başkanlık olarak radyo yayınlarından duyduğu rahatsızlığı ifade etmek üzere TRT Genel Müdürlüğüne iki ayrı açıklama gönderdi. Göreve başlamasının hemen akabinde Aralık 1965'te bu müdürlükle birlikte ilgili kurumlara ve basına da gönderilen ilk açıklamada, önce İslam dininin ilme ve ilerlemeye verdiği önem örneklerle ortaya konmuş, daha sonra söz radyo 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yayınlarına getirilerek bu yayınlarda dini duyguları rencide edecek söz ve tutumlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekilmişti: 

“Radyo gibi en geniş bir neşir vasıtasından halka hitap edilirken, -bilhassa yüz- de 99,5'i Müslüman olan bir halka- çok dikkatli olmak, garezkâr müsteşriklerin, ilmin namusunu hetkeden (yırtan) yazı ve kitaplarına itibar ederek yapılacak neşriyatla efkârı umumiyede teşevvüşlere (karışıklıklara), tehevvürlere (öfkelenmelere), dalgalanma ve çalkalanmalara meydan vermemek lazımdır.” 


Başkan ayrıca, yayın organlarının bir taraftan, az da olsa dini-ahlaki programlara yer verirken diğer taraftan bu tür yayınlara yer vererek çelişki ve tutarsızlık sergilenmemesini talep etti. Dar çerçevede ve uzmanları arasında yapılması gereken bir kısım tartışmalı konuların kamuoyu önünde yapılmasının mahzurlu olduğuna işaret ederek esasen radyo ve benzeri yayın organlarının bir ilim akademisi olmadığını ve dolayısıyla ilgililerin, radyo gibi kitle iletişim araçların- da bu tür konulara yer vermek gibi bir görevlerinin de bulunmadığını belirtti. 
(Adı geçen dergi, s. 30-31.) 


İbrahim Elmalı, devlet radyolarında- ki yayınlar konusunda vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine TRT Genel Müdürlüğüne 25 Nisan 1966 günü ikinci bir yazı daha gönderdi. İslam dininin ilerlemeye mani bir din olmadığını, İslam dünyasının geri kalmışlığının İslam'a bağlanamayacağını vurgulayarak başlayan yazıda, radyo programlarında, ilerlemenin ve refahın yegâne kaynağının Hristiyanlık ve Batı medeniyeti olarak gösterilmesine şu ifadelerle tepki gösterildi: “Sanki dünya yüzüne 'Muhammed Mustafa' adında bir peygamber gelmemiş, bugünün anlayışında da ileri bir cemiyet nizamı getürmemiş, cemiyetin hayrına olan her şey Hristiyanlık dünyasından neş'et etmiş gibi bir hava estürmektedir. Bu hal Müslüman vatandaşları üzdüğü gibi bizi de üzmektedir.” 


Yazı, “Keyfiyeti size bildirmeyi ve bu 


yolda sizi ikaz etmeyi hem dini hem de milli bir vazife telâkki ediyoruz” ifadesiyle son buluyordu. 


Din İşleri Yüksek Kurulunun oluşturulması 


633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun 21. maddesinin (b) fıkrası çerçevesinde Din İşleri Yüksek Kurulunu belirlemek üzere 30 Ocak 1966'da seçim yapıldı. Bu, Başkanlık tarihinde Kurul üyeliği için yapılmış ilk seçim oluyordu. Aday Tespit Kurulunca belirlenen üç katı aday içinden 11 kişi Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle Kurul üyeliğine atandı ve atama kararları 19 
Şubat 1966 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Seçimle belirlenen bu ilk kurul; Hasan Hüsnü Erdem, Bekir Hâki Yener, Şehit Oral, ismail Ezherli, ibrahim Eken, Lütfi Doğan, Ali Rıza Hakses, Dr. Ali Arslan Aydın, Hasan Ege, Dr. Esat Kılıçer ve Ahmet Baltacı'dan oluşmuş, Kurul Başkanlığına da Ali Rıza Hakses getirilmişti. Ancak bu seçime ilişkin Bakanlar Kurulu'nun 30 O cak 1966 gün ve 6/5908 sayılı kararı, 5 Kasım 1966'da Danıştay'ca iptal edilecektir. 


Teşkilat yasasına dayanılarak hazırlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usulleri ile Kurul Başkan, Üye, Raportör ve Mütercimlerin Nitelikleri ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” ise, 1 Eylül 
1966 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik, iki bölüm ve toplam 26 maddeden oluşuyordu. 


Daha önce “Müşavere ve Dini Eserler inceleme Kurulu” adıyla beş üyeden oluşan Kurul, yeni yasa ile bir başkan ve on üye ile ve “Din İşleri Yüksek Kurulu” adıyla yeni bir hüviyet kazanmıştır. Kısa bir süre görev yapabilmiş olmasına rağmen bu kurulun yoğun bir şekilde çalıştığını ve çok sayıda karar aldığını belirtmeliyiz. 


Tunus ve Libya seyahati 


Başkan, vaki bir davet üzerine; İsmail Ezherli, ibrahim Eken, Abdurrahman Gürses ve Abdullah İşler'den oluşan bir heyetle 27 Haziran-15 Temmuz 1966 günlerinde Tunus ve Libya'yı kapsayan bir seyahatte bulundu. Dönüşünde, başta Başkanlık mensupları olmak üzere, bazı milletvekilleri, üniversite öğrencileri, din görevlileri, dernek temsilcileri ve halktan oluşan büyük ve coşkulu bir kalabalığın kendilerini havaalanında karşıladığını özellikle belirtmek isteriz. Eşine başkaca rastlamadığımız bir teveccühle, havaalanından şehre gelişinde kendisine 50-60 araçlık bir konvoyun eşlik ettiği Başkan, Ulus meydanında da kalabalık bir halk kitlesi tarafından tezahüratla karşılanmıştı. 


1966 yılı müftüler semineri 


Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, yeni yasanın getirdikleri- nin teşkilat mensuplarınca bilinmesi, amir hükümleri çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin planlanması, birtakım eğiticiöğretici kurs ve seminerlerin yapılmasını gerektirmiştir. 
Bunların başında müftülere yönelik uzun süreli (iki hafta kadar) kurs ve seminerler gelmiştir. Hemen belirtelim ki, bu 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kurslar Başkanlık yet kilileri kadar devlet ve hükümet yetkililerince de yakından takip edil- 


Bu cümleden olarak, 5 Eylül 1966 
günü Konya'da baş- 


ren İl Müftüleri Kurs ve Semineri'nin açılışına Diyanet İşleri 


ve Başkanlık yetkilileri ile birlikte Başkanlıktan 


Refet Sezgin, bazı bakanlar, milletvekilleri, senatörler, mülki erkân yanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Nazmi Karakoç'un da katıldığını görüyoruz. 


Bu seminerlerin Başkanlık mensuplarını bir hayli heyecanlandırdığını görüyoruz. 
Yapılan konuşmalardan da bunu anlamak mümkün. Mesela seminerin açılışın- da bir konuşma yapan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ibrahim Eken şunları söylüyordu: “Biz din adamıyız. Hakk'a inanırız, Hakk'ı tutarız ve daima onun müdafiiyiz; çalışırız, gayemiz bir mükâfat düşüncesi değildir. Muvaffakiyetten muvaffakiyete koşarız. Şan ve şeref endişesi taşımayız. Tek şeyi gaye edinmişiz. 
Bu millete, bu dine hâdim olma şerefini taşırız ve taşımak isteriz ve tek nokta ile Allah'ın yoluna girmek, O'na kul olmak isteriz. Düşüncemiz budur ve bu yolda Allah'ın yardımına sığınarak, bu memleketin hizmetkârı olmakta devam edeceğiz.” (DİB Dergisi, c. 5, Sayı: 11, Kasım 1966, s. 317-318.) 


Seminerin kapanışında müftüler adına söz alan Çankırı Müftüsü Seyfullah Kotanoğlu da daha önceki yıllarda yapılan seminerlerle bu son seminer arasındaki farkı şöyle dile getirdi: “O kurslarda bize yumruk sıkılırdı, tehditler savrulurdu, ihtarlar yapılırdı, insanların, tek mana ile izzet-i nefsiyle oynanırdı. Bu kurslarda hiç olmazsa idarecisinden tutunuz da öğretmenine kadar hepsi samimi bir tebessüm ve hakikaten bizzat ha- 


Daha önce “Müsavere 

ve Dini Eserler İnceleme 
Kurulu” adıyla beş üyeden miştir. olusan Kurul, yeni yasa ile bir baskan ve on üye ile ve 
“Din İşleri Yüksek Kurulu” 
layan ve iki hafta sü- adıyla yeni bir hüviyet kazanmıstır. Kısa bir süre görev yapabilmiş olmasına 
Başkanı İbrahim Elmalı rağmen bu kurulun yoğun bir sekilde çalıştığını ve sorumlu Devlet Bakanı Çok Sayıda karar aldığını belirtmeyiz. 


yatımızda karşılaşacağımız mühim meseleleri bize vazifenin selameti bakımından izah etmeye gayret sarf ettiler.” (Adı geçen dergi, s. 320.) 


Bir ayrıntı olarak belirtelim ki, seminere katılan il müftüleri Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün yemekhanesinden faydalanmış ve pansiyonunda kalmışlardı. 


Diğer gelişmeleri 
Elmalı döneminde diğer gelişmeler de şöyle özetlenebilir: 


* 1966'da Prof. Fuad Köprülü'nün “ilk 
M utasavvıflar” adlı eseri basıldı, “Seçme Hadisler” adlı eserin de ikinci kitabı yayınlandı. ilk baskıları 1948 yılında tamamlanan ve aradan uzun yıllar geçmesine ve mevcutları tükenmiş olmasına rağmen yeni baskıları yapılamayan Sahih-i Buhâri Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi'nin 3. cildinin yeni baskısı 1966 yılında tamamlanmış; Kamil Miras tarafından tercüme edilen 4-12. ciltlerinin yeniden basımları için de çalışmalar başlatılmıştır. 


* Kasım 1965'te DİB daire tabipliğine atanan Dr. Kemal Topalan, göreve başlar başlamaz Başkanlık mensupları için bir hastane kurulması zaruretinden söz etmiş ve bu fikir Başkanlık yetkililerince de desteklenerek bu doğrultuda ilk planda bir dernek kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulan dernek, 9 Nisan 1966'da, Başkan Elmalı'nın da iştirak ettiği bir toplantı düzenledi. Yapılan konuşmalarda bu teşebbüsün biran önce sonuçlandırılması talep edildi. 


* 1966'da yaşanan ve yakın tarihimize “Ortaca Olayları” diye geçen üzücü gelişmeler üzerine Türkiye Din Görevlileri Federasyonu, 18 Haziran 1966 tarihini taşıyan bir bildiri yayımladı. Bildiride, o günlerde çıkartılmaya çalışılan Sünni-Alevi gerginliğine dikkat çekilerek insanlarımız arasında ayrımcılığa fırsat verilmemesi, kardeşliği zedeleyecek hareketlerden uzak durulması istenmişti. Oluşturulmaya çalışılan bu kaos ortamında Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet edecek kadar ileri gidildiğine de dikkat çekilen bildiride şu cümle de yer alıyordu: “Dini birliğimizi temsil eden Diyanet işleri Başkanımızı halkımızın gözünden düşürmek isteyenleri teşhis etmekte asla güçlük çekmeyiz (...). Yurdumuzu çeşitli isimler altında siyaset ve inanç kamplarına bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz...” Bu bildiri DİB Dergisinin Temmuz 1966 sayısında da yayınlanmıştı. 

* 1 Eylül 1966'da, 12 maddelik DİB Dini Yayınlar Döner Sermayesi Yönetmeliği yayınlandı. 


Sonuç olarak; Elmalı'nın kısa süren Başkanlığı döneminde Başkanlıkta önemli gelişmeler yaşanmış, bu süreye birçok hizmet sığdırılabilmiştir. 
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Dr. Serpil Başar izmir İl Vaizi-İzmir AİRB Görevlisi 


D. Din görevlisinin hatira defterin den EEEE 


Huzurlu bir ev düslemesi 

















alıştığım kurum, hayatının bir döneminde kendi huzurlu evinden çıkıp, huzurlu olması gerektiği için huzurevi adını almış mekânlara, gönüllülerden oluşan bir ekiple ziyaretler düzenlememi istiyor bir gün... Huzurevleri... Adını duyduğum ama içinde ne yaşanır diye o ana kadar pek düşünmediğim mekânlar... Huzurevleri... 


Üç arkadaşla güneşli bir nisan günü, giriyorum huzurevinden içeri... Geniş bir giriş salon, her iki taraftan yukarı katlara çıkan merdivenler... 
Salonda kadın ve erkek misafirlerin ayrı ayrı grupları... Hanım misafirlere doğru ilerleyip selam veriyoruz sessizce... Ağır bir sessizliği bozuyor kendi sessizliğimiz... Gözlerim elinde örgüsü ile mütebessim nineye, gazete okuyan orta yaş teyzeye ve elinde tespihi ile dili dualı hanıma ilişiyor... Başımı kaldırıp karşıya baktığımda ise tanıdık diyebileceğim bir yüze... “Allah Allah, bu hanımın burada ne işi var?” diye soracak oluyorum... 
Fatma teyze... Evi, buranın iki otobüs durağı aşağı mesafede. İyi de burada oturmuş ne yapıyor? 
Beni görünce pek memnun olmadığını yüzünden anlıyor ama görüp de görmezden gelmemek için gidip elini öpüp selam veriyorum sessizce ve hiçbir şey sormadan, soramadan... İki arkadaşımla yanına oturuyoruz öylece. Birden anlatmaya başiyor, oğlu kendi icra borcunu annesinin elinde- ki evi zorla alarak ödüyor bir sabah... Artık evsiz kalınınca kiraya tutulan eve alışamıyor Fatma teyze... Bunca yıllık evini, alıştığı yuvasını, anılarını kaybedince o sabah, oğlundan habersiz gelip başvuruyor huzurevine... “Beni buraya alın” diye ısrar ediyor sonra... Elinde kalan üç kuruşu da buraya yatırıp kendisini saklayacağı bir oda elde ediyor topu topu... Bir oda, sığınacağı, kaçacağı, yok olmak istediği bir oda... “Oğlumun rızası yok 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aslında, torunlarımı özlüyorum” diyor, bizi kendi hikâyesine inandırmak istiyor ısrarla. “Benim yanına gideceğim akrabam da çok aslında, hepsi bir ay bende kal diye ısrar ediyor ama istemiyorum” diyor buruk bir sesle... “Onlar geri dönmemi de istiyor ama ben istemiyorum”... “Tamam Fatma teyze, yorma kendini” diyorum sana inanıyoruzu ekleyen gözlerle... Sana inanıyoruz... “Arada bir gelin, bizi buralarda yalnız bırakmayın, e mi?'yi de ekliyor cümlelerine... “Bizi sakın yalnız brrakmayın!” Beni yerime mıhlayan sessiz bir çığlık işte, “bizi sakın yalnız bırakmayın!” 


Müsaade isteyip, huzurevi sakini Fatma teyzeden, odaları gezmeye başlıyoruz arkadaşlarımla... Her bir odada, ayrı bir hayat ve ayrı bir hikâye... Bizi görünce odalarına davet etmek için kapıya çıkıyor hanımlar. Hepsinin gönlünü yapmak için ayak üstü her odaya girip selam veriyoruz bir bir sessizce... Koridorda bir hareketlilik başlıyor birden, ev sahibi-misafir diyalogları, ikram telaşları... İkramlıklarını bekletip bir kenarda, kendi hayatlarının hikayeleri ile birlikte sunma telaşındalar bir bir... Sanki ezberlenmiş bir hafızayla, bir çırpıda dinlediğimiz kırık dökük yaşam öyküleri. “Aslında benim çocuklarım, akrabalarım var..” 
diye başlayan cümleler, sitem yüklü bakışlar... 


Huzurevinin musiki korosuna seçilişini, yıllık verdikleri konserleri, daha önce aldığı ses yarışma ödüllerini bize hemen göstermeye çalışan hanımı, hayatlarının ortasında birbirine tutunmak zorunda kalan iki kız kardeşi, seccadesinin üzerinde iki büklüm duada bekleyen teyzeyi unutmam mümkün değil. Bir çırpıda anlatılan hayatlar, bir çırpıda yaşanmış gibi sanki ve düşülen boşluk, değersizlik... Yüzlerden okunan hep “Ömür dediğin nedir ki? ve “ben aslında bu odaya nasıl sığ- 





dım, hayatım bu odaya nasıl sığdı” sorusu... 


“Allah sizi buraya düşürmesin” cümlesini bize “hoş geldiniz” diyenler arasına sıkıştırıp, hayatı bana sorgulatan o hanıma gelince; herkesin yeni birilerini görme ve kendini anlatma telaşından farklı olarak odasının kapısında duruyor ve kendisini görmemizi bekliyordu sessizce... Görüp ona yöneldiğimizde ise birden bire şimdi bile kulaklarımda yankılanan o cümle dökülüveriyor dilinden: “Allah, sizi buraya düşürmesin!” ilk defa bir duaya karşılık ne diyeceğimi bilemez bir halde yüzüne baktığım dakikalarda hayatım gözlerimin önünden akıp gidiyor. “Amin” desem, içlerinde bulundukları mekânda hiç de huzurlu olmadıklarını onaylayacak, “yok, öyle değil” desem, kendi gerçeklerini görmezden geleceküm... Ve sustum... susmanın bir kaçış olduğunu bile bile sustum... Koridorlardaki o misafir ağırlama telaşları ve neşeli seslerle birlikte sustum... 
Ayaküstü yapılan bir ziyarette bu kırık dökük yaşamların bana tutunamayacağı gerçeği ile yüzleşerek... Tutunacakları hiçbir dalları kalmadığı için buralara sürüklendiklerini bile bile sustum... 
Ve susmanın en acı olduğu yerdeydim, bir huzur evindeydim... Merhametsizlik rüzgarına kapılanları, bağrına basan yerde... 


“Hergün tanıdığım bir yüze bakarak uyanmayı ve ona günaydın demeyi özledim” dedi bir başkası... Ne kadar isterdim, kendi canımdan birine “günaydın” diyebilmeyi.. “Ama sağolsun bize iyi bakıyorlar” demese, hakka girer korkusuyla da ekliyor bu cümleyi.. “Bize iyi bakıyorlar, ama...” 
“Buraya yerleşmek, oda bulmak çok zor” diyor diğeri... “Ne zaman biri Hakkın Rahmeti'ne kavuşur, o zaman bekleyenlere bir yer daha açılır, öyle istese de gelemeyen çok kişi var” diyor “dışarıda, gelmek isteyip de gelemeyen çok kişi var, umutsuz, çaresiz, bir sıcak yemeğe, bir sıcak yatağa muhtaç... evinde bakılıyor zannedilen ama kuru bir odaya ve kimsesizliğe terk edilen pek çok yaşlı var aslında, biz burada iyiyiz” diyor hüzünlü bir gülümsemeyle... Sanki “Biz burada iyiyiz, merak etmeyin” der gibi... “İyi de biz size moral olmaya gelmiştik, siz bizi teselli eder oldunuz” diyorum içimden... Ne umduk, ne bulduk hesabı... 


Güneşli bir günde, güneşin her yeri sarıp sarmalayacağına inanarak geldiğim bu mekana, öyle 





güneşin hesapsızca giremediğini görmüştüm o gün... Nisan nerede, bahar kimlere takılıp kalıyor da her yerden görülemiyor diye düşündügüm bir gün... Baharlarını uğruna hesapsızca harcadıkları tarafından, kışında yalnızlığa mahkum edilen hayatlar... Tam da olgun başak tanelerini etrafının hayrına kullanacakları, tecrübelerini gelecek nesillere aktaracakları bir zamanda içi sıcak odalara ama gönüllerinin soğukluğuna terk edilmiş durumdaydılar o teyzeler, nineler... Miniklere masallarını anlatacak, gençlere hikâyelerini aktaracak, “kızım, eşin öyle demek istememiştir, o seni incitmek istemez” diye nasihat edip aileler kurtaracaklardı bir bir, ama olmadı... Mahallenin kızlarının istendiği akşamlar- da hatırı sayılır büyükler olarak yerlerini alacak, kurdeleler keseceklerdi hayatlara... tatlılar ikram edeceklerdi bayramlara... harçlıklar çıkaracaklardı katlı mendiller arasından torunlara... Hayır dualar edeceklerdi gençlere, bereket getireceklerdi evlere... Hayır sahipleri ile muhtaçları buluşturacaklardı tek tek... Cumaları çıkıp dışarıya, Cuma vakti ziyaret edeceklerdi kimsesizleri, kimsesiz kalmışları... “Yüreği iyi kızdır, pek beceriklidir maşallah” diyerek gelin olmaya adayları işaret edeceklerdi hiç aksatmadan... Ev-yuva sahibi yapacaklardı hep, olmadı... 


Y uvasız, evsiz kaldılar kendileri bir gün, hem de hiç akıllarında yokken... Hele kendilerine kimsesizliği hiç konduramazken... Komşuları; yakın oda arkadaşları, caddeleri; odalarının açıldığı koridorlardı. Misafirleri ise, ayaküstü koridordan geçen mütebessim çehreler... “Nasılsınız” sorusunu görev bilinci ile soran, “iyiyim” kelimesini belki duyacak kadar durup dinleyecek vakti olmayan mütebessim çehreler... Bir gün odaya uğrayan olur diye kenarda bekletilen şekerler, gül suları bu mütebessim çehrelere ikram ediliyor en içten duygularla... Ama bu duyguların bir karşılığının olmadığını da bile bile... 


Şimdi müsaadenizle diyelim size... Bir-iki dakika daha kalsak kendi hayatlarımıza dönemeyiz endişesiyle... Ne yazık, acıyı dindirecek gücümüz, yüzünüzü güldürecek kuwetimiz yok... Son bir saatinizi paylaştınız bizlerle, o bir saate sığdırdığınız hayatlarınızı dinlemekten öteye gidemeyen, selametle kalın deyip, huzur ve afiyet dileyen bizlerle... Huzurevine huzur diledik, ayrıldık oradan yine sessizce... 


SAYI:248 | AĞUSTOS 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 





57 


D. Kültür -sanat m 


Kâmil Büyüker 


Orucu anlamanın anlamı 


Oruç, sabrı ve şükrü harmanlayan, isyan kapılarını kilitleyen bir ibadettir. Onu diğer ibadetlerden ayıran, kişiye dolaysız ve vasıtasız sekilde kulluk bilincini 


hissettirmesidir. 


ayatı, ona yüklenen anlamla anlamlandırabilmek 

ve o düzlemde tanzim etmek hayatın düzeni ve 

sürekliliği için esastır. Hayatın en büyük anlamını da kulluk ve ibadet oluşturur. Rabbimiz, bu noktada bizleri “anlamaya” ve “anlamlandırmaya” davet eder. Oruç ibadeti de yeri ve hususiyeti önemli bir mevkide olan ibadetlerimizdendir. Orucu anlamak yetmez orucu anlamanın anlamını da bilmek gerekir. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ibadetlerin hikmetine vurgu yapan bir dizi kitap yayınlandı. Yayınlanan serinin maksadı şöyle açıklanmış: “Elinizdeki eser, “Hikmetler Serisi” adı altında, dinimizin temel ibadetleri başta olmak üzere, seri kapsamındaki konuları hikmet boyutuyla ele alan, böylece, okuyucuyu sadece bilgilendirmekten ziyade, ibadeti sevdiren, hikmetlerini düşündüren ve kulluğa teşvik eden bir formatta hazırlandı.” İçinde bulunduğumuz ramazan ayının hikmetini yoğun bir şekilde yaşatacak ve anlaşılmasına vesile olacak kitabın ismi “Orucu Anlamak”. Eserin yazarı Doç. Dr. 
Soner Gündüzöz, bugüne kadar pek de alışık olmadığımız bir üslupla, dilin ve edebiyatın da imkânlarını kullanarak, farklı bir Ramazan ve 
Oruç kitabı hazırlamış. Y azar henüz orucun anlam dünyasına girmeden, havsalamızı bu istikamette uyandırmaya çalışıyor: 
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ORUCU 


ANLAMAK 





“Belki de orucu anlamak için en iyi yol, yine orucun kendisidir. Ne var ki ibadetlerimizi bilgiye dayalı olarak yapmak, orucu tanımak ve orucun abideleştiği ramazanın güzelliklerini anlamak için okumaya ihtiyacımız var.” (s.10.) 
Bir nevi eserin yazılış gayesi de diyebileceğimiz bir husus, yani “Orucu anlamak” yine orucun kendisiyle mümkün. Yazar burada Hira metaforunu bizim için bir nirengi noktası olarak gösteriyor. Hira'ya yürüyoruz, her şeyin başladığı ilk an'a, ilk sırra mazhar oluyoruz: “Ramazan ayı gelirken nasıl yeryüzünde birtakım hazırlıklar başlarsa göklerde de buna benzer hazırlıklar yapılır. Bu ay, 
Hira'yı yâd eder. Kur'an'ın 
Peygamber'e inişine Kadir gecesinde müminleri ortak etmek ister.” (s.20.) Ve neden Hira'da kutlu buluşmanın gerçekleştiği ay Ramazan? Bunun üzerine de çokça düşünmek gerekiyor. Bu yüzden yazar Hira ile ilgili tasavvurlarımızı açıyor ve zorluyor. Ramazan ayı biliyoruz ki kötülüklere 
DİE kalkan, iyiliklere kapıdır. 
hb Yazar bu durumu şu cümlelerle ifade eder: 
“Ramazan ayında gökler 


iyiliklere daha bol sevap yağdırır. Ramazan'da gökle yer buluşur. Tüm dünya Allah'ın arşının gölgesi- ne girer. Ramazan, kötülüklere dur deme vaktidir. 
Kötülükler artık hapsedilmelidir. Üzerlerine kapılar kapanmalı, zincirler geçirilmelidir.” (s.20.) 

Sabrın ramazanlaştığı bir ay 


Ramazan ayında sık teleffuz edilen şeylerden birisi de sabırdır. Çünkü en fazla sabra ihtiyaç duydugumuz bir aydır ramazan. Unuttuğumuz bir gerçek daha var ki sadece oruçlu olduğumuz vakitler- de değil, hayatımızı ramazanlaştırdığımız her zaman diliminde sabra ihtiyacımız var. Esere kulak verelim: “Müminin hayatı sabır ile şükür arasında geçer. 
İnanan insan için üçüncü bir yol yoktur ki! Çünkü üçüncü yol isyandır. İsyan insani bir eylem olamaz, imanla bağdaşmaz. Oruç, sabrı ve şükrü harmanlayan, isyan kapılarını kilitleyen bir ibadettir. Onu diger ibadetlerden ayıran, kişiye dolaysız ve vasıtasız şekilde kulluk bilincini hissettirmesidir.” (s.31.) 


Ramazan ayında her evde tatlı bir telaş vardır. Fakiri de zengini de bu hazzı kendi imkânları ölçüsün- de yaşar. Ancak dört başı mamur mükellef sofralarımız için gösterdiğimiz hassasiyeti gönül sofralarımız ve gönül iklimimiz için gösterebiliyor muyuz? Burada da yazar bizi muhasebeye çağırır: 

“Nasıl ki ramazan ayına önceden açılan yufkalar, kesilen erişteler, çarşı pazardan alınan erzaklarla maddi bakımdan hazırlanıyorsak, işlediğimiz günahlara bir daha dönmemek üzere ettiğimiz tövbelerle ve yaptığımız bağışlanma yakarışlarıyla da manevi bir hazırlık yapmalıyız.” 


“Ramazan ayında günahlarımızı bağışlaması için var gücümüzle uğraşarak, yepyeni bir dimağ ve şuurlu taze ve nurlu bir bayram sabahına uyanmalıyız. Allan Resulü'nün “Günahlarını bağışlatmadan ramazanı geçirmiş olanın burnu yerde sürtünsün” (Tirmizi, Daavat, 100.) dediği kimselerden değil, “inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ramazanı ihya edenlerin geçmiş günahları bağışlanır” müjdesini verdiği insanlardan olmak için, ha gayreti” (s.43.) 

Ha gayret dostlar, biz de bu ramazan ruhlarımıza, gönüllerimize, meskenlerimize, meclislerimize dedirtelim ha gayreti. 

Kur'an hayatımızın her anında... 


Hira'da bir ramazan vahye ilk kez muhatap olan Rasul, hem sorumlu oldu hem de bize sorumluluklarımızı hatırlattı, bizleri uyardı, uyandırdı. Ya sonra? 
Unuttuk, yanlışa düştük, saptık, sendeledik... Ama yolculuk devam ediyor, fırsatlar tükenmedi, hazinesi bol Rabbimizin. Yeter ki o sağlam kulpa tekrar sarılalım. Kur'an ayı olan ramazanda Kur'an'la hemhâl olalım: 


“Ramazan'da başladığımız Allah ile sohbetimizi diğer on bir aya taşıma, Kur'an'ın feyiz ve bereketiyle hanelerimizi şenlendirme, viran olmuş kalplerimizin pasını onun nuruyla cilalama ve elifinde, lamın- da, miminde gözlerimizi gezdirme mutluluğunu hiç terk eder miyiz biz?(... ) 


Hira'dan yuvamıza ışık olup süzülen Kur'an'ı raftaki yalnızlığından kurtarmaya, sanki sararmış bir suretmiş gibi duvara astığımız bezden mahfazası içinden çıkarıp okumaya ne dersiniz? Çünkü bizim ona ihtiyacımız Var...” (5.74.) 


Orucun hikmetlerinden bir demet 


Eser sadece hikmetleri değil, orucun ilmihâlini de ihtiva ediyor. Bu açıdan ramazan boyunca yanınız- da bulundurulması gereken bir el kitabı hüviyetin- de. Mukabeleler, sahurlar, iftarlar, itikaflar, sadakalar, zekâtlar, teravihler vs. hepsi başlı başına birer bahis olarak ele alınmış. Yazarın “Orucun hikmet derinliklerinde gezinmek” bahsinden özellikle bazı başlıkları zikretmekte fayda var: 


* Oruç, kulun kalbi üzerinde birikmiş günah tortusundan sıyrılmasını sağlar. 


* Oruç sayesinde imanın lezzetine varan mümin, nefsinin açlığını manevi gıda ile bastırır. 


*Oruç tutan kişi, nefsinin zincirlerini kırarak Allah'ın ipine sarılmış olur. 


* Oruçla açlık çeken insan, yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve az ile yetinmenin önemini daha iyi kavrar. 


* Oruç insanı gaflet, şehvet ve firkat girdabından çıkartıp hikmet, ibadet ve iffet surlarıyla çevrili kulluk hisarına ulaştırır. 


Biz susalım, Hira konuşsun 


Ve nihayet eserin sonunda “Hira'nın Gözyaşları” var. Yani bizim gözyaşlarımız, vahyin muhatapları olan, sorumlu varlık olan bizlerin gözyaşları. Y azar eseri hem bir dua hem de bir temenni yerine geçecek cümlelerle bitiriyor. Biz de “amin” diyoruz: 


“Hira'nın gözyaşları kalbine aksın... 


Cebrail'in kanat sesleri, ihtiyar Varaka b. Nevfel'in “Keşke senin nübüvwvetine ben de yetişebilseydim” sözüne karışsın... Her ramazan evlerimize Hira'dan nur damlasın... Gönlümüz dinlesin Hira'nın sesini. Gönüllerimiz, Beytullah'ın Beyt-i Ma'mur'a baktığı gibi, Allah'ın arşına baksın... Ellerimizden melekler tutsun diye, avuçlarımız göklere açılsın... Ve günahlarımız her ramazanda aksın diye, bırakalım gözyaşlarımız Hira'nın gözyaşına karışsın...” (5.123.) 
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Sözün özü / Berceste beyitler 
Vedat Ali Tok 


HİKMETLER NÜSHASI 


y fahr-i rüsül pâdşeh-i “arş-ı cenâb 
Kim zikrini ref” içün nüzül itdi kitâb 


© Öp AJ A 3 


Şerh itse n'ola sadrını Rabbü"l-erbâb Neyli (1673-1748) 


(Atabey Kılıç, Mirzå-zåde Ahmed Neyli (Hayatı, Eserleri ve Kişiliği) ve Divânı, İstanbul 2004, s. 233.) 


“Ey bütün peygamberlerin padişahı, göğün efendisi! Kitap, senin adını yüceltmek için indi. Sen, yüce hikmetlerin bir nüshasısın. 
Allah, senin sadrını şerh etse buna şaşılmaz"” 


Neyli, Klasik Türk şiirinin mazmunlarını ve sanatlarını ustaca istif ettiği bu rubaisinde Hz. 
Muhammed'i farklı bir anlatımla tavsif ediyor. 


Şiirde dikkat çekici birçok nokta var. 
Bunlardan birisi hemen her kelimenin, farklı anlamlarını da düşünmemizi gerektirecek şekilde seçilmiş olması. İkincisi ise tenasüp ve tezat teşkil edecek kelimelerin ustaca kullanılması... 


Rubaideki ilk mısra Hz. Muhammed'e bir hitap cümlesidir. Hz. Muhammed, peygamberlerin şahıdır, başkanıdır. Padişah ile sadr (başkan) kelimeleri arasında bu mânâda bir ilgi vardır. 
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Ref' kelimesinin bu şiirdeki anlamı “kaldırma, yükseltme”dir. Nüzul ise “inme” manasındadır. Bu iki kelime arasında anlam zıtlığı dikkat çekiyor. Çünkü Kur'ân'da Hz. Muhammed'in vasıflarını ve yüceliğini anlatan âyetler mevcuttur. 


Üçüncü mısrada Peygamber Efendimiz, Allah'ın hikmetlerinin yazılı olduğu bir bel- ge gibi tasavvur edilmiş. Şairi böyle bir hayale iten sebep, Hz. Muhammed'in yaşayışı, ahlakı, hal ve tavırlarıyla Allah Teala'nın örnek gösterdiği Müslüman kimliğini her yönüyle taşıyor olmasındandır. 


incelenmeye değer görülen ya da bir değer taşıyan her yazının mutlaka şerhe, yani açıklamaya ihtiyacı vardır. İşte Allah Teala da Hz. 
Muhammed'i şerh etmiş, açmış, açıklamıştır. 
Bu anlatım ile Neyli, Hz. Muhammed'in göğsünün yarılması hadisesine telmihte bulunuyor. 
Ayette de belirtildiği gibi, Hz. Muhammed'in göğsü melekler tarafından açılmıştır. Hz. 
Muhammed çocukken arkadaşları ile oynadığı bir sırada, Cebrail ona görünerek, onu yere yatırır, kalbini yarar, içinden bir parça çıkarır. 
Sonra kalbini altın bir tas içinde zemzemle yıkar ve göğsünü kapatır. Miraca çıkarılmadan önce de bu amelenin tekrar edildiği kayıtlıdır. 
Ayette bu hususla ilgili olarak şöyle söyleni- 


Neyli'nin: 


“Matdf-ı enbiya beyt-i Cenab-ı kibriyadır bu Gözün aç gafil olma kim nazargah-ı Hudâdır bu” matlalı naziresi Peygamber Efendimiz ve Kâbe vasfında 


yazılan güzel şiirlerdendir. 


yor: “Biz senin göğsünü (kalbini) açmadık mı” Ağırlığından dolayı belini büken yükünü senden alıp atmadık mı” (İnşirah Suresi, 1 - 3. ayetler.) 


Neyli, Peygamber Efendimiz için yazdığı şiirlerinde genellikle rubai şeklini tercih etmiş. Bu, şairin yaşadığı asra göre bir bakıma haklı ve akıllıca bir tercihtir; zira Neyli'nin yaşadığı yıllara kadar zaten birçok şair, söylenecek sözleri söylemiş; kullanılacak mazmunları birçok şiirde ustaca kullanmıştır. Farklı bir anlatımı olmayan şairin, söylenmiş onca sözün istifine imkân hazırlayan rubai şeklini kullanmasından daha akıllıca bir işin de olmayacağı muhakkaktır. Nitekim Neyli'nin Divanında 5'i yine rubai kalıbında olmak üzere 6 tevhidden sonra, tamamı 16 olan na'tin 8'i rubai şeklindedir. 


Neyli'nin, çağdaşı olan hikemi tarzın üstadı Nabi'den geniş ölçüde etkilendiği gözleniyor. 
Nabi'nin: 

“Sakın terk-i edebden küy-ı Mahbüb-ı Hüdâdır bu 


Nazargâh-ı ilahidir Makâm-ı Mustafa'dır bu” beytiyle başlayan na'tine Neyli'nin: 


“Mataf-ı enbiya beyt-i Cenâb-ı kibriyâdır bu 


Gözün aç gafil olma kim nazargah-ı Hudâdır bu” matlalı naziresi Peygamber Efendimiz ve Kâbe 





vasfında yazılan güzel şiirlerdendir. 

Şairin diğer na'tlarından örnekler: 

NA'T 

Ey gevher-i vücüdu ser-i enbiydya tdc Ferş olmağıla pâyine arş eyler ibtihâc Ve'y padişah-ı mülk-i risâlet ki Husrevân Eyler der-i indyetine arz-ı ihtiyac Pervânevar dönmez idi üstüne felek Bezm-i Huda'ya nür-ı ruhun olmasa sirdc izhâr iderse dil n'ola şevk u mahabbetün Envar-ı şem'i setr idemez perde-i zücâc Deryüze-i şefdat ider Neyli-i fakir 

Seyr-i kerem kıl anı meded bâb-ı lutfun aç NA'T 

Çün tdc-ı “le'amrük” oldu pirâye sana (“le 'am- 


rük”: Hicr, 72. ayet. “Senin ömrüne yemin olsun.”) 


Ey şaâh-ı rüsül kim ola hem-pdye sana Hakk'ın dü cihâna sâye-i rahmetisin 


Olmazsa aceb mi bir dahı sâye sana 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Edebiyatımızda ve İslam Sanatında 


HİLYELER 


debiyatımızda “Hilye” geleneği önemli bir 

yere sahiptir. Kelime anlamı: “Süs, ziynet, 

cevher, yüz güzelliği, ruh güzelliği, güzel 

sıfatlar ve güzellikler manzumesi” anlamına gelen “Hilye” kelimesi daha sonra edebi bir terim olarak: “Hz. Peygamber'in yaratılışını, vücudunun dış görünüşünü, şeklini ve ruh güzelliklerini, güzel sıfatlarını ifade eden eserler” anlamın- da kullanılagelmiştir. Bu tür eserlere daha sonra “Hilye-i Saadet”, “Hilye-i Nebevi” ve “Hilye-i Şerif” gibi isimler de verilmiştir. 


“Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz'in portreleri” olarak değerlendirilebilecek olan hilyeler, “Şemail”lerden doğmuştur. Şemailler, Hz. 
Peygamber Efendimiz'in vücut yapısını, güzel ahlakını, hâl ve hareket tarzını, tavır ve davranışlarını bir bütün hâlinde ele alarak anlatan eserlerdir. Hilyelerin konuları Şemaillere göre daha dardır. Ancak her ikisinin de kaynağını hadis-i şerif kitapları oluşturmaktadır. Gerek Kütüb-i Sitte'de gerekse sahih kabul edilen diğer hadis kaynaklarında bu konuda birçok hadis-i şerif bulunmaktadır. 


Hz. Peygamber Efendimiz'in beşeri yönünün anlatıldığı hilyelerde onun yaratılışı, fiziki görünüşü ve sıfatları anlatılır. Bilhassa Türkler tarafından çok önemsenen hilye-i şeriflerin, Osmanlı döneminde, hat ve tezhip sanatı alanında müstesna bir yeri vardır. Tarihin akışı içinde hilye levhaların- da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Hilyelerin en çok benimsenen ve günümüze kadar gelebilen şekli, 17. yüzyıl ünlü hattatlarından Hafız Osman eliyle yazılmış olandır. 


Hilyeler çok kere nesihle yazılmıştır. Hilye için yaygın olan yukarıdaki biçim geliştirilmeden önce, katlanarak göğüs üzerindeki cepte taşınabilecek boyda ve yalnız nesih hattıyla yazılmış olan Türkçe mealli hilyeler de vardır. Şimdiye kadar üçüyle karşılaştığımız bu hilyelerden birinde 1079/1668 tarihi görülmektedir. Hafız Osman'ın daha 26-27 yaşlarındayken hilye yazmaya başladığı belirlenmektedir. Üç yüz yıldan fazla bir zaman öncesine ait olan ve Hafız Osman'ın ravisini belirtmediği bu hilyenin meal kısmı -devrinin diliyle- şöyledir; “Mübarek alnı, açık idi. Mübarek sakalı, değirmi idi. Mübarek sakalına ak düşmüş idi. Mübarek gözleri kara idi. Bazılar eyitti: Ela gözlü idi. Bazılar eyitti: Aka mail idi. Bazılar eyitti: Sarıya mail idi. Mübarek kaşları açık idi. İnce kaşlı ve tatlı dilli idi. Mübarek dişleri seyrek idi. 
Mübarek burnu, yüce idi. Buğday tenli idi, derler. 
Mübarek kulakları, küçük idi. Mübarek damarları, ince idi. Mübarek yüzü ve sakalı değirmi idi. 
Mübarek alnı, geyn (geniş) idi. Mübarek elleri, uzun idi. Mübarek boyu, mevzun idi. Mübarek kadleri, orta idi. Mübarek parmakları, ince idi. 
Mübarek beden-i şeriflerinde kıl yoğ idi. İlla bir hat var idi, mübarek göğsünden mübarek göbeğine varınca iki omuzu mabeyninde, mühr-i nübüvvet var idi. Ol mühr-i nübüvvetin karnında yazılmıştı.” 


Hilyenin bölümleri 


1. Başmakam: En üst kısımda Besmeleyle başlayan kısımdır. Buraya Besmele veya Besmele'nin geçtiği ayet-i kerime (Neml, 30.) yazılır. Yazı stili değişik biçimde (muhakkak, sülüs vb.) olabilir. 


2. Göbek, Gövde: Hz. Ali'den naklen Hz. 
Muhammed'in vasıflarının yazıldığı yer olup yuvarlak yazı sahası olarak bırakılıp tezhibi hilal içine yazılır. Hilye metninin büyük bir kısmının yazıldığı yerdir. Daire veya oval şeklinde olup merkezde bulunur. 








Bu göbek bölümünün dörtköşesinde yer alan yuvarlak boşluklara, Hulefa-i Raşidin, dört halifenin isimleri: Hz. Ebubekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. 
Osman (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.)'nin isimleri yazılır. 
Bazen buralarda Rasulüllah (s.a.s.) Efendimiz'in Ahmed, Mahmud, Hâmid, Hamid isimleri de görülebilir. Bazen de göbeğin etrafına, cennetle müjdelenmiş olanların (aşere-i mübeşşere) isimleri yazılır. Ayet Bu kısma doğrudan Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ile ilgili yine sülüsle bir ayet-i kerime yazılır. En çok rastlanan ayet-i kerimeler: “Biz seni âlemlere ancak rahmet olsun diye gönderdik.” (Enbiyâ, 107.) “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem, 4.) “Muhammed”"in Allah Rasulü olduğuna Allah'ın şehadeti yeter.” gibi. Kelime-i tevhide de rastlanabilir. 


3. Hilal: Mutlaka her hilyede bulunması şart olmayan ve Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz'in nuru ile âlemi aydınlatmasını sembolize eden kısımdır. Bu kısım ortada güneş ve güneşin etrafında da hilal olarak sembolize edilir. 


4. Ciharyarlar: Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali isimlerinin yazıldığı ve gövdenin dört tarafında bulunan isimlerdir. 


5. Ayet: Besmele ile aynı ebatta olup Hz. Muhammed ile ilgili ayetlerin yazıldığı kısımdır. 


6. Etek: Ayetin tam ortasına, iki taraftan da eşit miktarlarda yer bırakılarak oluşturulan dikdörtgen bölümdür. Göbek kısmına sığmayan metinin devamı, dua bölümü ve hilyeyi yazan hattatın adının ve yazının tarihinin yazılı olduğu bölümdür. 


Tezyini sanatlarımızın zengin ve mânâ yüklü 


Hz. Peygamber 
Efendimizin beşeri yönünün anlatıldığı hilyelerde onun yaratılısı, fiziki görünüşü ve sıfatları anlatılır. 
Bilhassa Türkler tarafından çok önemsenen hilye-i seriflerin, Osmanlı döneminde, hat ve tezhip sanatı alanında müstesna bir yeri vardır. 
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geleneklerinden biri de öğrencinin hocasından icazet almadan eserine imza atmamasıdır. En yoğun ve emekli tezhipleri bağrında sergileyen hilyeler, aynı zamanda tezhip ve hat sanatların- da usta olmanın da kabul ölçüsü sayılmaktadır. 
Bir öğrencinin yapmış olduğu hilye, eğer onun hocası tarafından başarılı görülmüşse, o öğrenci icazet almaya hak kazanırdı. Şayet hilye, tezhip icazeti olarak hazırlanıyorsa etek kısmının altında, koltukların arasında icazet metni için yer ayrılırdı. Bu metinde hocanın ismi zikredilerek, başarısından dolayı talebesine eserlerine imza atma izni verdiği yazılır ve hayır dua ile noktalanırdı. Şayet hilye icazete layık görülmemişse, bu boşluk tezyin edilerek doldurulurdu. Hattat imzası ise bu metnin altında yerini alırdı. Bu gelenek bazı hocalar tarafından günümüzde de sürdürülmektedir. 


7. Koltuklar: Etek kısmının iki tarafında ve ayet-i kerimenin altında bulunan boşluklardır. 


8. İç Pervaz: İç bölgeyi çevreleyen çerçeve biçimindeki kısımdır. 


9. Dış Pervaz: Bazen ebru, zerefşân, hâlkari ya da tezhip olabilir. Hilye ile ilgili olarak ayrıca “ara suyu, kenar suyu” önemli bir kavramdır. 


Ara Suyu, Kenar Suyu: Hilye'nin güzelliğini artırmak için yapılan çerçeve niteliğinde ve farklı büyüklükte bezemelerdir. 


Hilye-i saadet 


Hilye-i Saadet adlı eseriyle ün kazanmış olan Hakani Mehmet Bey (Öl. 1606), istanbulludur. 
İyi bir eğitim alan yazar, en iyi şekilde Arapça ve Farsça bilmektedir. Çeşitli devlet görevlerinde bulunan yazar Sancak Beyliği'ne kadar yükselmiştir. 
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Hat Ahme Kutuhan 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in fiziki, ahlaki, ruhi ve insani özelliklerini güvenilir kaynaklardan derleyerek oluşturduğu ve 1007/1598-9 tarihlerinde tamamladığı Hilye-i Saadet adlı eserini Çağalazade Sinan Paşa'ya sunan Hakani Mehmet Bey'in bu eseri, hilye türünde pek çok eserin yazılmasında örnek teşkil etmiştir. 


Hakani Mehmet Bey eserin bir bölümünde eseri yazış sebebini “şefaat vesilesi aramak” olarak ifade eder. 


Hakani Mehmet Bey'in Hilye-i Saadet adlı eseri, “Hilye” türünün ilk örneği olarak İslami Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Hakani'nin bu eserinden sonra, birçok şair ve müellif tarafından hilye türünde eserler verilmiştir. 
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Hilye-i Saadet adlı kısım, Besmele 
Manzumesi'yle baslamaktadır. 
Çünkü “Besmele” 
her kitabın anahtarıdır. 
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Hilye-i saadet adlı eser, mesnevi tarzında ve aruzun; Feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmıştır. 712 beyitten oluşan eser, asırlar boyu halk arasında makamla okunmuştur. 
Muallim Naci Osmanlı Şairleri adlı eserin- de, Hilye-i Saadet adlı eserde “Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i gibi ammenin kabul ve takdirine mazhar olmuş, âsâr-ı mübarekedendir.” demektedir. 


Hilye-i saadetadlı kısım, Besmele Manzumesi'yle başlamaktadır. Çünkü “Besmele” her kitabın anahtarıdır. Bugüne kadar İslami Türk edebiyatı içinde “Besmele” ile ilgili gerek manzum gerekse mensur çeşitli risaleler kaleme alınmıştır. Eserin ilk kısmını içeren “Besmele Manzumesi'nde, “Besmele” ile ilgili açıklamalar, kısa ve özlü bir biçimde dile getirilmektedir. 


Eser daha sonra Tevhit ve Na't bölümü ile devam etmektedir. Besmele Manzumesi, Tevhitve Na'tile ilgili bölümler 202 beyitten oluşmaktadır. 


Bu bölümlerden sonra yer alan hilye-i saadet ise 510 beyitten oluşmaktadır. Burada Hz. Peygamber'in suret ve siretine ait özellikler uzuvlara göre sıralı olarak özlü bir biçimde anlatılmıştır. 


Pek çok yazma nüshası bulunan ve Hileye-i Hakâni adıyla da bilinen hilye-i saadetin eski harfli ilk baskısı, 55 sayfa olarak Talik hurüfatla, 
Sultan Abdulmecid'in emriyle (1264/1848'de Tabhâne-i 
Âmire'de yapılmıstır. Yine eski harflerle 34 sayfa olan ikinci baskı İmamecizâde Mehmet 
Bey matbaasında 1292/1875 yılında yapılmıştır. Baskısı kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen üçüncü baskı ise 1307/1889 yılında basılmıştır. Eserin eski harflerle yapılan son baskısı ise 1309/1891 tarihinde Mahmut Bey Matbaası'nda gerçekleştirilmiştir. Hilye-i Hakâni'nin Latin harfleriyle aktarılmış baskısı, ilk 1988'de Dr. Numan Külekçi tarafından yapılmıştır. Hakani Mehmet Bey ve onun eseri Hilye-i Saadet hakkında bilgilerin de yer aldığı çalışma ise TDV yayınları arasında çıkmıştır. 





“HİKMET SERİSİ" 
» ORUCU ANLAMAK 
» ZEKATI ANLAMAK 
» HACCI ANLAMAK 
* DUAYI ANLAMAK 
* EZANI ANLAMAK 


“Hikmet Serisi” adı altında hazırlanan eserler, dinimizin temel ibadetleri başta olmak üzere, seri 

kapsamındaki konuları hikmet boyutuyla irdelemek, okuyucuyu sadece bilgilendirmekten ziyade, ibadetlerin hikmetlerini düşündürmek, böylece ibadetleri daha bilinçli bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmak üzere hazırlandı. Her bir eserde bilimsel hassasiyet yanında duyguya vurgu yapan ve kalbe seslenen bir yöntem benimsendi. 


Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 
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